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BİRİNCİ BÖLÜM 

Sienna, daktilosuna yeni bir kağıt takmak için kısa bir an durakladığında, genç adamın büronun önünden geçtiğini gördü. Onu, buzlu camın ardından bir siluet halinde görmüştü. Bu kısa süre içinde, sandalyesini belli etmeden çevirdi ve giriş kapısını daha iyi görebilmek için kapıya bakan dosya dolaplarından birini açarak çalışıyormuş havasına girdi. Genç adam dışarda bir an duru, kapının üzerinde yazılı olan duyuruyu inceledi. Bu arada, ajansın sahibi Gillian, ellerini kavuşturarak Sienna'ya doğru yavaşça işte umudumuz! diye fısıldadı. İstediği olmuştu. Kapı yavaşça içeriye doğru açıldı ve Sienna keskin hatlı bir yüzün güçlü ifadesiyle sarsıldığını hissetti. Bu yüzdeki cinsel çekicilik, sıradan bir yakışıklılığın çok ötesindeydi. Gri gözler, hafif alaycı bir bakışla, kısa bir süre için, Sienna'nın yarı aralık dudaklarına ve yüzündeki şaşkın ifadeye takıldı. Bayan Forbes? 

Pervasız bakışlarını Sienna'nın üzerinden çekmiş, şaşkın bir ifadeyle gülümseyen Gillian'a dönmüştü. Sienna, geniş omuzlarını sıkıca saran siyah takım elbiseye hayranlıkla baktı ve onun, Gill'in gösterdiği koltuğa uzun bedeniyle rahatça oturuşunu izledi. Ajansınızı bana bir tanıdık tavsiye etti. Sienna, genç adamın bu sözleri söylerken cüzdanından küçük bir kart 


çıkararak Gillian'a doğru uzattığını gördü. Londra'da iş nedeniyle bulunuyorum. Bir talihsizlik oldu. Sekreterimin annesi hastalandı ve kendisi New York'a geri dönmek zorunda kaldı. 
Önceden düzenlediğim iş toplantısını iptal etmeme imkan yok. Bu konuda bana yardımcı olabileceğinizi sanıyorum. Steno, hızlı daktilo ve bir kaç dilde sekreterlik hizmetleri konusunda uzman bir kuruluş olduğunuzu duydum. Kısa bir süre için olduğunu biliyorum ama yine de.. 

Daktilosuna doğru dönerken Sienna'nın parmakları titredi. Kendi kendine, acı bir alayla, 'parmaklarım bana ihanet ediyorlar' diye düşündü. Altı aydır Gillian'ın yanında çalışıyordu. 
Daha önceleri, evde babasıyla birlikte çalışıyor, yaşlı adamın kitaplarını çeviriyor, onun için araştırmalar yapıyor ve el yazmalarını daktilo ediyordu....İçini çekti. Babasının ölümü üzücü olmuştu, ama yine de beklenmeyen bir darbe değildi. Gerald King'in kalbi yıllardır zayıftı.ve Sienna'nın erkek kardeşi Rob'un, cenaze töreninde dediği gibi, zamanlı bir ölüm olmuştu bu. 
Babam yetmişin üzerindeydi, Sienna, demişti yavaş bir sesle, Ve ölümüştamistediği gibi oldu. Birdenbire ve oldukça acısız. 

Sienna, Rob'un haklı olduğunu biliyor, ama yine de babasını özlüyordu. Üniversiteden ayrıldığından beri babasıyla çalışmıştı. Birlikte yaşadıkları Cotsvvold köyünde, hayat sakin ve tekdüze akıp gitmişti hep. Gerald King, Ortaçağ tarihi uzmanıydı.ve emekliye ayrılana kadar üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmıştı. Kitapları akademik çevrelerde daima beğeniyle karşılanırdı. Rob yirmi yaşma henüz varmamış bir genç kızın zamanını böyle harcamasının doğal olmadığını söylerdi hep. Sienna, bunca zaman geçtikten sonra bu sözlerin doğru olduğunu anlamıştı. Bütün bunlar çok gerilerde kalmıştı artık. Çok sevdiği woterford tepesinde, Rob'la kendisine kalan küçük evde, kendisine yetecek kadar parası vardı. Ama Rob, onun Cotsvvold gibi geri ve uyuşuk bir yerde kendisini diri diri gömerek yaşamaması gerektiğini söylemişti. Bunun üzerine genç kız da, Gillian'ın sahibi olduğu ajansta, kendi hesabına çalışan, geçici sekreter olarak işe girmişti. Gillian ve Rob'un birbirlerine aşık olduklarını düşünüyordu, ama onların, bu düşüncesini doğrulayacak bir davranışını görmemişti henüz. 

Rob bir gazetenin dış haberler bölümünde çalışıyordu. Gillian'la üniversitede tanışmışlardı. 
Ondan dört yaş daha büyük olan Rob, o günlerde on yedi, on sekiz yaşlarındaki Gill'in her zaman ağabeyi gibi-görünmüştü. Ama şimdi birbirlerine göreydiler ve aralarındaki ilişki giderek gelişiyordu. Rob ne kadar ciddiye almasa da, Sienna, erkek kardeşinin, babasına sandığından daha fazla benzediğini düşünüyordu. 

Genç kızın gözünde babası daima bir 'centilmenlik' örneği olarak kalacaktı. Bunun aileyle, rastlantıyla ya da akademik başarılarla ilgisi yoktu. Bütün bunlardan çok daha derin birşey vardı. Bir tür eski zaman şövalyeliği, çevresinde bulunan bütün insanların sorumluluğunu taşımak gibi bir şey. Aynı nitelik Rob'da da görülüyordu. Katı ve inatçı gazeteci rolünü oynamayı tercih edebilirdi, ama Sienna, onunda babası gibi, kendisini ön plana çıkarmadan, sessizce başkalarının yardımına koştuğunu görmüştü. 

Ancak geçen gece, aralarında bir münakaşa geçmişti. Rob, kız kardeşinin Londra'ya gelmesi için ısrar etmekle hata ettiğini söylemişti. Yeni bir makaleyi tamamlamak için evden ayrılmak üzereydi. Salonda, ayaküstü, kısaca konuşmuşlardı. Sienna, bu evde, kendisi için bir yer bulana kadar geçici olarak kalıyordu. 

Çoğu zaman, burada yaşamakla kardeşini engellediğini düşünüyordu. Ev, şüphesiz bir başkasıyla paylaşılacak kadar genişti. Fakat Rob, güçlü ve çekici bir erkekti ve Sienna, 


kardeşinin hayatındaki tek kadının kendisi olabileceğini düşünecek kadar saf değildi. Bu durumun devam etmesi halinde, genç adam verdiği randevuları evin kapısında bir 'iyi geceler öpücüğüyle noktalamak zorunda kalacaktı. 

Sienna, iki çift gözün dikkatle kendisini izlediğini fark ederek dalıp gittiği düşünecelerden bir anda sıyrıldı. Gillian'ın daha çok şaşkın, genç adamın ise açıkça alaycı bir ifade taşıyan bakışlarıyla karşılaştı. Bu öylesine alaycı bir ifadeydi ki, Sienna insanın olanca varlığını etkileyen böyle bir ifadeyi daha önce hiç kimsenin bakışlarında görmemişti. Garip bir heyecan dalgasının bütün vücudunu sardığını hisetti. Cinselliğin vücutta yarattığı kimyasal değişimler konusunda önceden bilgisi vardı. Kendini suçladı. Fakat bir tür pişmanlıkla kabul etmek zorundaydı ki, o ana dek asla bu kadar şiddetli bir uyarılma hissetmemişti. Zihninde bir zamanlar bir yerde okuduğu kısa bir cümle birden beliriverdi. Üzerinde yalnız iç etekliği olduğu halde, dünyanın sonuna kadar onun peşinden gidebilirdi....Birisi bu sözleri, Kraliçe Maryve onun, hem efsanevi hem de tehlikeli bir kişiliğe sahip olan, Bothvvell'e duyduğu aşk için yazmıştı. Ve şimdi, Sienna, yumuşak kahverengi bakışlarını, bu alaycı'gri bakışlara bırakmışken, Mary'nin duygularını bütünüyle anlıyordu. 

Mr. Stefanides, Londra'da bulunduğu süre içinde birlikte çalışabileceği, bir kaç dil bilen bir sekreter arıyor. Konuşan Gillian'dı. Ben de ona, şu anda boşta bulunan tek kişinin sen 

olduğunu söyledim 

Beni istiyor musunuz? 

Sözcükler dudaklarının arasından sanki kendiliğinden dökülmüşlerdi. Sienna, küçük düştüğünü hissederek kıpkırmızı oldu. Tanrım, göründüğünden daha da aptal olduğunu bu şekilde ortaya koyması gerekli miydi.? 

Eğer isterseniz. Derinliklerinde gizli bir ima taşıyan gri bakışlar, genç kızı öncekinden daha büyük bir şaşkınlığa sürükleyerek koyulaştılar. Sienna yürek atışlarının hızlandığını hissetti, eli kendiliğinden boynundaki altın kolyeye uzandı. Ve genç adamında kolyeyi incelemek için elini uzattığını gördüğünde bir an için nefesi kesildi. Esmer parmaklar boynuna dokunduğunda sanki tüm dünya sarsılmıştı. 

Apollo, Güneş Tanrısı. Bunu Yunanistan'dan mı aldınız? 

Bu, yersiz neredeyse anlamsız bir soruydu, çünkü kolye Yunanistan'a giden her turistin beraberinde getirebileceği bir şeydi. Genç adamın yavaşça bıraktığı kolye hala parmaklarının sıcaklığını taşıyordu.. Sienna 'evet' anlamında başını salladı. İç dünyası öyle karmakarıştı ki, konuşabilmesi için bütün dikkatini toplaması gerekiyordu. 

Bir armağana, diyebildi. Dili konuşmasını güçleştirecek kadar büyümüş gibiydi. Belki de, sesindeki kısılmanın bir başka nedeni vardı. Erkek kardeşim geçen yıl benim için aldı. Genç adam birden irkildi ve o anda Sienna, içinde garip bir ürperme hissetti. Sanki güneşin olanca sıcaklığı vücudundan çekilmiş gibiydi. Nisan güneşinin bulutların arasına girdiğini düşünerek pencereden dışarı bir göz attı ve güneşin yerinde durduğunu görünce biraz şaşırdı. Sienna, Mr. 
Stefanides senin derhal kendisiyle birlikte gitmeni istiyor. Gillian'ın ahenkli sesiyle söylediği bu sözler, genç adamın Alexis deyin, lütfen, diyen sesiyle kesildi. Genç kız mahçup olmuş, yanaklarına ansızın bir pembelik yayılmıştı. Arabama hemen ilerde dedi genç adam. Sert bir hareketle saatine baktı. İnce bir işçiliğin ürünü olan altın saat Sienna'nın gözünü aldı. Genç adamın kusursuz kol manşetlerinden esmer kolunun küçük bir kısmı görülüyordu. Sienna ansızın, bu esmer ve kaslı vücudun geri kalan kısımlarını da görmek için midesinde şiddetli kasılmalar olduğunu hissetti. Nasıl bir duyguydu bu? Şaşkınlık içinde kendini tutmaya, aklını 


toplamaya çalıştı. O güne dek yaşadığı deneylerden, böyle bir şeyin mümkün olabileceğini hiç düşünmemişti. Ona doğru uzanmak, dokunmak, en gizemli düşünce ve arzularını genç adama açmak istiyor, kendini güç tutuyordu. Alexis Stefanides'in yapılacak sözleşme hakkında söylediklerini dinlerken, Sienna, düşüncelerinde onu soyuyordu. Genç kız, onun içinde, çok derinlerinde, güçlü bir cinsel günün var olduğunu biliyordu. Genç adam arabayı almak için dışarı çıktığında, Sienna dudaklarından iniltiye benzer bir sesin çıktığını fark etti. Vücudunu sandalyesine bıraktı. İrileşmiş kahverengi gözlerinde şaşkın bir ifade vardı ve tüm vücudunda garip bir yorgunluk hissediyordu, öf! dedi Gillian, gözlerini yumup gülümseyerek. İşte sana sözettiğim adam! Kim olduğunu biliyorsun değil mi? Sienna'nın hiçbir tepki göstermedğini görerek devam etti. Ah o turizm şirketi! Bu iş çok iyi oldu Sienna. Özellikle ajans için! 
Duydun ya, bizi ona tavsiye etmişler. Şimdi o da bizi milyoner arkadaşlarına tavsiye edecek. 
Düşün bir, dev bir yatta çalışıyorsun, yarım saatlik bir iş için Atina'ya uçuyorsun....Rüya gibi Sonra alçak bir sesle, Uyansana! diye azarladı, Sienna'yı Aklın nerelerde? 

Arkadaşı, düşüncelerinin nerelerde olduğunu anlayacakmış gibi silkinerek kendine geldi Sienna. Alexis Stefanides'le birlikte yatakta olduğunu düşlemişti.. Kafasının içi hala karmakarışıktı. Daha önceleri, üzerinde böylesine şiddetli bir etki uyandıran bir erkekle karşılaşmamıştı. Şüphesiz, Sienna'nın erkek arkadaşları olmuştu ama onların hiçbirine karşı bu derece teklifsiz arzular duymamış, hatta böyle birşey aklından bile geçmemişti. Oysa şimdi, vücudunu bu uzun boylu Yunanlı'ya sunmaksiçin şiddetli bir arzu duyuyordu. Kendini toparla. Beş dakika içinde geri dönecek. Savoy'a'seninle birlikte gitmek istiyor. Orada işi var besbelli. Çok iyi para veriyor. Tam zamanı. Haftasonuna Kadar senin yerine kimseyi almayacağım. Dua et de Londra'da ki işi en az birkaç gün sürsün. Gill, bir an durdu. Ne para yapardık, dedi. 

Birkaç gün! Sienna titredi, bütün vücudunu bir heyecan dalgası kaplamıştı. Aynı anda hem sıcaklık, hem üşüme hissediyor,-ürperiyor ve heyecanlanıyordu. Kahverengi gözleri, 

yüzündeki heyecanı yansıtarak ateşli ateşli parlıyorlardı. Kuzeyli annesinden aldığı tek özellik olan sarı saçları yumuşak kıvrımlarla omuzlarına dökülüyor, narin vücudu, yükselen heyecanı zaptetme çabasını gözle görülür hale getirerek titriyordu. O güne dek düşünde bile görmediği birşey olmuştu. Hayatında ilk kez aşkın ne olduğunu anlamıştı. 

Ürperdi, aptalca hâreket ettiğini düşünmeye çalıştı. Gösterdiği tepki gülünçtü. Artık bir genç kız değil, yetişkin bir insan olduğunu hatırlamalıydı. Ama içinde derin kökleri olan birşey yüzeye çıkmıştı sanki. İntikam Tanrıçası Nemesis harekete geçiyor ve onu, daha önce aklından bile geçirmeye cesaret edemediği düşüncelerle sarıp sarmalıyordu. Alexis Stefanides onu öpüyor, ona dokunuyordu. Sienna, genç adamın parmaklarının tenine dokunuşunu hatırladığında nefis bir duyguyla sarsılıyordu..Oysa o, ilişkilerinde soğuk ve frijit diye aşağılanan bir kızdı! O zamanlar bu durumu kabullenmek zorunda kalmıştı. Oysa şimdi içinden, yüksek sesle gülmek geliyordu. Fiziksel arzu ve isteğin ne olduğunu yeni yeni anlıyordu. Ve şimdi bu duygu ve arzu seli, bu açlık ve gururun tamamen bir yana bırakılması, Sienna'nın genç adamın en ufak bir işaretinde bile onun her isteğini yerine getirmesine yol açacaktı. 

Ansızın aklına gelen bir düşünceyle sarsıldı ve dudaklarından neredeyse kendiliğinden şu sözler döküldü Evli mi? 

Gillian, kaşlarını çattı. Nerelerdesin sen? Önündeki kağıtları okumuyor musun? Bir an durdu ve Siennalnın yüzüne bakarak, Hayır dedi. Evli değil. Devam etti, Amam tatlım, eğer 


benim düşündüğümü düşünüyorsan unut. Anlıyorum tam bir yunan tanrısına benziyor, ama o da bir insan. Ayrıca sert ve kibirli olmak gibi bir şöhrete de sahip. Kadın konusunda da adı çıkmış. Bence evlenirse, bu kendi ırkından bir kızla olur. Yani, işini bilen Yunanlı bir bakireyle Gill, Sienna'nın değişen yüz ifadesi üzerine, elini sallayarak Tamam dedi, Anlıyorum ya da en azından anladığımı sanıyorum. Durumu değerlendiriyorsun. Seni çok etkilediği belli oluyor. Seni ayıplamıyorum tatlım. Doğrusu oldukça etkileyici biri, ama s en Rob'ın kızkardeşisin ve hala pek çok bakımlardan biraz masum.... Sienna kuru bir sesle Yirmi dört yaşındayım, diye hatırlattı. Senden iki yaş daha genç. Alexis Stefanides'in döndüğünü görünce sustu, çantasını topladı, kapının yanında asılı duran ceketini aldı. Sandığından çok daha iyi göründüğünü düşünüyordu. Her zamanki gülümseyişini dudaklarına yerleştirmeye hazırlandı, ama Alexis kapıyı açarak ona doğru baktığında, genç adamın bakışlarında öyle çıplak bir arzu gördü ki, bir anda içinin eridiğini hissetti. Genç adam sanki onunla bütün vücudunu kullanarak konuşmuş ve o da aynı şekilde cevap vermişti. Sözcüklerin ötesinde bir dildi bu. 'seni istiyorum' demişti sanki Alexis ve o da cevap vermişti 'Biliyorum, ben de aynı şeyi istiyorum' 

Hazır mısın? Genç adam güldü, fakat yüzü Sienna'ya değil, Gill'e dönükdü. Ne kadar zaman alacağını kesin olarak bilmiyorum. Sienna geri döndüğü zaman, şu adrese başvurabilirsiniz. 
Üzerinde adres yazılı bir kağıdı Gill'e uzattı ve Sienna'nın önden çikması için kapıyı açtı. 
Genç kızın sırtına hafifçe dokunan el, ince kumaşınsaltından hissedilen yakıcı bir etkiye sahipti. Londra'ya ilk geldiğinde Rob, kendisine birşeyler alması için ısrar etmişti. Ve ilk aldığı şey, bu beyaz yakasız ceket ve onu tamamlayan, bele oturmuş pilili etekti. 

Alexon'dan almıştı ve Gillian'ın onu Londra'da ki büyük satış mağazalarının özel bölümlerine göndermesine rağmen, Sienna, orada da, içinde rahat hareket edebileceği doğal giysiler bulmakta gecikmemişti. Gardırobunu bir sekretere uygun düşecek giysilerden oluşturmayı düşünmüş ve seçimini de ona göre yapmıştı. Evdeyken hemen her zamani sıradan 

mağazalardan alınmış, pilili etekler giyerdi. Bunları annesi seçerdi ve her zaman, bir üniversite öğretim üyesinin eşinin zevklerine uygun olurlardı. 

Kristal King öldüğünde Sienna on dördündeydi. Başlangıçta annesine karşı şiddetli bir özlem duymuştu, fakat.daha önceleri de, bir okul pansiyonunda kalmış olduğu için, zamanla yalnız yaşamayı öğrenmişti. Şimdi ise, Alexis Stefanides'in ardından, parlak bahar güneşinin ısıttığı sokağa çıkarken, birdenbire, ne zamandır gizli kalmış duygularını birilerine açma ihtiyacını her zaman hissetmiş olduğunu düşündü acıyla. 

Bir erkek karşısında tüm kadınlar böyle şeyler hisseder miydi? Tüm dünyayı altüst edecek böylesi bir.güce sahip bir başka erkek var mıydı? Şaşırtıcı bir keşifti bu. O güne sandığı gibi, cinsel bakımdan soğuk bir kişi olmaktan çok uzaktı artık. O derin ve insanı altüst edici arzuları duyabiliyordu. Yanında yürüyen adama baktı. Ensesine dökülen koyu renk saçlarına parmaklarının ucuyla dokunma arzusuyla ürperdi. Hızlanan yürek atışlarını bir kez daha duydu. 

Yine titremeye başladı ve arabanın kapısını açarak onu içeri buyur eden Alexis'in sesiyle irkildi. Lütfen, buyurun... 

Bu sözler sıradan bir kibarlık gereği söylenmişti. Oysa genç kızın, üzerinde hissetiği bakışlar anlam bakımından çok farklıydı. Sienna, ansızın yirmibirinci yaş günü partisini hatırladı. İlk kez bu partide, iki bardak şampanya içtikten sonra, içinde çok derinlerde, neredeyse bir patlama gibi mutluluk çiçeklerinin açtığını hissetmişti. Uysal bir ifadeyle başını 


eğerek önünde duran Mercedes'in ön koltuğuna yerleşti. Bir an için herşeyin bir rüya olduğunu düşündü. Fakat bu düşünce genç adamın gelip yanma oturmasıyla dağıldı. Alexis ona gülümseyerek baktıç Genç kızın yürek atışları bu bakışlarla biraz daha hızlanmıştı. 
Kemer mekanizması otomatiktir. Dedi, genç adam yumuşak bir sesle. İzin ver, yardım edeyim. 

Emniyet kemerini Sienna'nın ince, biçimli parmaklarının arasından aldı, sert ve kesin bir hareketle yerine taktı.ücudunun sıcaklığını hissetirecek şekilde eğilmişti. Sienna'nın bakışları, onun becerikli parmaklarından, yarısı gölgeli yüzüne doğru kaydı. Genç adamın hafif gölgeli, tıraşlı çenesine baktı ve yüreğinde bir ürperme duydu. Parmakları uzanıp, bu çeneye dokunmak, onun gerçekten göründüğü gibi olup olmadığını anlamak için şiddetli bir arzuyla kasılmışlardı. Dış görünüşü, zengin ve kültürlü bir erkeğin görünüşüydü. Bir insanın kalitesi parayla satınalabileceği lükse göre belirlenirdi, fakat Sienna'yı etkileyen bu adam farklıydı. 
Zengin olsun olmasın aynı etkiyi yaratabilecek güçteydi. Sienna yeni biryürek çarpıntısıyla sarsıldı. Bu adamın sahip olduğu cinsel çekiciliğe direnebilecek pek az kadın olmalıydı yeryüzünde. Birdenbire, onun hakkında herşeyi bilmek istedi. Onun těm hayatını tanımak istiyordu; Çocuk olarak, ergenlik çağında bir genç olarak ve bir erkek olarak....Sienna, kesik kesik ürperdi, vücudunda hissettiği gerilim ona yaklaşmasına yol-açtı. Ve Alexis, içgüdüsel bir davranışla karşıladı bunu, uzanan kolu hafifçe genç kızın göğüslerine değdi. Temas çok kısa sürmüş, fakat Sienna, tüm vücudunda uyanan arzuyu hissetmiş, Alexis'in de bundan etkilendiğini anlamıştı. Nefesini tuttu. Genç adam, içine işleyen bakışlarını ona yöneltti. Genç kızın içinde uyanan arzu bu bakışların derinliğinde yansıyordu. Bakışlar yavaşça dolgun göğüslere doğru kaydı. 

Ağzı kağıt gibi kuruyan Sienna, genç adamın hemen orada sevişmek istemesi halinde, bekaretini ona oracıkta sunmaktan mutluluk duyacağını biliyordu. 

Genç adam döndü, kendi emniyet kemerini sert bir hareketle taktı ve arabayı hareket ettirdi. 
Sienna onunla karşılaştığından beri yaşadığı tüm duyguları onun da aynı şekilde hissetmiş olduğunu artık biliyordu. 

Bu öylesine benzersiz ve üstün bir duyguydu ki, araba kalabalık öğle trafiğine doğru hareket ederken, Sienna, oturduğu yerden sessizce bu tanışmayı sağlayan kadere dua etti. İnsanı böylesine sarıp sarmalayan bu büyülü değişim ona birazcık korku veriyordu. Alexis ajans hakkında bir tavsiye almış olmasaydı şu anda burada olmayacaktı........ 

İşte geldik. Genç adamın soğuk ve kısık sesi düşüncelerini böldü. Bir görevli kapıyı açtı, Sienna arabadan indi. Alexis'in adamla bir şeyler konuştuğunu belli belirsiz fark etti, el değiştiren bir kaç kağıdın çıkardığı hışırtıyı duydu. Birlikte giriş katına yöneldiler, Asansöre doğru ilerlerken genç adam o kadar uzun ve hızlı adımlarla yürüyordu ki, Sienna bir ara ona yetişmek için koşmak zorunda kaldı. 

Geniş bir büroya girdiler. Ortada, üzerinde pahalı bir elektronik daktilo makinası, küçük bir bilgisayar ve video bulunan bir sıra yer alıyordu. Birde, üzerinde üç telefon ve kağıt rafları bulunan bir masa vardı. Sienna bütün bunları bir göz atışta gördü. Her şeyin son derece lüks olması bir yana, bütün bunlar onun yabancısı değildi. Daktilo tanıdığı bir markaydı ve daha önce kullanmıştı. Kullanmak gerektiğinde bilgisayar da bir problem çıkarmayacaktı. İçinden, Londra'ya ilk geldiğinde bilgisayar kurslarına gitmesi için sırar eden Rob'a teşekkür etti. 
Ceketini omuzlarından kaydırarak çıkarırken Alexis'in ellerinin temasını duydu. Ceketini çıkarmasına yardım eden genç adamın ılık nefesi ensesinde, saçlarının arasında dolaştı. 


Sienna titriyor ve kendine hakim olamıyordu. Onun kollarına atılmaya, onunla bütünleş meye bu derece hazır oluşu içinde dehşet duygusu uyandırıyordu. Öte yandan, içindeki kadınsal güdüler onu içgüdülerini izlemeye, yüreğinin sesini dinlemeye ve kendini her türlü kısıtlamalardan kurtarmaya zorluyordu. 

Ansızın bütün bu düşüncelerin silindiğini hissederek rahatladı. Hiçbir şey Alexis'in kollarında tadacağı zevki kirletemezdi. İçgüdüsel bir arzu onu bu adama yöneltmişti, yalnız bu adama, onun ceketini çıkararak kapının yanma asışını izledi. Genç adamın vücudu, avlanmaya hazır bir panterin hafif titreyişleriyle ona yönelmişti. Genç adamın varlığını algılayan sinirleri vücudunda zevk titreşimleri yaratıyordu. Alexis döndü, onu kollarının arasına alarak yavaşça tuttu, bakışlarını yüzüne yönelterek bir süre durdu. Sienna, bu bakışların anlamını çözmeye çalıştı. Ona duyduğu tapınma dolu duyguları gizlemeye gerek görmeksizin gözlerini genç adama çevirdi. 

Gözlerinde apaçık gördüğüm şeyin gerçek olduğunu söyle bana. Benden-önce hiçbir erkeğe böyle duygular beslemedin değil mi? Sienna daha cevap veremeden dudakları birleşmişti. 
Alexis'in dudakları genç kızın yüzünde hafifçe dolaşıyor, kirpik uçlarına dokunuyor, çenesinin yumuşak hatları boyunca geziniyordu. Parmaklarını saçlarının içinden geçirdi ve dudakları genç kızın boynunu okşarken, elleriyle onun yumuşak sarı saçlarını çekti. Sienna hiç çekinmeden vücudunu ona yasladı. 'Mutluluktan sarhoş olmak,"dedikleri bu olsa gerekti. 
Genç adam onu bir kez daha, önce yavaşça dokunarak, sonra şiddetli bir sahip olma arzusuyla öptü. Sienna'nın elleri onun ceketinin altına doğru kayarak genç adamın sert kaslarını buldu. 
Alexis, onu kollarının arasında biraz daha sıktı, elleri-kalçalarına doğru gitti ve onu son bir öpücükle yavaşça bıraktı. Bir adım geri çekildi ve Sienna'nın heyecandan pembeleşmiş yüzüne bakarak başparmağıyla genç kızın hafifçe morarmış dudağına dokundu. İşte... dedi yumuşak bir sesle Nihayet başladı... 

Sienna, biraz çekinerek, Sen...sen'de aynı şeyi hissettin mi? diye sordu. Duygularını anlatabilecek uygun sözcükleri bir araya getirmeye çalıştı, fakat umutsuzlukla sözcüklerin bunu anlatmaya yetmeyeceğini fark etti.İki saat önce onun varlığından bile haberdar değildi, ama şimdi, ona öylesine aşık olmuştu ki, onun dışında herşey silinmişti. Aynı şeyleri ben de hissettim. Dedi genç adam.Onu hala tedirgin edici bir uzaklıkta, kollarının arasında tutuyordu. 
Birlikte dünyayı yerinden oynatacağız, benim küçük bakirem. Seninle seviştiğim zaman ve sana sonunda sahip olduğum zaman ölümsüzlüğe ulaşacağız. Hiçkimsenin tatmadığı zevklere birlikte erişeceğiz. Sana tattıracağım zevki hiçbir erkek veremez sana. İlk erkeğin ben olacağım. 

Bu sözleri öylesine bir güven duygusuyla söylemişti ki, Sienna bir an için nefesinin kesildiğini hissetti ve ona araştırıcı bakışlarla baktı. Genç adam sanki uzun bir zamandır kendisini tanıyormuş gibi davranıyordu, sanki hakkında herşeyi biliyormuş gibi. Yumuşak bir sesle, sanki mırıldanır gibi sordu. Peki, sonra? O anda genç adamın bakışları koyulaştı. Sienna küçük bir çocukken, bir Noel ilahisini dinlerken duyduğu korkuyu hatırladı. Sanki boğazına birley takılmış ve sesini tamamen kaybetmişti. Alexis, genç kızın yüzünde meydana gelen değişmeyi gördü ve derinden gelen, kısık bir sesle güldü. Sienna hala, onun hoşuna gidecek türden bir bakire olduğunu düşündü. 

Alexis, Ah, evet, dedi. Birbirimize aşık olacağız, sen ve ben. Ama bugün değil, henüz değil. 
Biraz beklemek hiç de fena olmaz. Bu arada bende sıradan bir aşık olmanın ötesine 


geçebilmek için kendimi hazırlayabilirim. Ayrıca yapılacak işler de var. Gerçekten bir sekretere ihtiyacım var. 

İş? Hem de bu saatten sonra? Sienna, sessizce ona baktı ve şaka yapmadığını anladı. Biraz önceki aşk dolu erkek gitmiş ve yerine bir işadamı gelmişti. Söyleneni yapmaya ve olanca dikkatini kendisine verilen evraklar üzerinde toplamaya çalıştı. 

Sienna, o öğleden sonra Alexis'in uğraştığı işler hakkında biraz bilgi sahibi oldu. 

Sadece bir turizm şirketinin başkanı değil, aynı zamanda uluslararası bir havayolu şirketinin de hissedarıydı. Ayrıca Yunan adalarında pek ilgilenmediği villaları, zeytinlikleri ve ayrıca California'da ki Napa Vadisinde bir üzüm bağı vardı. Bütün bunlar ona annesinden kalmıştı. 
Sienna bir süre düşündükten sonra, genç adamın yarı Yunanlı, yarı Amerikalı olduğuna karar verdi. 

Saat altıya kadar aralıksız çalıştılar. Bitirdiklerinde Sienna biraz yorulmuştu. Alexis sürekli İngilizce dikte ettirmiş, Sienna'da bunları Almanca ve Fransızca'ya çevirmişti. Genç adam ertesi sabah için yeni bir iş vereceğini söylediği zaman Sienna rahatladı. Sabah toplantıda olacağım. Sienna!ya baktı, gülümsedi. Pencereden süzülerek gelen günün son ışıkları genç adamın yüzünde, ona bir korsan havası veren gölgecikler oluşturuyordu. Sienna çözemediği bir şeylerin varlığını sezinleyerek titredi. Bu sorgulayan bakışlardaki soğuk ve rahatsız edici ifadeyle irkildi. Fakat genç adam biraz kımıldayınca bu ifade kayboldu ve Sienna içinden aptallığına güldü. Bu gün ışığının yarattığı bir göz aldanmasından başka bir şey değildi. Onun, gün gün ışığının ve gölgelerin bol geldiği bir adadan geldiğini unutmuştu. Genç adam kendisine doğru yaklaşırken herşey silindi. Alexis önünde durdu ve Sienna'nın, ince parmaklarının arasında tuttuğu bloknotu ve kalemi aldı. Genç kızın yüzünü tutarak, heyecandan hafifçe pembeleşmiş yüzünü bir süre inceledi. 

Yarın çalışacağız, ama bu gece boşuz.-Seni yemeğe götürmeme izin verir misin? 

Verse miydi? Sienna, kurumuş dudaklarını hafifçe ıslattı ve yüz ifadesinin, genç adamın bakışlarında yarattığı ifadeyi görerek titredi. 

Saat sekiz buçukta hazır olabilir misin? Saat dokuz için bir masa ayırtacağım. Şoförüm Aristotle seni eve götürmek için aşağıda bekliyor. Ne yazık ki, New York'la önemli bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Yoksa seninle gelmeyi isterdim. Yalnız mı yaşıyorsun? 
Sienna biraz da şaşırararak onun ilk kez kişisel bir soru sorduğunu düşündü. Geçmişte olanları anlatmak yersizdi. Alçak bir sesle Hayır, dedi. Erkek kardeşimle birlikte yaşıyorum, ama şimdi burada değil. Gazetecidir. Anne ve babamız hayatta değiller. Babam öldüğü zaman Rob bana karşı çok iyi davrandı. Babamla birlikte çalışıyordum, öldüğü zaman tek başıma ne yapacağımı bilemedim. Kardeşini çok seviyor olmalısın? 

Onu herkes sever. Harika bir insandır, son derece nazik, düşünceli... Bu nazik ve düşünceli kardeşinin bir sevgilisi var mı? 

Sienna duraksadı, Onun sesindeki alayı farkederek şaşkına dönmüştü. Ben...bilmiyorum, diyebildi. Rob'un Gillian hakkında beslediğini sandığı duyguları Alexis'le tartışmanın doğru olmayacağını düşünmüştü. 

Demek ki... Bu hayranlık duyduğun harika kardeşin bir kadınla ilişkisi olduğundan sana hiç söz etmedi? Hiç söz etmedi. 

Acele etsen iyi olur, Aristotle bekliyor. Konunun birdenbire böyle değişmesi de ürkütücüydü. Sienna sessizce itaat etti. Nasıl olsa akşam ailesi ve geçmişi hakkında Alexis'le konuşacak fırsatı bulacaktı. 


Çantasını topladı, kapıya doğru ilerledi, ceketini aldı. Bir dakika Sienna O anda genç adamın fikrini değiştirdiğini, kendisiyle birlikte kalmasını isteyeceğini düşündü. Alexis, bakışlarındaki karanlık ifadeyi yok eden bir tebessümle yaklaştı, ona dokundu. Evet? dedi genç kız. 

Bu akşam vücudunun hatlarını biraz daha ortaya çıkaracak bir şey giyinmeni istiyorumç Bu gece içinde, yapayalnız olacağım yatağın, biraz daha sıcak olmasını sağlayacak bu. Sienna'nın yüzüne bakarak başını salladı. Hayır, aramızda rastalntıya bağlı hiçbir şey olmamalı. Bu yüzden acele etmeyeceğim. İnsan kendisine verilen son lokmayı açgözlülükle tüketmez, onu son ziyafet için saklar. Yumuşak bir sesle Yüksek ideallerimi unutmadan ve bir an önce benim olmanı nasıl istediğimi hatırlamadan gitsen iyi olur, dedi. Asansör aşağı doğru inerken Sienna mutluydu. Alexis son sözleriyle onu mutlu etmişti. Genç adamın duyguları"geçici değil, sürekliydi. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sienna, Alexis'le çıkmak için giyinirken, bütün bul olanları kafasından geçiriyor, genç adamın dokunuşlarını yeniden yaşıyor, dudaklarının baş döndürücü etkisini bir kez daha hissediyordu. Uzun süre ne giyineceğini düşündü. Genç adamın en son'sözlerini hatırladıkça bütün vücudunda tatlı bir ürperme hissediyordu. Sonunda babasıyla birlikte üniversitede verilen bir dans partisine giderken giyindiği elbiseyi seçti. Siyah jarseden, vücudunun tüm hatlarını gözler önüne serecek şekilde dikilmiş bu elbise her zaman giydiklerinden biraz farklıydı. Kapalı biçimi ve dar kollarıyla oldukça mazbut bir görünüm veriyordu, fakat 

elbisenin vücuduna tam oturuşu bu izlenimi bir anda değiştiriyordu. Alexis onu bu görünümüyle çekici bulacak mıydı? İçinde, onu cezbetmek için şiddetli bir arzu duyuyordu. 
Geçmişte, cinselliğini ön plana çıkarmayacak türden elbiseler giyinmeyi tercih etmiş ve giydikleriyle erkekleri etkilemeye çalışan kadınları daima küçümsemişti. Böylesine apansız, böylesine şiddetli bir duyguyla aşık olması garip; hatta ürkütücüydü. Ansızın bir sonbahar rüzgarı esmiş gibi titredi. Ama kısa sürdü bu. Alexis'in aşkı birkez daha içini ısıtmakta gecikmedi. 

Az sonra Alexis onu almak için geldi ve Sienna genç adamı salonun aydınlığında görünce bir an için nefesinin kesildiğini hissetti. Yüreğin bir güvercinin kalbi gibi çarpıyor. Seni bu kadar korkutan nedir? Umarım ben değilim? Yavaşça genç kızın bileğini tuttu ve hafifçe okşadı. 

Sienna, o güne kadar hiç tatmadığı bir duyguyla sarsıldığını, ona aşık olduğunu nasıl açıklayabilirdi? 

Bu yeni duy nedeniyle kendisini zayıf, narin ve biraz da ürkek hissediyordu. Daha dün genç adamın varlığından habersizdi, şu anda ise onsuz bir hayatı düşünemeyecek durumdaydı. 
Alexis, genç kızın bu duygularını sanki okuyordu. Ellerinin arasında tuttuğu narin bileği yavaşça dudaklarına doğru kaldırdı. 

Bu korkuyu bende duydum, diye ekledi genç adam. Mutluluk arzusuyla bir başkasına bu derece bağlı olmak, hayatın ta kendisi 

Ve daha önce böyle bir şey hissetmedin değil mi? Gill, Alexis'in otuz üç yaşında olduğunu ve adının çok, pek çok aşk macerasına karıştığını söylemişti. Genç adamın bütün duygularını bu derece duyarlı bir biçimde anlaması Sienna'ya neredeyse imkansız görünüyordu. Sana olan hislerimi daha önce hiçbir kadına karşı duymadım. Bu sözleri şüpheye yer bırakmayacak bir içtenlikle söylemişti. Sienna titredi ve onu ilk gördüğü an duyduğu heyecanı bir kez daha 


yaşadı. Ah, Sienna, bana bu şekilde bakmamaksın. Bir bakire için bu bakışlar...Gözlerin bana benimle sevişmek istediğini söylüyor. 

İstiyorum diye fısıldadı genç kız, hafif bir utanma duygusuyla. Gerçekten de bunları hissediyordu. Hala bakireyim diye devam etti. Çünkü daha önce bakışlarıma bu anlamı kazandıracak bir erkeğe rastlamadım.. 

Ve benden sonra da hiç kimseye aşık olmayacaksın. Ruhuna ve bedenine öylesine nüfuz edeceğim ki beni asla unutamayacaksın. Henüz sevişmedik, fakat seni kollarımın arasına aldığım zaman neler hissedeceğini çok iyi biliyorum. Dudaklarımdan alacağın tadı, ismimi nasıl fısıldayacağını ve nasıl benim olacağını... 

Parmaklarını genç kızın saçlarının içinden geçirerek başını hafifçe eğdi, dudaklarını yaklaştırdı ve onu, bir süre heyecan dolu bir bekleyiş içinde tuttuktan sonra biraz uzaklaştı: Yüzünde bir gülümseme belirmişti. 

Vakur yaradılışlı ve İngiliz, diye mırıldandı. Parmak uçlarıyla genç kızın dudaklarına hafifçe dokunarak. Ama sana söz veriyorum, gururu kollarımın arasında unutacaksın, orada yalnızca bir kadın olduğunu hatırlayacaksın, diye fısıldadı. Gülümsedi. Bakışlarındaki karanlık ve ciddi ifade, genç kızın yüreğinde birkez daha çırpınmalar yarattı. Yumuşak ve uysal bir aşık olacağım konusunda sana söz veremem Sienna, dedi: Sana karşı duyduğum arzu buna izin vermez. Fikrini değiştirmek istiyorsan bunu şimdi yap. Sonra, seni bırakmam mümkün olmayacak. 

Alexis aşık olmanın ne derece ürkütücü bir duygu olduğunu biliyordu. Genç Kızın, kendini, gözleri bağlı bir biçimde tehlikeli ve derin bir suya doğru ilerliyormuş gibi hissetiğini biliyordu ve geri dönüş için ona bir şans vermek istiyordu. Alexis'in hafifçe gülümseyen gözlerinin içine doğru baktı Sienn. Bakışlarında titreşen ürkek pırıltıların farkında bile değildi. Geri dönemk istemiyorum Alexis, dedi kısık bir sesle. Gill'in bürosuna girdiğin anda sana aşık oldum. 

Ben...Duygularını ifade edebilecek sözcükler arad. Sonra bunun gücünü aş an bir şey olduğunu anlayarak vazgeçti. 

Suskunluğun başlıbaşına bir cevap, dedi Alexis. Sana olan aşkımı açıkça ortaya koymasaydım kendi duygularını bana anlatmaya çalışmayacaktın. Gerçekleşmesi imkansız gibi görünen düşlere sığınarak benim için sadece geçici bir sekreter olarak çalışacaktın, değil mi? 

Tepkilerinin bu dereceyle ayrıntılı incelenmiş olması Sienna'yı biraz şaşırtmıştı. Bu kadar utangaç olma. Alexis genç kızın çenesini hafifçe okşadı ve gözlerinin içine daha yakından bakabilmek için başını biraz yukarı doğru kaldırdı. Büronun kapısını açtığım anaramızda neler geçeceğini biliyordum. Bu gece sana sarılacağım tek yer dans pisti olacak. Bana kendi isteğinle gelmeni istiyorum Sienna. Daha büyük bir istekle. Kısık bir sesle ekledi. Bilerek, isteyerek, benimki kadar şiddetli bir açlık duyarak. 

Sienna, bütün bu duyguları o anda hissediyor olduğunu söylemek istedi. Genç adam onun biraz utangaç olduğunu söylerken haklıydı. Birlikte dışarıya çıkıp arabaya bindiler. Yarım saat sonra, gazetelerin sosyete sütunlarında sık sık adı geçen meşhur bir gece kulübünde kendileri için hazırlanmış masada oturuyorlardı. 

Sienna, suskunluğundan ötürü pişamnlık duymuyordu artık. 

Alexis'le birlikte salona girdikleri anda, içerde hafif bir dalgalanma olmuştu. Başlar çevrildi. 

Sienna bu ilginin kendisine yönelik olmadığını çok iyi biliyordu. Özellikle salondaki 


kadınların bakışları masaya oturana kadar onları izlemişti. Buradaki kadınların ne kadarı Alexis'i tanıyordu acaba? Sienna, bir an, genç adamın sadece Londra'da değil, pek çok büyük şehirde büroları ve işleri olduğunu hatırladı. Bir an için kendini yapayalnız ve kıskançlık duyguları içinde buldu. 

Rahatsız mısın? Genç adam ilgiyle öne doğru eğilerek sormuştu bunu. Sienna, karanlık düşüncelerden sıyrılırken, aşkın zevk kadar acı da veren bir duygu olduğunu hissetti. Genç kız, yemek ısmarlama işini Alexis'e bıraktı. Daha önceleri babası ya da Rob'la pek çok kez dışarda yemek yemişti. Fakat ilk kez bu kadar lüks bir yerde bulunuyordu. Orada bulunan kadınların çoğu gösterişli giysiler ve parlak mücevherler içindeydiler. Sienna, son derece aptalca olduğunu bildiği halde kendini çok rahatsız hissediyordu. 

Alexis'in ısmarladığı yemek nefisti., fakat genç kızın pek iştahı yoktu. Sienna, karşısında oturan adamın şık giysiler içindeki vücudunun her hareketinin farkındaydı. Düşüncelerini onun vücudundan ve çevreye hoş bir sıcaklık yayan varlığından ayıramıyordu. Alexis, genç kızın düşüncelerini bölerek, yavaş bir sesle sordu. Sienna, iyi misin? Evet diyerek irkildi Sienna, Şey...çok sıcak burası öyle değil mi? 

Sıcak mı? Genç adamın gözlerinden hafif alaycı bir ifade geçti. İtiraf etmeliyim ki, hiç dikkat etmedim. Dans etmek ister misin? 

Sienna, önce yarı karanlık dans pistine, sonra da Alexis'in keskin hatlı yüzüne baktı. Onun kollarının arasında olabileceği her yere razıydı. Bu arzusunu bakışlarıyla açığa vuruyordu. 
Genç adam elindeki bardağı masaya bırakırken boğuk bir sesle fısıldadı Evet..evet, biliyorum...İkimiz de şu anda istiyoruz, ama ben acele etmeyeceğim. Dans pistinde 

sevişemeyiz. İçine çektiğin her nefeste bakışların bana ne düşündüğünü söylüyor. Dans pisti bizim için daha emin! 

Sienna birkaç dakika sonra, 'Yalan söyledi" diye düşünüyordu. 'Dans pistinde sevişemeyiz derken yalan söyledi' Vücutları.birbirine değiyordu. Genç kız belkemiğinde tatlı ürpertiler duyarak ona biraz daha sokuluyordu. Loş ışıkların ve yavaş tempolu müziğin sarhoş edici etkisiyle öylesine yavaş dans ediyorlardı ki, Sienna genç adamın vücut hareketlerini olduğu gibi kendi bedeninde hissedebiliyordu. 

Alexis, genç kızın kulağına Kollarımın arasında nasıl da titriyorsun diye fısıldadı. Biliyor musun sana sahip olmak için sabırsızlanıyorum. Genç kız bütün vücuduyla sokularak cevap verdi bu sözlere. Alexis içini çekti. Hayır dedi, Üzerimde yarattığın etkiyi bilmiyorsun henüz. 
İçimdeki arzu öylesine yakıcı ki, bunu sana da öğreteceğim Sienna. 'Şimdi öğret' diye haykırmak istedi genç kız. O anda müziğin temposu değişti ve içinde bulundukları ortak ruh halini yatıştırdı. Yarı bilinçsiz bir halde masalarına döndüler. Konuşmuş olmalıydılar, fakat Sienna daha sonra düşününce neler konuştuklarını hatırlayamadı. Rob'un evinde, kendi yatağında uyandığı zaman hatırladığı tek şey, Alexis'in onu arzuladığı, fakat aceleci olmamak kaygısıyla kendini uzak tuttuğuydu. Karın boşluğunda, vücudunun her yanma yayılan bir sızı duyuyordu. Açlığa benzer bir şeydi bu. Vücudunda hissettiği bu yeniliğin tamamını keşfetmek istediğini duşundu. 

Akşamki endişelerini unutmuştu artık. Aceleyle giyindi ve Alexis'in bürosuna gitmek üzere hazırlandı. Aynada kendisine bir göz attı. Hayır, hiçbir değişiklik yoktu. Bakışları parlaktı, elmacık kemikleri hafifçe belirginleşmiş gibiydi. Heyecan, açlığını yoketmişti. 

Bir fincan kahve içerek evden çıktı. 


Alexis, bir mektup tomarının içine gömülmüş onu bekliyordu. İçeri girince başını kaldırıp baktı fakat ona dokunmak için hiçbir hareket yapmadı. Tam çıkmak üzereydim dedi gülümseyerek ve daha yumuşak bir tonla ekledi. Yo, yo, seni öpmemeliyim, yoksa toplantıya gidemem. Fakat yarın Cumartesi. Bir araba gezintisine ne dersin? Bir yerlerde birşeyler yer, akşam da bir yerlere gideriz. 

Sienna, 'tek isteğim seninle birlikte olmak', diyecekti. Ama bunun yerine, kendisine verdiği işleri yarına kadar kusursuz bitirmeye çalışacağını söyledi. 

Gün boyunca, uyum içinde birlikte çalıştılar. Sienna, çalışma boyunca, genç adamın iş imparatorluğu hakkında daha fazla bilgi sahibi oldu ve onun sahip olduğu yetenek ve güce hayran oldu. Alexis, gerçekten de Gill'in söylediği kadar sert bir insandı. Genç kız zaman zaman bu sertliğin kendisine de yönelebileceğini düşünerek ürperdi. Aklından bu düşüncelerin her geçişinde genç adam başını kaldırarak ona gülümsüyor ve tüm kuşku bulutlarını bir anda dağıtıyordu. 

Bu arada genç adam Rob hakkında sorular sordu. Sienna, kardeşinin adı geçtikçe, genç adamın havasında hafif bir değişiklik olduğunu farkediyordu. Onun Rob'dan hiç hoşlanmadığı belliydi. Genç adam, söz kendi ailesine gelince konuyu değiştiriyordu. Böylece ir haftadan fazla zaman geçti. Sienna, bir sabah büroya geldiğinde onu telefonla konuşurken buldu. 
Alexis, ahizeyi yerine koyarken, New York diye açıkladı. Oraya gitmem gerekiyor. 
Şirketlerin birleşmesi ile ilgili bir sorun çıkmış. 

Sienna, şirketlerden birinin, bir rakip firmayı ele geçirdiğini biliyordu, ama yine de, genç adam bu sözleri söylerken yüzü asılmıştı. 

Ne kadar kalacaksın? Aslında 'Benden ne kadar süreyle uzak kalacaksın' demek istemişti. 
Genç adamın Londra'da da ne kadar kalacağı belli değildi. 

Evi, Yunanistan'da, Micros adlı küçük bir adanın üzerindeydi. Alexis, bütün bunlardan daha önce söz etmiş ve herşeyi kendisiyle paylaşabileceğini anlatmıştı. 

Bilmiyorum. Üç hafta, belki bir ay. Bütün işleri düzene sokmak ancak bu kadar süre alır. 
Sienna'nın yüzünde beliren ifadeyi görmüştü, boğuk bir sesle devam etti. Yapma, Sienna. 
Biliyorsun senden ayrı kalmak istemiyorum. Ayrıca bu haftasonunu birlikte geçirebiliriz. 
Birlikte bir yere gidelim ister misin? Sadece ikimiz? 

Oh, Alexis! Sienna'nın bakışları ve sesinin tonu bir kez daha kendisine ihanet etmişti ve Alexis, çalışırlarken asla yapmadığı birşey yaptı. Yerinden kalkarak onu kollarının arasına aldı ve ihtirasla öptü. Genç kızın bütün vücudu tatlı bir sıcaklık hissiyle erimişti. Bunun anlamı evet mi? dedi genç adam. Eğer böyle ise bilmelisin ki, bu kez sadece bir iyi gecele öpücüğüyle senden ayrılmama imkan yok Sienna. Hafifçe fısıldayarak devam etti. Bu kez 'evet' diyorsan, yatağını benimle paylaşmaya da 'evet' diyorsun demektir Sienna 'evet' anlamında başını salladı. Genç adam onu kendinden biraz uzakta tutarak, nerdeyse öfkeli bakışlarla baktı genç kıza. Sienna, o anda, itiraz etse bile, genç adamın kendisini, ikna edebielecek kadar şiddetle istediğini farketti. Evet, hafta sonunu onunla birlikte geçirmek istiyordu. 

Sienna, gülümseyerek baktı ona, vücuduna sıkıca sarıldı ve yumuşak bir sesle, fısıldar gibi, Evet...evet, lütfen Alexis. 

Sienna, genç adamın rahatlamış, hoşnut yüz hatlarına baktı ve gözlerinin içinde bir zafer pırıltısı görünce biraz şaşırdı. Alexis, onu bu kez daha yumuşak bir şekilde öptü. Dudaklarını boynunda dolaştırırken hafifçe saçlarını okşadı, sonra bluzunun düğmelerini tek tek çözdü. 


Genç kızın boynunu ve göğüslerinin yumuşak kıvrımlarını gözler önüne sermişti. Göğüs uçları, bluzun kumaşını gererek daha belirgin hale geldiler. 

Garip, daha önce ona hiç bu kadar yakından dokunmamıştı. Oysa Alexis şimdi, bluzu yavaşça çıkarmış, ince sutyenin gizleyemediği göğüslerini hafifçe okşamaya başlamıştı. Genç kz bütün vücudunun kıvrak bir hareketiyle bu okşayışlara cevap verdi ve genç adamın aşağılara doğru kayan dudaklarının ıslak sıcaklığını duydu. Onun kollarının arasında çıplak yatmak istiyordu. Tam o anda telefon çaldı. Alexis ahizeyi eline aldı. Genç kızın vücudu hala arzu dalgaları içinde ürperiyordu. Alexis ona nerede olduklarını hatırlatmak istercesine kaşlarını çatarak baktı. Sienna, giyinirken ellerinin titrediğini farketti. Küçük bir okşama onu bu kadar şiddetle etkilemişti. Kendini bütünüyle ona verse neler hissedeceğini düşündü. 
Alexis konuşmasını bitirdiğinde hala bu tür düşünceler içindeydi. 

Noel Baba'yı birdenbire karşısında görmüş küçük bir çocuğa benziyorsun dedi genç adam. 
Sienna'nın şaşkın görünüşüyle eğlenerek. Ne çelişki! Dışarıdan bu kadar'soğuk ve ciddisin, gerçekte ise son derece heyecanlı bir insansın. Seninle sevişirken neler hissedeceğini bakışlarından okuyorum. Bir başka erkeğin daha önce seni bu derece etkilediğini sanmıyorum. Ne dersin Sienna? Seni bu derece sarsan, arzularını bu ölçüde paylaşabileceğin biri oldu mu geçmişte? 

Sienna, genç adamın gözlerine bakarak 'hayır' anlamında başını salladı. Evet, genç adam, daha önce böyle birşey olmadığını, genç kızın büyütenmişçesine kendini ona sunmak için hazır beklediğini biliyordu. 

Seni hiç kimsenin bizi rahatsız edemeyeceği bir yere götüreceğim. Tamamen yalnız kalabileceğimiz, sana dokunuşlarımın hiçbir şey tarafından kesintiye uğratılamayacağı bir yere. Genç kızı yavaşça öptü. Dudakları sert ve sıcaktı. Beni seviyor musun? 

Çok diye fısıldadı, Sienna. Çok, ama çok:seviyorum seni! 

Sienna eve döndüğünde Rob'un işlerinin henüz bitmediğini, ancak birkaç hafta sonra döneceğini bildiren mektubu buldu. Canı sıkılmıştı. Alexis, New York'a gitmeden önce, onu kardeşiyle tanıştırmak istiyordu. Böylece bir sorunu ortadan kaldırmayı umuyordu. Ama bunun için haftasonu tatilini tehlikeye sokamazdı. Kaygı verici tüm düşüncelerden hızla sıyrıldı ve beraberinde neler götüreceğini düşünmeye başladı. 

Alexis, nereye gideceklerini söylememişti, ama şehir dışında bir yere gidecekleri kesindi. 
Baş başa kalabilecekleri bir yere. Çantaya, birkaç pantolon ve süveter koydu. Yolda giyeceği hafif bir elbiseyi bir kenara ayırdı. İçinde beliriveren ani bir utanç duygusuyla, bir önceki akşam, eve dönerken satın aldığı pahalı ve nefis iç çamaşırlarını aldı ve bunları da çantaya koydu: Alexis'in kendisini çok daha kadınsı bir görünüm içinde bulmasını istemiş ve içgüdüleriyle, böyle bir erkeğin bundan hoşlanacağını düşünmüştü. 

Hazırdı artık. Alexis gelmeden önce aceleyle kahvaltısını bitirdi. O geceyi Alexis'in kolları arasında, onun hemen yambaşında geçireceği düşüncesinden kendini alamıyordu. Her zamanki gibi ona dokunmayı, onunla sevişmeyi düşünürken, hafif bir mahcubiyet duydu. 
Haftasonundan sonra gelecek olan günleri düşünmek istemiyordu. Alexis New York'da olacaktı. Bu ayrılığa nasıl katlanacaktı. 

Az sonra öğle yemeği için duracağız. Acıktın mı? Sienna, bu sözleri küçük bir tebessümle cevaplarken, içinden 'Sadece sana acıktım' diye düşündü. Onu ilk gördüğü andan beri bu kadar şiddetle istediği şey oluyordu işte. O halde neden kendini bu denli sinirli ve huzursuz hissediyordu. 


Alexis'in onu evden almaya geldiği zaman söylediği gibi, New Forest yakınlarındaydılar. 
Genç adam ikisi için küçük bir villa kiralamıştı, ama daha önce, kendisine çok methedilen bir otelde öğle yemeği yiyeceklerdi. 

Otele doğru giden yola saptıklarında, Alexis, Bir zamanlar özel bir evmiş burası, dedi. 
Yemeklerinin nefis olduğunu söylüyorlar 

Okul yıllarındaki o iştah kesici öğle yemeklerini hatırlayan Sienna, Alexis'in arabayı durduruşunu, el frenini çekişini seyrederken, hafif bir suçluluk duygusuyla birlikte, birkaç saat sonra olacakları düşündü. Onun, erkeksi bir güzelliği yansıtan esmer ellerini sonsuza dek seyredebilirdi. Becerikli, heyecan verici parmaklardı bunlar ve Sienna'nın henüz bilmediği bazı şeyleri biliyorlardı. Yola çıktıklarından beri öylesine gergin bir ruh hali içindeydi ki, yemekten sonra garsonun önüne koyduğu tatlıyı yemek istemedi. Gülünç oluyordu, içinden sessizce kendini azarladı. Cinsel konularda hiçbir şey bilmeyen on üç yaşında bir kız çocuğu gibi davranıyordu. Hareketleri ağırlaşmıştı, sanki tüm vücudu ona ihanetediyordu. Alexis, o anda, fikrini değiştirdiğini, Londra'ya geri döneceklerini söyleseydi müthiş'bir düş kırıklığına uğrayacaktı. 

Gözünün ucuyla genç adama baktı. Sakin ve rahat görünüyordu. Birden belkemiği boyunca yayılan uyarıcı bir etkinin varlığını hissetti. Bu uyarılmanın nedeni masumiyeti, bilgisizliği ve saflığı mıydı, yoksa karşısındaki adamın erkeksiz varlığından mı ileri geliyordu. Bu adam Yunan ırkındandı. Kadınların hep yüksekte tutuldukları bir ülkede doğmuştu. Bu ülkenin 

erkekleri daima bakire bir gelinle evlenmek isterlerdi. Evlenmeden önce kendini ona vermekle değerini azaltmış olmayacak mıydı? 

Yine mi düşünceler? Nasılda okuyordu aklından geçenleri. Saklamak istediği düşünceler 

açığa çıkmış gibi irkildi. 

Biraz Genç adama mahçup bakışlarla-baktı. 

Evet benimle yatman için seni-ikna etmemi istiyorsun Alexis başını iki yana salladı, derin bir nefes aldı, öne doğru eğilerek fısıldadı. Hayır, 

Sienna bunu yapmayacağım. Bana kendi isteğinle gelmelisin. Kendini isteyerek vermelisin, yoksa olmaz. O anda Sienna, genç adamın birden matlaşan ve koyulaşan bakışlarında, güçlü ve kararlı duyguların varlığını gördü. Gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Boğazına birşeyler tıkanmıştı sanki. 

Otelden çıkmış arabaya doğru yürüyorlardı. Evet? dedi genç adam. Fikrini değiştirdin mi? 
Londraya mdönmek istiyordun, yoksa benim olmaya mı karar verdin? Sienna, hafifçe yüzünü kaldırdı ve Hayır, dedi. Sesi, sözcüklere dökemediği duygularla ağırlaşmıştı. Hayır, Alexis'devam etmek istiyorum. 

Genç adam gülümsedi ve Sienna bu gülümseyişte erkeksi bir zafer ifadesi gördü. Arabaya bindiler. Alexis, hafifçe eğilerek onu dudaklarından öptü. 

Sözlerinin benim için taşıdıkları anlamı bilemezsin Sienna.... Ama daha sonra...akşama, öğreneceksin. 

Daha çok bir kır evini andıran villa, ormanın kuytuluğunda, sessiz, sakin ve çok şirin bir yerdi. Öylesine özenle döşenmişti ki, genç kız içeri girdiğinde kendini bir yuva sıcaklığıy la kuşatılmış buldu. 

Bütün eşyaları meşe ağacından yapılmıştı; mutfaktaki masanın üzerinde ikisi için hazırlanmış, sadece ısıtılmayı bekleyen nefis bir yemek vardı. Merkezi ısıtmaya rağmen içerisi biraz serindi. Alexis salondaki şömineyi yaktı ve evin içine bir anda tatlı bir sıcaklık 


yayıldı. Tavan öylesine alçaktı ki, genç adam ayağa kalktığında başı neredeyse eski tavan kirişlerine değiyordu. 

Alexis, sırtı dönük olduğu halde şöminenin önüne çömelirken, Ben biraz ateşle meşgul olayım, sen de bu arada valizleri aç dedi. Sienna genç adamın bunu kasten yaptığını düşündü. 
Daracık merdivenlerden üst kata çıkma düşüncesinin genç kızın ruhunda nasıl bir panik duygusu yarattığının farkında olmalıydı. Yukarıda tek bir yatak odası vardı ve özenle dekore edilmişti. Hemen yanındaki banyonun dekorasyonu ise yatak odasınınkiyle tam bir uyum içindeydi. Burada, herhangi bir otel odasında bulunamayacak kadar sıcak ve insanı saran bir hava vardı. 

Sienna, 'Mükemmel bir balayı yeri' diye düşünerek özlemle içini çekti. Bile bile hazırlanmış bir baştan çıkarma planının kurbanı olduğunu ya da günahkar bir kadın olmaya hazırlandığını düşünerek biraz utanç duyuyordu. Burayı istediği anda terkedebileceğini biliyordu. Kendi isteğiyle, Alexis'le birlikte olmak istediği için buradaydı..Beraberinde getirdiği valizi yavaş yavaş açmaya başladı. Giysilerini değiştirmesi gerekmiyordu, çünkü gelirken giydikleri akşam için son derece uygundular. 

Ateş tamam. Bir içki ister misin? Genç adamın sesi o kadar sakin ve yumuşaktı ki Sienna bir anda içinde bir rahatlama duydu. Aşağı inerken benim valizi açmayı unutma. Onun giysilerine dokunma düşüncesinin içinde bu kadar büyük bir rahatsızlık uyandırması gülünçtü. Kaç kez, aklından hiçbir aykırı düşünce geçmeksizin Rob'unsya da babasının valizlerini hazırlamıştı. 
Ama az sonra birlikte olacağı bir erkek söz konusu olunca, durum çok farklıydı. 

Sienna, genç adamın valizini açtığında, içinde pijama olmadığını gördü ve sanki onun vücudunu çırılçıplak karşısında görmüş gibi ürperme duydu. Onu bütünüyle tanıma zamanının geldiğini hissetti, aceleyle işini bitirdi. Merdivenlerden inerken, bütün bunların bir rüya olmadığı konusunda kendi kendiniinandırmaya çalışıyordu. 

Uyumak ister misin? 

Beethoven'in müziği neredeyse bitmek üzereydi ve artık yukarı çıkmalarını engelleyecek hiçbir şey kalmamıştı. Alexis'in bardağı boşalmıştı ve şöminenin alevleri yavaş yavaş sönüyordu. Yemeklerini üç saat önce bitirmişlerdi ve şimdi Sienna başı genç adamın omuzunda olduğu halde gözleri kapalı, son nağmelerini dinliyordu. 

Mmmm.... biraz... O-anda genç adamın bütün vücudunun bir kahkahayla sarsıldığını duyarak irkildi. Kendisini incinmiş bir çocuk gibi hissetti. Alexis böyle kaç akşam geçirmişti kimbilir? 
Yo, hayır yanlış düşünüyorsun. Bir kez daha genç kızın aklından geçenleri okumuştu. Genç 

adam, Sienna'nın yüzünü avuçlarının içine aldı. Bakışlarındaki koyu ve düşünceli ifade atalarından miras kalan bir özelliği yansıtıyor gibiydi. Daha önce buna benzer pek çok şey yaşadım-Ama bu seferki çok farklı... Öncekilerin hiçbiri benim için bu tür anlamlarla yüklü değildi. Sana bir kez daha soruyorum Sienna, istiyor musun? Kendini bana kendi isteğinle mi vereceksin? 

Evet, evet Bunu ateşli bir ifadeyle, içindeki tüm korku ve endişeleri bir anda gerilere iterek söylemişti genç kız. Alexis'in sihirli dokunuşlarını istiyordu. Dudakları, yavaşça birleşti. Genç adamın başparmağı Sienna'nın yumuşak, etli dudaklarına hafifçe dokundu ve dili yavaşça bu aralık dudaklardan içeriye kaydı. Genç kızın boğazından zevk dolu bir inilti yükseldi. Alexis, onun boynunu ve saçlarını hafifçe okşayarak karşılık verdi ve sonra sol koluyla Sienna'nın başını destekleyerek onu derin bir açlık ve arzuyla uzun uzun öptü. Sienna bu uzun öpüşmenin etkisiyle eriyor, sanki tüm vücudu çözülüyordu. Genç adamın yakıcı dudaklarına 


şiddetli bir arzuyla cevap veriyordu. İçi öylesine yoğun bir arzuyla doluydu ki, Alexis'in ateşli öpüşlerinin ve sımsıcak dudaklarının dışında sanki herşey silinip yok olmuştu. 

Sienna... Beni sevdiğini söyle...Bana aşıksın, değil mi? Sözcükler öpücüklerle kesildi. Genç 

kızın erime duygusu bu ateşli öpücüklerin etkisiyle mşiddetli bir arzuya dönüştü. İpek bluzun altından, ürperen teniyle, genç adamın dokunuşlarını hissediyordu. 

Seni bütünüyle istiyorum, tam olarak, diye fısıldadı Sienn, nefes nefese. 

Daha önce bunu yaptığını ya da bu kadar büyük bir arzu duyduğunu sanmıyorum Parmak 

uçlarıyla genç kızın hızlanan yürek atışlarını duyuyordu. Sienna'nın duyduğu şiddetli 

heyecanı belli belirsiz bir gülümsemeyle seyretti Alexis. 

Asla dedi Sienna, Asla 

Asla mı? Genç adamın bakışlarına bir anda yine o karanlık ifade yerleşmişti. Bu-sözcüğü ne kadar da masum bir ifadeyle söylüyorsun. Bu halinle beni nasıl etkilediğini, ayartıp kışkırttığını bilmiyor gibisin. Sana ilk kez aşkı öğretmenin, bakışlarında'bu-heyecanı görmenin benim için ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyorsun.... 

Öğret bana!...Şimdi öğret!... Sienna, şiddetli bir arzu girdabında kendini kaybetmişçesine genç adamı elleriyle yakalamış sarsıyordu. 

Bunun zevk olduğunu mu sanıyorsun? diye fısıldadı Alexis, yumuşak bir sesle. Daha öğreneceğin çok şey var ve ben sana bir an önce öğretebilmek için büyük bir sabırsızlık duyuyorum. 

Genç kızı, sanki ağırlığı kaybolmuş gibi, kollarının arasına alarak kaldırdı. Sienna gözlerini yumarak, yüzünü genç adamın omuzuna yasladı. 

Alexis, genç kızı yatağın üzerine bıraktı ve boylu boyunca uzanmasına yardım etti. 
Gülümsüyordu. Nasıl da titriyorsun benim küçük bakirem. Arzu mu yoksa dehşet mi duyduğun? 

Her ikisi de diye fısıldadı Sienna; boyun eğmiş bir ifadeyle, Fakat arzu, çok daha şiddetli... 

Arzu hepsinin üstünde olmalı. Seni bir kurban gibi değil, bir erkeği arzulayan bir kadın gibi istiyorum. Alexis genç kızın üzerine doğru eğilirken, Nasıl da titriyorsun, diye mırıldandı. Ve dudaklarının onun göğüslerinin arasındaki o sıcak oyuğa bastırdı. Sonra onun bluzunun hala ilikli duran düğmelerini çözmeye başladı. Korkuya yer yok. Cesaretin ödülü ise eşsiz. 
Sevişmenin verdiği-zevkin yerini tutabilecek hiçbir şey yoktur. 

Genç adam Sienna'nın göğüs uçlarını okşarken genç kız vücudunun zevkle ürperdiğini hissetti ve üzerindekiler yavaşça süzülüp çıkarken genç adamın dilini teninde hissetti. Uzun süredir hayal ettiği şeyin artık gerçekleşmekte olduğunu aklından geçirerek arzuyla titredi. 
İçgüdüsel-hareketlerle genç adamın omuzlarına sarılıyor, onu okşuyordu. Saatler, belki de sadece dakikalar sonra Alexis onun ellerini tutmuş kendi vücudu üzerinde gezdiriyor ve genç kızın duyduğu tüm endişeleri yok ediyordu. Sienna halabilmediği o şeyle ilgili tüm andişelerinden yavaş yavaş arınıyordu. O anda hatırlayabildiği tek şey sevdiği adamın yanında olduğuydu. Genç adamın yeni, dudaklarında sıcak ve hafif tuzlu bir tat bırakıyor ve dokunuşları ona zevk veriyordu. 

Alexis, Sienna'nın yüzünü avuçlarının arasına aldı ve zevk dolu, baş döndürücü titreşimler 

yaratarak onu öpmeye başladı. Sienna'nın içinden yükselen bir ses, her şeyin tam da düşlediği gibi gerçekleşmekte olduğunu haykırıyordu. 

Bana aşık mısın? 

Evet... evet diye inledi Sienna. 


Alexis ona biraz daha sokularak yumuşak bir sesle fısıldadı, o halde kendini bana ver Sienna... Bütün vücudunla istiyorum seni 

Bu sözcükler Sienna'nın içinde derin yankılar halinde büyüdü. Genç kız içgüdüsel hareketlerle ona doğru sokuldu, genç adamın vücuduna girişini hoşnutlukla hissetti. Sonra hafif bir sızıyla irkildi. Düşündüğünden çok daha şiddetliydi. Alexis'in dudaklarından birden dökülen hakaret dolu sözcükleri sanki çok uzaklardan duyar gibi oldu. Bu sözcüklerde yabancı, korkutucu bir anlamın varlığını sezinledi. 

Genç adamın yanına uzandığında hala titriyordu. Onu ne kadar büyük bir arzuyla isteiş olduğunu hatırlamaya çalıştı. Duyduğu acıyı ve düş kırıklığını bastırmaya çalışıyordu. Büyük bir fiziksel zevk alabilecek türden bir kadın değil miydi yoksa? 

Seni incittim mi? Alexis'in sesi uzak ve soğuktu. Onu memnun edememiş miydi yoksa? 
Bütün kadınların yaptığı şeyi o da yapmış olmalıydı. 

Genç adamı yatıştırmak istercesine Biraz diye cevap verdi Sienna. Birdaha ki sefere ... çok daha iyi olacak...Alexis'in bakışlarında, vücudunda duyduğu sızıyı dindirecek birşeyler aradı. 
Fakat genç adam, Sienna'nın daha az önce tapınırcasına öptüğü geniş omuzlarını kayıtsız bir ifadeyle silkti. Sıkıntılı, hatta öfkeli bir hali vardı. 

Şüphesiz çok daha iyi olacak, Sienna, ama benimle değil. Sana-zevk almayı öğretebilecek bir başka aşık bulmak zorunda kalacaksın. 

Sienna, ilk anda bu sözcüklerin anlamını kavrayamadı. Birşeylerin anlamını çözmek istercesine genç adamın yüzüne baktı, yani, ne demek istiyorsun?... 

Demek istediğim şu ki, istediğim şey oldu. Tıpkı erkek Kardeşinin kız kardeşime yaptığı gibi, bende senin bekaretini çaldım. Tek fark şu ki, ben biraz daha insaflı davrandım. Kız kardeşimin ise vahşi bir biçimde ırzına geçilmişti! 

Irza geçmek mi? Sienna, bütün bunların ne anlama geldiğini düşünmeye çabalıyordu. 
İnandığı, aşık olduğu adam gitmiş ve onun yerine bu yabancı gelmişti. Ama, beni sevdiğini söylüyordun... sen.. 

Ne kadar safsın! Bir kadınla yatmak isteyen her erkek aynı şeyi söyler. Annen bu konuda uyarmadı mı seni? Vahşi bir ifadeyle, Seni aldatmak çok kolay oldu, dedi. Neredeyse hiçbir çaba gerektirmedi. 

Sienna, genç adamın bakışlarındaki karanlık ifadeyi gördü. Bu sözlere tahammül etmesi imkansızdı. 

İçinde büyük bir üzüntü hissetti. Küçük düşürülmüştü. Tanrım, ne büyük aptallık yapmıştı. 
Alexis haklıydı. Çok kolay bir kadın gibidavranmıştı. Her biri yalandan başka birşey olmayan aşk sözcüklerine kapılarak kalbini çaldırmıştı. 

İç şunu. Sienna bir bardak suyun kendisine doğru uzatıldığını gördü. Sana, Rob'un kızkardeşime davrandığı gibi davranmadığım için bana teşekkür etmelisin. O çok daha vahşice davranmıştı... 

Rob, böyle birşey yapmaz. Onu tanırım, yapmaz! Sienna, bir an durdu, sonra boğuk bir sesle, Galiba senden nefret ediyorum, diye fısıldadı. 

Nefret, ha! Genç adam güldü. Daha bir saat önce bana aşkını anlatıyordun. Kalbinde yalnız ve yalnız ben vardım. Uyu şimdi, Sabahleyin... 

Sabahleyin? Bütün bu sözlerden sonra Sienna'nın hala orada kalacağını umuyordu demek. 
Duyduğu şok, acının şiddetini o an için köreltmişti ama Sienna yalnız kaldığı an neler hissedeceğini çok iyi biliyordu. Ona aşık olmuş ve karşılığında kullanılmıştı. 


Duyguları hiçe sayılmıştı. Bir hayale aşık olmuştu. Var olmayan bir adamın hayaline. Artık aşka yer yoktu. Gerçeğin katı yüzünü görmesi gerekiyordu. 

Derhal gitmek istiyorum, dedi sert bir sesle. Bir taksi çağıracağım. Genç adamın hiçbir tepki göstermeden yattığını görerek şaşırdı. Ne bekliyordun? Önünde diz çöküp beni sevmen için sana yalvaracağımı mı sanıyordun? Bu gece büyük bir aptallık yaptım! Sienna. Genç kadın soğuk teninde, onun soğuk parmaklarının temasını duydu. Bilmelisin ki, amacım sana zarar vermek değildi.. 

Ne yapmak istediğini çok iyi anladım. Hıncını benden çıkarmak istedin. Rob'un bir kız kardeşi olmasaydı ne yapacaktın acaba? Ya da bakire olmasaydım? 

Genç adamın yüzünde ansızın beliren öfke, 

Sienna'yı biraz rahatlattı. Elimdeki tüm olanakları seferber ederek, Rob ve aileniz hakkında gerekli bütün bilgileri topladım. Eğer sen olmasaydın, başka bir yol bulacaktım. Fakat bu çok daha uygun oldu. 

Sienna, Yani göze göz, dişe diş öyle mi? diye haykırdı. Bu konuşmayı sürdürmenin gereği yoktu artık. Bütün bunlar korkunç bir kabustu. Bu adamın önünde ağlamak düşüncesi ona dehşet veriyordu. O bir düşmandı artık. Ve bir düşmanın önünde duygularını kontrol altına almalıydı. 

Sienna yataktan çıktı. Nereye gidiyorsun? diye sordu genç adam, yattığı yerden, tembel bir ses tonuyla. 

Bir taksi çağırmaya 

Sabaha kadar buradayız, dedi Alexis, esneyerek. Acele etmene gerek yok, ayrıca düşünüyorum da.. 

Sevişmeyi mi düşünüyorsun? diye haykırdı Sienna. Benim hiç niyetim yok. Amacına ulaştın artık. Hafta sonu için bu eve ödediğin paranın karşılığını almak istiyorsun herhalde. Yatağını paylaşmak için kolayca bir başkasını bulabileceğinden şüphem yok. Bunu yapabilecek paraya ve beceriye sahipsin. 

Zor olmaz diye konuştu genç adam./Ama yine de senin kadar istekli olacaklarını sanmam. 
Sevişmeyi isteyen şendin. 

Evet tıpkı bir aptal gibi sevişmek istediğim adamın sen olduğunu düşündüm Sienna, giysilerini üzerine geçirerek kapıya yöneldi. Alexis onu izlemek için yataktan çıktığında, birden geri döndü ve bakışlarında öfke olu parıltılarla genç adama baktı. Dokunma bana! 
Yaklaşma. Bana yaklaşmanın düşüncesine bile tahammülüm yok. Seninle aynı odada bulunmak bile beni hasta ediyor! Yalan değildi. Gerçekten de kendini hasta gibi hissediyordu. 
Fakat genç-adamın yanma gelerek, onu kollarının arasında sıkıca tutmasına engel olamadı. 

Kes artık! İlle de gitmek istiyorsan, seni götürürüm. Hayır! 

Evet! Bu şekilde davranmaktan hoşlandığımı mı sanıyorsun? Başka yapabileceğim birşey yoktu diyorum sana. Rob'un tecavüzüne uğradığı zaman Sofia, kuzenlerimizden biriyle nişanlıydı. Hem de çocukluğundan beri.. Geleneklerimize göre gerçeği söylemek gerekiyordu. 
Söylendi ve nişan bozuldu. Onun neler hissettiğini düşünebiliyor musun? Bir ara aklını kaçıracağından korktuk. Sofia'nın intikamını almaya mecburdum. Suçlu arıyorsan, erkek kardeşini suçla... 

Hayır! Sienna, gözlerinde derin bir acıyla ona baktı. Sadece kendimi suçluyorum, sana inanacak kadar aptal olduğum için. Gill, senin ne kadar zalim biri olduğunu söyleyerek beni uyarmıştı. Şimdi kendim öğrendim. Ayrıca, bu kadar inceden inceye plan yapmana gerek 


yoktu. Biliyorsun. Seni ilk gördüğüm zaman, ,steseydin, senin için ateşin üzerinde yürüyebilirdim. Dudakları acıyla kıvrıldı. Rob haklıydı. Aptal ve duygusal bir çocuktum ben. 
Ama artık geçti. Rob'un kızkardeşine yaptıklarının doğru olduğu konusunda hiç kimse inandıramzdı beni. Dudakları titredi. Irzına geçilen bir kadının duyguları nasıl değişir, bunu sen çok iyi bilirsin. 

Sienna, bir an için genç adamın kendisine vuracağını sandı. Fakat Alexis onu yavaşça itti, kapıyı açtı ve kuru bir sesle, Giyin, gidiyoruz, dedi. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Karanlık bir labirentin içindeydi. Birisi tarafından kovalanıyordu ve hiçbir çıkış yolu yoktu. 
Arkasından koşan kişinin yaklaşan soluklarını duyuyor ve dehşet içinde kaçmaya çalışıyordu. 
Birden önünde bir kapı açıldı ve sırtı dönük bir adam eşikte belirdi. Kurtulduğunu düşünerek oraya doğru koştu. Kapıda duran adam yavaşça döndü. Kendisini kovalayan kişiydi bu. Sienna, görmekte olduğu kabustan kendi çığlığıyla uyandı. Ter içinde kalmıştı. Yüreği çılgınca çarpıyordu. Yatak çarşafı sırılsıklam ve buruş buruş olmuştu. Saate bir göz attı. İki buçuğu gösteriyordu. Villada geçirdiği o korkunç geceden beri hep böyle kabuslar görüyor ve bu saatlerde uyanıyordu. Çok zayıflamıştı. Durumu gören Gill, onu uyarıyor, daha az çalışmasını söylüyordu. Ama Sienna sürekli çalışmayı bir tür çare olarak görüyordu. Onun için, rahatsız edici düşüncelerden kaçmanın tek yolu çalışmak ve uyumaktı. O gecenin üzerinden iki hafta geçmişti. Bütün bu süre içinde incinen gururunun verdiği acıdan kurtulmak için zaman zaman kendini bir otobüsün altına atmayı düşünmüştü. Alexis, onun bekaretini çalmakla kalmamış üstelik kendine aşık da etmişti. Bir adamın bir kadına karşı, düşünebileceği en acımasız ve vahşi şekilde davranmıştı. Sienna, ona bu şekilde kapıldığı için kendini yenik düşmüş, aşağılanmış hissediyor ve acı çekiyordu. Saflığı ve bwadama karşı duyduğu aptalca güven... bütün bunları bir türlü kafasından atamıyor, kendini suçlamaktan bir an bile kurtulamıyordu. Kendinden saklayamadığı derin acıyı, başkalarına belli etmemeye çalışıyordu. Rob'un gidişi iyi olmuştu. 
Yoksa, Sienna, o gece eve döndüğünde olanları ondan gizleyebilecek gücü kendinde bulamayacaktı. Yemek düşüncesi içinde bulantılar yaratıyordu. Ve Alexis ülkeyi terk etmiş olduğu için memnundu: Çünkü Savoy'un önünden yürüyerek geçmeye bile cesareti yoktu. 

Bazı zamanlar, bütün gücüyle haykırmak, gözlerinde yaş kalmayıncaya kadar ağlamak istiyordu. Bazen de, onun kollarında kendini ne kadar rahat hissettiğini hatırlıyor, vücudunun sıcaklığını özlüyor ve içinde bir yalvarma, boyun eğme isteği beliriyordu. Ve yine bazen, onu görmek, ona itaat etmek istiyor ve kendini bu umutsuz düşüncelerden kurtarma çabasıyla acı çekiyordu: 

Sienna solgun ve zayıf görünüyor ve artık kendini büyümüş hissediyordu. Başka insanlar, yetişkinlik çağına daha yavaş, daha kolay bir süreç içinde geçiyorlardı. Oysa o, çok uzun bir süre en azından zihinsel planda çocuk kalmıştı. Rob, babasıyla birlikte geçirdiği uzun sürenin onun dış hayata karşı körleştireceğini söylediği zaman haklıydı. Şimdi artık tam anlamıyla yetişkin bir insandı. 

İçinde, dayanmasını sağlayan tek bir şey kalmıştı. 

O da Rob'un Alexis'in kızkardeşine yapmış olduklarıyla ilgili, genç adamın söylediklerinin hiçbirine inanmamış olmasıydı. Kardeşinin masumiyetinden öylesine emindi ki bu konuda ona tek bir soru dahi sormayacaktı. Bu düşünceyle bir parça teselli buluyordu. Alexis, şüphesiz bütün olanların Rob'a anlatılacağını düşünmüştü. Ama hayır, Sienna bunu 


yapmayacaktı. Ro, Alexis'le arasında geçenleri asla bilmeyecekti. Hayatının bu bölümünü anılarından silip yok etmek istiyordu. Alexis'le geçirdikleri geceden iki buçuk hafta sonra Rob geri döndü. Güneşte esmerleşmiş, biraz da zayıflamıştı. Sienna, eve geldiğinde, Rob'u bir blucin ve gömlekle oturmuş, serin mayıs rüzgarından ve ani ısı değişiminden şikayet ederken buldu. Gezgin bir gazetecinin ebedi sorunu, geç kalkan uçaklar ve soğuktur. Dedi Rob, oturduğu yerden kızkardeşini inceleyerek. Ve bir anda onun ne kadar zayıflamış olduğunu ve yüzünün ne kadar solgun göründüğünü fark etti, hiç de iyi görünmüyorsun, neyin var? 

Hiçbir şey. Sanırım babamın ölümüne hala pek alışamadım. Zayıflamasıyla ilgili uyarıda bulunan herkese karşı ileri sürdüğü bir mazeretti bu. Konuyu değiştirmek için, Seyahayatinden söz etsene, dedi. Ve Rob büyük bir istekle anlatmaya koyuldu. Bu ülkeden şikayet ediyoruz, ama başka yerler... diyerek başladı. El Salvador'da bulunmuştu. Gitmeden önce Sienna'ya bu gezinin tehlikeli yanının olmadığını söylemişti. Sienna onu'yine de merak ettiğini düşündü. Rob, anlatmasını yarıda keserek, 

Gerçekten de hiç iyi görünmüyorsun, dedi. Sienna'nın bollaşmış blucinini işaret ederek, Şu hale bak, diye devam etti. Neyin var Sienna? Çok özel bir şey olsa bile, kardeşinden gizlemeyeceğini umarım. 

Oh, gerçektende hiçbir şey yok, dedi Sienna, kardeşini ikna etmek istercesine. Sadece biraz büyüdüm sanırım. 

Henüz yirmi dört yaşındasın. Bence büyümene biraz daha var, öyle değil mi? Ayrıca senin yaradılıştan özel bir olgunluğa sahip olduğunu düşünüyorum: 

Hımm... şey... büyümenin yol açtığı acıların neler olduğunu bilirsin. İnsan yaşlandıkça incinmeye daha müsait oluyor. 

Yoksa seni inciten biri mi var? Bugüne kadar sana hiçbir kısıtlama koymadığımı rahatça söyleyebilirim, ama daima senin yanında olduğumu ve benimle istediğin zaman konuşabileceğini, unutmayacaksın değil mi? 

Öyle, benim büyük ağabeyim. Sienna, bir an için, ona birşeyler söyleyebileceğini hissetti, ama kendini tuttu, gülümsedi. Rob'un rahatladığını gördü. 

Alexis'in intikamını almış.sayılabılmesi için gerçeği Rob'a anlatması gerekiyordu. Oysa böyle birşey onun kendi acılarını dindirmeyecekti. 

Bütün bu düşüncelerin etkisiyle, Rob yeni bir iş seyahatine çıkmak zorunda olduğunu söyleyince, Sienna, içinde bir ferahlama duydu. Yeterince yemiyorsun, dedi Rob. Bu gece seni yemeğe götüreceğim. 

Oh, Rob'gerçektende istemiyorum... Devam edecekti, fakat ağabeyi sözünü kesti. İtiraz istemiyorum, geleceksin. 

Sienna, Bu kez ne kadar süreyle gidiyorsun? diye sordu. 

Bilmiyorum. Beyrut'ta meydana gelen olayları araştırmak için gideceğim. Bak, Sienna, neden kısa bir tatil yapmıyorsun? Gill'in söylediğine göre, son iki haftadır, iki kişinin yapacağı işi tek başına yapıyormuşsun. Birkaç gün için bırak. Eve gidip dinlen. Sienna, ona düşünebileceği en son şeyin dinlenmek olduğunu söylemek istedi. Çalışmak acılarını dindiren tek şeydi. Fakat kardeşini daha fazla meraklandırıp üzmek istemiyordu. Hafif bir gülümsemeyle, Belki yaparım dedi. Babamın yazıları ve günlükleri hala duruyor. Onlara dokunmadım bile. Onlarla ilgilenebilirim. Geçenlerde Profesör Grange'le konuştum. Yeni bir kitaba yetecek kadar malzeme bulunduğunu söylüyor... 


Sana dinlenmen gerektiğini söylüyorum, daha fazla çalışmanı değil. Bırak şu günlükleri falan. Döndüğüm zaman ben onları okurum. Bir aylık süre yeter. 

Asıl senin tatile ihtiyacın var dedi Sienna. Genç kadın, bir an için akşam yemeğine Gill*i de çağırmayı düşündü, fakat bu biraz tehlikeli olacağı için vazgeçti. Gill, onun durumunu çok yakından görüyordu çünkü. Gözünden hiçbirşey kaçmıyordu ve o da Rob gibi, işi bırakmasını istiyordu. Ayrıca Gill'le Rob'un arasında bazı sorunlar vardı galiba. Geçenlerde, genç kadın Sienna'ya ayda birkaç gün gelen bir ziyaretçiye değil, bir kocaya ihtiyacı olduğunu söylemişti. 
Eğer böyle bir sorun gerçekten de varsa, bunu kendi aralarında çözmeliydiler. 

Hımmm, çok güzel, dedi Rob. Sienna, Alexis'le yemeğe çıktıkları gece giyindiği siyah elbise üzerinde olduğu halde odanın ortasında duruyordu. Bunu giymek istememişti, ama gardrobunda daha uygun bir gece elbisesi yoktu. 

Sen de fena görünmüyorsun, dedi Sienna. Gerçekten de öyleydi. Rob, siyah takım elbisesi ve Sienna'nın ona yaş günü armağanı olarak aldığı beyaz ipek gömleği içinde-son.derece çekici görünüyordu. 

Araba, kentin ıslak caddelerinden hızla geçerken Sienna hiçbir şey konuşmadı. Caddelerin bu kasvetli görünüşü içinden söküp atmaya çalıştığı kederli düşünceleri koyulaştırıyordu. Gün boyu yağmur yağmıştı. Tüm kent ıslak ve hafif sisli bir görüntüye bürünmüştü. Araba, Savoy'a doğru saptığı zaman Sienna gidecekleri yeri anladı ve'birden aralanan dudaklarından kendiliğinden, Hayır! diye bir inilti yükseldi. Bereket Rob fark-etmemişti. Genç kadının arabadan inmesine yardım ederken, Bir botla gelseydik dahaiyi ederdik sanıyorum, diye neşeyle söylendi. Birlikte giriş bölümüne doğru yürüdüler. 

Rob, Buraya en son büyükbabamla birlikte gelmiştim. Gelmeyeli yıllar oldu dedi. Büyükbaba, babalarının meslektaşıydı, daha sonra sanayiciliğe başlamış ve verdiği hizmetlerden ötürü lordluk Unvanıyla ödüllendirilmişti. Üniversiteden ayrıldıktan sonra yaşlı adamla ilişkiyi kaybetmişlerdi ama yine de Sienna onun yüzünü belli belirsiz hatırlıyordu. İçeri girdiklerinde Rob, Neyin var? diye sordu. İlk kez, kardeşinin yüzünde bu kadar acı dolu bir ifade görüyordu, Kendini iyi hissetmiyor musun? 

İyiyim. Rob'a bir an önce eve dönmek istediğini nasıl söyleyebilirdi? İçinde derin bir umutsuzluk hissetti. Ömrünün geri kalan kısmını Alexis'le birlikte olduğu yerlerden kaçarak geçiremezdi. Ona yönelik duygularını hatırladığı an o evde başından geçenleri yeniden yaşıyordu sanki. Gerçeği orada öğrenmişti. Kendini suçluyordu. Aşk zannettiği şey bir kabus haline gelmişti. Bu sadece kendi aptalca düşüncelerinin bir sonucuydu. Yemek salonu oldukça kalabalıktı ve Sienna tüm kararlılığına rağmen bakışlarıyla Alexis'i aramaktan kendini alıkoyamadı. Genç adamın burada olmaması gerekiyordu. Ama neden olmasın? New York'a gideceğini söyleyen kendisiydi., belki de Sienna'nın bir sorun yaratmaması için böyle söylemişti. 

İlk yemekler geldi. Kızkardeşinin deniz ürünlerine ne kadar düşkün olduğunu bilen Rob bir karides kokteyli ve fırında pişirilmiş avakado ısmarlamıştı. Yemeklerin nefisliği Sienna'yı şaşırtmıştı. Genç kadın, insan vücudunun yoksunluğa ancak bir süre için katlanabileceğini, sonra doğanın bir kez daha kendini kanıtlayacağını düşündü. Günlerce yemek yiyemedikten sonra, birdenbire şiddetli bir açlık duymuştu içinde. 

Şarap geldi. Garson bardakları doldurdu ve Sienna tam bardağa doğru uzanmıştı ki, yeni gelen bir gurubun salona girdiğini gördü. Alexis'in bulundukları yere doğru gelmekte olduğunu gördüğü anda gözlerine inanamadı. Evet oydu. Genç kadın ona öylesine güçlü bir 


kinle baktı ki, Alexis'in bu duygudan yayılan telepatik etkiyi fark etmeyişine şaştı. 
Beraberinde genç bir kadın gülümseyerek Alexis'le birşeyler konuşuyordu. Yüreği hızlı hızlı çarpan ve gözlerini onlardan kaçıramayan Sienna, küçük gurubun ağır adımlarla yaklaşmakta olduğunu gördü. Yanındaki kadınla koyu bir sohbete dalmış olan Alexis onu henüz görmemişti. Dudakları Sienna'nın yüreğine işleyen yumuşak bir tebessümle kıvrılmıştı. 
Yanındaki kadına yönelik koruyucu davranışları her halinden belli oluyordu. 

Pek uzak olmayan bir masaya oturdular ve kız mönüyü incelerken Sienna, onun parmağındaki parıltılı ve kocaman safir yüzüğü gördü. İçini birden kaplayan öfke öylesine şiddetliydi ki, neredeyse bütün vücudunun kızardığını hissetti. Bu kız, Alexis'in gerçekte nasıl biri olduğunu biliyor muydu? Kimdi bu? Bir zengin kızı mı? Bir Yunanlı'ya benziyordu. 
Hatta Alexis'den bile daha çok benziyordu. 

Sienna... O anda Rob'un deminden beri birşeyler anlatmakta olduğunu fark etti. Garsonun esas yemeği getirmesi kendini biraz toparlayabilmesi için genç kıza zaman-kazandırdı. Yine de, Alexis'in, onun varlığından habersiz, birkaç adım ötede oturmakta olduğu düşüncesi Sienna'ya dehşet duygusu veriyordu. Aslında genç kadının varlığının farkında olması için ne neden vardı ki? Sienna'nın, Alexis'in hayatındaki rolü sona ermişti. Bir insan olarak onun gözünde en ufak bir değeri bile olmamıştı. Sadece 
Rob'un kızkardeşi olarak bir anlamı vardı. Rob'a baktı ve onun da aynı yere doğru bakmakta olduğunu görerek şaşırdı. Genç adam hafifçe kaşlarını çatmıştı Sienna bir an için Alexis'in haklı olduğunu, gerçekten Rob'un onun kızkardeşiyle ilişki kurmuş olabileceğini düşündü. 
Fakat hemen, iradesini kullanarak kafasındaki bu düşünceleri dağıttı, oturduğu yerde hafifçe kımıldadı. Bütün sinirleri gerilmişti. 

Rob gülümseyerek doğruldu ve Sienna o anda hafifçe kısık ama neşeli, kadınsı bir ses duydu. Rob, ben de seni düşünüyordum«Seni görmek ne güzel! Alexis'in yanındaki kadın, masadan kalktı ve yanlarına gelerek Rob'a sarıldı. Kara gözlerinin içi gülüyordu. Constantin, Alexis, gelin... sizi tanıştırmak istediğim biri var. Rob, seni kardeşim ve nişanlımla tanıştırayım. Rob ve ben Sardunya'da tanıştık. Yöredeki haydutlarla ilgili bir yazı dizisi hazırlamak için orada bulunuyordu. 

Sofia, yalan söylemen gereksiz. King'in seni... seni inciten kişi olduğunu biliyorum. Bu Alexis'in sesiydi ve-Sienna onun yüzüne bakmaktan kendini alamadı, 'sofia' demişti. Demek ki, bu canlı ve Rob'a gülümseyerek bakan kadın Alexis'in kız kardeşiydi. Orada, yüzünde şaşkın bir ifadeyle duran adam da, şu sözü edilen nişanlı olmalıydı. Alexis'in sözleri gerilim dolu bir sessizlik yaratmıştı. Sofia'nın bakışları, ağabeyinin sert yüzünden, nişanlısının anlayış dolu gözlerine kaydı ve yumuşak bir sesle, Alexis lütfen dedi. Sesinde biraz acılı bir ifade vardı ve Sienna, göz ucuyla Constantin'in şefkat dolu bir ifadeyle onun kolunu tuttuğunu gördü. Sienna, Rob'a baktı. Alexis kadar uzun boylu olan genç adam, kaşları çatık, bütün bu olup bitenlerin ne anlama geldiğini düşünüyormuş gibi kımıldamadan duruyordu. Constantin, Sienna'nın duyamayacağı kadar yavaş bir sesle, Sofia'nın kulağına Yunanca birşeyler fısıldadı. Hemen sonra Sofia, Alexis'in koluna hafifçe dokunarak, fısıltılı bir sesle konuştu. 
Alexis, Rob'un bana.... bana saldıran kişi olduğunu düşünmüyorsun değil mi? Biz arkadaştık. 
Biz... 

Sana yasakladığım halde hergün onunla buluşuyordun. Alexis'in sesi çok sertti. Hem de Nico'la nişanlı olduğun halde... 


İstemediğim bir nişanlılık. Rob benim için bir arkadaştı. Hissettiğim umutsuzluğu anlayacak biriyle konuşma ihtiyacı içindeydim. 

O bir erkekti ama... Sienna, Alexis'in, Rob'a doğru yürüdüğünü, yüzünde karanlık bir ifadenin belirdiğini gördü. Onun Yunanca birşeyler mırıldandığını duydu. 'Rob'a vuracak' diye düşündü. Aynı şeyi Sofia ve Constantin de düşünmüş olmalılarki, hemen araya girdiler. 
Alexis, Böyle şeyleri tartışmanın yeri değil, diye öfkeyle mırıldandı. Çenesi kenetlenmişti ve Sienna genç adamın çenesinde küçük bir kasın öfkeyle seğirdiğini gördü. Belki de, 

kendisine yapmış olduklarını Rob'a anlatıp anlatmadığını düşünüyordu. Sienna içinde derin bir sızı duydu. Gerçekten de kazanılan zaferi Rob'a anlatmış olduğunu düşünüyor olabilir miyidi? 

Sofia, Söylemek istediğim birşey var dedi. Bugüne kadar sana söylemekten hep kaçındım. 
Constantin herşeyi biliyor. Nişanlısına baktı ve o anda Sienna ikisi arasında bir aşk ilişkisi olduğunu anladı. Boğazında bir şeylerin düğümlendiğini hissetti. Constantin;-Alexis'in görünüşüne ve kişiliğine sahip değildi, fakat Sofia'nın onu sevdiği apaçık belli oluyordu. 
Seninle zamanında konuşmalıydım Alexis, fakat öylesine sarsılmıştım ki.. Sende öylesine öfkeliydin ki... Rob'u suçlayabileceğini riyamda görsem inanmazdım. Genç kadın, özür dileyen bakışlarla bakıyordu. Rob'a döndü. Sevgili arkadaşım, buişe karıştığın için çok üzgünüm. Özellikle, böyle bir gecede, böyle insanların arasında. Hep benim aptal ağabeyimin kuşkuları yüzünden... 

Alexis, On beş gün boyunca her öğleden sonra'onunla beraber olduğunu inkar mı ediyorsun? diyerek araya girdi. Öylesine öfkeyle bakıyordüki, Sienna, Sofia için endişe duydu. Bütün bu anlattıklarına inanacağımı mı sanıyorsun?.. Bu adam o değilse... Öfkeden boğulacak gibiydi, güçlükle kendine hakim oldu. İstiyorsan onu koruyabilirsin Sofia, ama yaptığın doğru değil... Theo, gerçeği bana anlattı. İkinizi birlikte gördüğünü söyledi. Theo!. 
Sofia'nın yüzü bir anda bembeyaz oldu; dudaklarında acı dolu bir ifade belirdi. Ya, demek ki, Theo'ya inanıyorsun, öyle mi Alexis? Sevgili arkadaşın demekki böyle söyledi. Theo'nun uçağı düşüp parçalandığı zaman neden bir damla bile göz yaşı dökmediğimi hiç düşündün mü? Nedenini sana söyleyeyim. Onun cezasını çektiğini, bana yaptıklarını ödediğini düşündüm de onun için. Bana saldıran ve beni iğfal eden kişi Theo'ydu. Sana o zaman bu gerçeği söylemedim. Çünkü arkadaşındı ve ona güveniyordun. Ondan hiçbir zaman hoşlanmadım. Nico'yla nişanlanmayı kabul etmemin tek nedeni, beni Theo'ya vereceğinden korkmamdı. 

Sienna, adeta nefesinin kesildiğini hissetti. Kardeşinin suçlu olduğuna bir an bile inanmaâmiıştı. İşte şimdi gerçek meydana çıkmıştı. Hem de olayların içinde yaşayan kişiler sayesinde. Ama bu sevinç kısa sürdü, çünkü Alexis, bir hiç uğruna çok büyük bir hata yapmıştı. Konuşmakta olan insanların seslerini duydu. Bütün bu sesler sanki çok uzaklardan geliyormuş gibiydi. Rob'un konuştuğunu, Alexis'e birşeyler söylediğini fark etti. Alexis, Sofia'ya dönerek öfkeyle sordu. Gerçek mi bu? Bana gerçeği mi söylüyorsun? 

Gerçekler, yalanlar... Bütün bunların anlamı neydi? Sienna, acıyla bütün bunların kendisi için hiçbir anlam taşımadığını düşündü. Salon çevresinde dönmeye başladı ve Sienna herşeyin kaydığını hissetti.. Siyah giysili bir adamın kollarını ona doğru uzattığını, ilgi dolu bakışların kendisine yöneldiğini, onların kendi aralarında yabancı bir dille, belki de yumuşak ve akıcı Yunancayla konuştuklarını duydu. Sofia, geceyi mahvettiği için Rob'dan özür diliyordu. 
Sienna, birkaç dakika daha onlarla birlikte olacağını ve buna katlanmasının imkansız 


olduğunu düşündü. Alexis'i görmeye daha fazla dayanamayacaktı. Konuşamayacak kadar yorgun hissediyordu kendini. 

Rob'un Bizi mazur görün. Kızkardeşim pek iyi değil, diyen sesini duydu. Yo, yo, kendinizi suçlamanıza gerek yok. Bu son sıralarda zaten pek iyi değil. Babamın ölümü yüzünden sanıyorum, Sienna, Sienna.... 

Kaygan bir zeminde sağlam bir kaya bulmuşçasına kardeşine tutundu Sienna. Ayaklarının üzerinde durabilmek için onun yardımına ihtiyacı vardı. Rob'un başının üzerinden Sofia ve 

Constantin'e bir şeyler söylediğini duydu. Bir an önce restorandan ve Alexis'den uzaklaşmak istiyordu. 

Olanlardan ötürü üzgünüm. Eve dönmüşlerdi. 

Rob, elinde bir içki bardağıyla mutfaktan çıktı. Sofia'yla bunca zaman sonra karşılaşmamız ne garip. Sardunya'dan bu yana iki yıl geçmiş olmalı. Ona aşık oldun mu? 

Rob, güldü Sıradan ölümlüler, Stefanides'in klanından birine göz dikemezler. Hele sözkonusu olan, liderin biricik kız kardeşiyse. Sofia zor bir dönemden geçiyordu. Tahsilini Avrupa'da yapmış, ülkesine dönünce kendini bir sürü evlendirme tertibinin içinde bulmuştu. 
Konuşabileceği birine ihtiyacı vardı. Ben de orada bulunuyordum: Peki.. O olayı biliyor muydun? 

Saldırıya uğramasını mı? Rob başını salladı. Bence bu saldırı sözcüğünün yerine, ırza geçme demek daha doğru olur. Gülümsedi. Benim böyle birşey'yapabileceğimi düşünmek ne saçma. İlişkimiz son derece masum, neredeyse platonikti. Onun ne kadar masum olduğunu, herkes ilk bakışta anlayabilirdi. Ayrıca onunla bir geleceğimiz de olamazdı. Arkadaşlığın ötesine geçmemek için çok dikkatli davrandım. Rob, yüzünde düşünceli bir ifadeyle bir an durdu. Yalnız aklımı kurcalayan bir şey var. Sienna, kalbinin hızlı hızlı çarptığını hissetti. 
Stefanides bu berbat işi gerçekten benim:yaptığımı düşünüyor idiyse, neden üzerime gelmedi? 
Garip Rob, Sienna'nın yüzünde meydana gelen değişikliği görünce tavrını hemen değiştirdi. 
Sen bunu anlayamzsın. Yunanistan'da bir kızın bekareti hala çok önemlidir. Buna rağmen, meydana gelen bir ırza geçme olayı! İnan bana, hoşnutsuzluklarını ortaya koymak için seçtikleri çok garip yollar vardır onların. Onun gibi zengin bir adam için bir kaza, yada benzer birşey tertiplemek çok kolaydır. Rob bir kez daha güldü. Amma komik. Sofia gerçeği söylediği zaman yüzünü görmeliydin. Hayatımda bu kadar şaşkına dönmüş bir adam hatırlamıyorum. 

Belki de karşısında dost ve güvenilir bir adam gördüğü için bu kadar şaşırdı dedi Sienna renksiz bir sesle. Rob'un temize çıkması ve Alexis'in tam bir şoka uğraması onu sevindirmeliydi. Ama hiç birşey hissetmiyordu. Bir tür tükenmişlik duygusundan başka hissetiği hiçbirşey yoktu. Gill'i de beraberlerinde yemeğe götürmemeleri çok iyi olmuştu. Alexis'i tanıyabilir ve Rob'un kafasında kuşkuların uyanmasına neden olabilirdi. 
Elindeki bardağı bir dikişte boşalttı. Her şeye rağmen Sofia ne kadar mutlu görünüyordu değil mi? diye mırıldandı. Constantin onu büyük bir aşkla seviyor olmalı. 

Evet. Constantin dul bir erkektir ve o ırkın en aydın örneklerinden biridir. Yine de Stefanides'in beni vurmaya gelmemesi garip. Son derece zengin ve güçlüdür. Çok şey yapabilirdi. Mesleki ilişkilerimi bozabilirdi, bir kaza tertipleyebilirdi. Düşündükçe soğuk soğuk terliyorum. Yunanistan'ın bir bölümünde hala kan davası vardır. Buna karar vermiş olsaydı, hiçbirimiz güvende olmazdık, ne babam, ne sen... Rob'un bakışları karardı. Garip olan ne biliyor musun? Bu işi benim yaptığımı düşündüğü zaman onun neler hissettiğini 


anlayabiliyorum. Kendimi uygar biri sayarım, ama biri aynı şeyi sana yapmış olsaydı onu parçalardım! Rob neşeli bir kahkaha attı, fakat sienna'nın içinden soğuk bir ürperme geçmişti. 
Rob, genç kadının nasıl nasıl incitildiğini ve bu işin kimin tarafından yapıldığını bilseydi aynı şekilde davranabilirdi... ama hiçbir zaman bilmeyecekti. Asla bilmemeliydi, çünkü böyle bir durumda Alexis'in sahip olduğu zanginlik ve güç onu mahvedebilirdi. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hayır! Sienna sıçrayarak uyandı. Yatağın içinde oturuyordu. Vücudu kaskatıydı, bütün sinirleri gerilmişti. Derin bir iç çekişle pencereden süzülen gün ışığına baktı. Bütün çocukuğu ve ilk gençliği boyunca her sabah bu görüntüyle uyanmıştı. Güven duymalı, kendini rahat hissetmeliydi, ama olmuyordu. 

Savoy'da ki o müthiş karşılaşmadan bu yana, her gece korkunç kabuslar görüyor ve aynı dehşet duygusuyla uyanıyordu. 

Köye geldiğinden beri bütün günler tekdüze geçiyordu. Yataktan çıktışeski-bir blucin ve Rob'un eski bir gömleğini üzerine geçirdi. Kahvaltı olarak bir fincan kahveiçmeye karar verdi. Hala iştahsızdı ve Rob'la Gill'i endişelendiren o zayıf ve solgun görünüşünü kaybetmemişti. 

Kahve fincanını aldı ve babasından kalan yazıların başına oturdu: Oturmakta olduğu sandalye bir zamanlar babasınındı. Bütün kitapları listeliyordu. İçlerinde ilk baskı oldukları için çok değerli olanlar vardı. Sienna tüm zamanını'bu işe vermişti. 

Yaptığı işin kendisi için bir tür tedavi olduğunun farkındaydı. Bu çalışmayı, bir saplantı halinde, yerine getirmek zorunda olduğu bir görev olarak kabul ediyordu. Bir köşeye çekilerek çalışmak ona güvence içinde olduğu duygusu veriyor ve böylelikle çektiği tüm acılardan uzak kalabilmeyi umuyordu. Eski arkadaşları onu oldukça değişmiş bulduklarını söylüyorlardı. Londra'ya gitmeden öncetanıdığı erkek arkadaşları ona defalarca birlikte olmayı teklif etmişlerdi. Ama Sienna böyle bir beraberlik için en ufak bir arzu dahi duymuyordu. 'Belki de gerçeğin öğrenilmesinden korkuyorum' diye düşündü önündeki kağıtlara doğru eğilirken. 

Ön kapının açıldığını işitti ve sıkıntıyla içini çekti. Mrs. Mallors olmalıydı. Kadıncağız yokluklarında eve göz kulak olmuştu. Şimdi de, hiç beklenmedik anlarda ziyarete gelmek gibi bir alışkanlık edinmişti. Kendi deyişiyle 'küçük bir sohbet' yapmak için ikide bir geliyordu. 
Dul ve yalnız yaşayan bir kadındı. Sienna, bunun ne anlama geldiğini biliyordu, ama bu tür bir insanla sürekli görüşmek de ona zor geliyordu. 

Genç kız, yerinden kalktı, kapıya doğru yürüdü ve gülümsemeye çalışarak yaşlı kadını karşılamaya hazırlandı. Ama kapıyı açtığı anda yüzündeki tebessüm donuverdi. Karşısında Mrs. Mallors yerine Alexis Stefanides duruyordu. 

Aklına ilk gelen şey, kapıyı derhal kapamak ve arkasına bir şeyler yığmak oldu. Ama Alexis onun bu düşüncelerini anlamış gibi aceleyle içeri girdi ve Sienna'nın da, onun ardından içeriye geçmekten başka yapacak bir şeyi kalmadı. Burada ne arıyorsun? 

Bu derece sıradan bir söz söyleyebilmiş olması şaşırtıcıydı. Bir anda içini kaplayan acı dolu duyguları yenmeye, genç adamın yüzüne bakmaya çalıştı. Alexis'in gülüşünde hafif alaycı bir ifade vardı. 

Ne düşünüyorsun? Seni hem ajansta hem de evde pek çok kez aradım. Sienna, Gill'e sadece kısa bir tatil yapacağını söylemişti ve Rob'dan başka hiç kimse onun burada olduğunu 


bilmiyordu. Ama Alexis, bütün geçmişini ve ailesini inceden inceye araştırmış biri olarak burayı bulmakta güçlük çekmemiş olmalıydı. Konuşmak zorundayız 

Konuşulacak hiçbir şey yok Sienna ona arkasını döndü. Üzerinde çalıştığı kitabı tekrar eline aldı. Genç adamın sessizliği onu rahatsız ediyordu, ama onun sessizce çekip gitmeyeceği belliydi. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok Alexis, dedi soğuk bir sesle. Rob'un kızkardeşine o kötülüğü yaptığına hiçbir zaman inanmadım, biliyorsun. 

Evet Genç adamın kalın sesi odanın sessizliğini bozdu. Ama gerçeği öğreninceye kadar Sofia'ya saldıranın Rob olduğuna inanıyordum. 

Hayır, sadece Rob olduğunu tahmin ediyordun. Sienna, nasıl olup da bu kadar sakin konuştuğuna şaşıyordu. Karşısındaki adamın içinde açtığı yaralar hala kanamaya devam ediyordu oysa. Onu, nefretini hakırmaktan alıkoyan tek şey gururuydu. Alexis'i yaralama, onda da onulmaz yaralar açma isteğini bastırmaya çalışıyordu. Sofia, saldırıya uğradıktan sonra, sorularıma cevap veremeyecek kadar kötü bir durumdaydı. Kardeşinle görüştüğünü biliyordum. Rob, ondan daha büyük, daha tecrübeliydi, farklı bir ırktandı. Böyle bir durumda doğaldır ki... 

Ve intikam planını sadece bir tahmin üzerine hazırladın, öyle mi? dedi Sienna, sakin bir sesle. Bana bunu söylemek için buraya kadar gelmene hiç gerek yoktu, Alexis. Senin gözünde, kolay baştan çıkarılabilecek bir kadın olmama rağmen, Sofia'nın anlattıklarından doğru sonuçlar çıkarabilecek kadar sezgilerim var. Rob'un kızkardeşine kötülük yaptığına bir an bile inanmadım. Sienna başını kaldırdı ve kahverendi gözleri, genç adamın gri gözleriyle karşılaştı, Sadece benim kardeşim olduğu içinde değil üstelik. Olanları ona anlattın mı? 

Hayır. Mesel bu değildi. O anda, Rob'un kendisi için söylediklerini hatırladı. Ansızın bir endişe kapladı içini, dudaklarını ısırdı. Bilmeni istediğim birşey var. Bu konuda Rob'da senin görüşlerini paylaşıyor. Yani kız kardeşi-söz konusu olunca... Doğrusu hiç kimseye zarar vermemiş olman onu şaşırttı. Olanları bilmediği için tabii... Bu tür şeyleri kolaylıkla yapabilecek kadar zengin olduğunu söyledi bana. Ona hiçbir şey belli etmedim. Neden peki? 

Çünkü, başına birşey gelmesini istemiyordum. Bu sözleri yumuşak bir ifadeyle söylemişti. 
Genç adamın biraz solgun görünen yüzüne baktı. Ayrıca yapabikeceği hiçbir şey yoktu. 
Hiçbir şey düzeltemezdi öyle değil mi? Sofia, kendisini seven ve şefkat gösteren Constantin gibi bir adama rastladığı için çok şanslı. 

İstediğin bu mu yani? Sana ilk aşk maceranı hatırlatmayacak kadar düşünceli bir adamla evlenmek ve.onun güven veren kolları arasına sığınmak... Bunu mu istiyorsun? 

Hiç kimseye aşık olmak istemiyorum, diye cevap verdi Sienna, öfkeyle. Ama bakışları, genç adama belli etmek istemediği duygularına ihanet ediyor, onu ele veriyorlardı. 

Alexis, sigarasından derin bir nefes çekerek, Yalan söylüyorsun dedi. Benim aşkımı istiyorsun, Sienna. Bu yüzden bu kadar sert davranmaya çalışıyorsun. 

Evet biliyorum. Ama karşında gördüğün insan o saf kız değil artık. Ayrıca senin herhangi birini sevebileceğine de inanmıyorum, Alexis. Katlanılması imkansız gururun böyle bir şeye 

izin vermeyecektir. Oh, şüphesiz, bugüne kadar pek çok kadını arzulamışsındırç Bundan sonra da sahip olmak istediğin pek çok kadın olacak ve sen, bir uzman ustalığıyla onlarl a sevişeceksin. Gerçek yüzünü onlardan saklamayı başarabilirsin, ama değişebileceğini sanmıyorum. Hiçbir erkek bir kadına senin davrandığın gibi davranamaz. 

Bana kendi isteğinle geldin. Genç adamın yüzünde öfke ve çaresizlik okunuyordu. 

Gözlerindeki bu pırıltı, çenesinin haşin ifadesi artık Sienna'yı korkutmuyordu. 


Evet dedi genç kız sakin bir ifadeyle. Ben de bunu kastediyordum. Senin niyetlerini tartışmayı düşünmüyorum. Bence herşey çok açık. Kardeşimin işlediğini sandığın bir suç yüzünden beni kullandın. Ama bu bile sana yetmedi, öyle değil mi Alexis? Biraz daha art niyetli davranarak beni kendine aşık etmek, böylelikle de daha fazla zarar vermek, işkence etmek istedin.... 

Sienna ona aşağılayıcı bir ifadeyle baktı. Kadınlardan hoşlanan hiçbir erkek bu şekilde davranmaz. Yaptıkların benim cinsim hakkında düşündüklerini ortaya koyuyor. Kız kardeşin bile sana sırrını açıklayamıyor. Kardeşine saldıran senin arkadaşın ve onun söylediğine inanacağından korkuyor. 

Sienna bir an durdu. Sözlerinin genç adam üzerinde yarattığı etkinin belirtilerini açıkça görebiliyordu. Alexis'in sağlıklı esmer teni neredeyse gri bir renk almıştı. Sienna'nın açıkça görebildiği bir acıyla kararan bakışları sanki boşluğa açılıyorlardı. Sienna'nın içinde en ufak bir merhamet duygusu bile yoktu. 

Bugün buraya senden özür dilemek için geldim ve ayrıca... 

Ve ayrıca? dedi Sienna, yüzünde alaycı bir ifadeyle. Her şeyi silip atmayı düşünüyordun, öyle mi? Böyle birşey mümkün olsaydı, ben yapardım. Hiç düşünmedin mi bunu? Pişman olmanı gerektirecek bir mesele yok Alexis. Zaten bütün bu olup bitenlerden ötürü benim kadar derin bir pişmanlık duymanda imkansız. Şimdi lütfen git. Sienna yürüdü, kapıyı açarak durdu. Gerçekteden onun bir an önce çıkıp gitmesini istiyordu. 

Buraya geliş nedenim hakkında herşeyi söylemiş değilim henüz diyerek söze başladı genç adam, ama Sienna artık onu dinlemek istemiyordu. Alexis'in gelişiyle birlikte, ansızın vücudunda artan adrenalin salgısı, yavaş yavaş azalıyor ve Sienna bütün vücuduna yayılan bir uyuşuklukla kendini hasta gibi hissediyordu. 

Pekala dedi acı bir sesle, Madem ki semgitmek istemiyorsun, o halde ben gideceğim. Sert bir hareketle kapıyı açtı ve salona çıktı, ama arkasından yaklaşan sert ve kararlı ayak seslerini duyunca bir anda paniğe kapıldı. Evin hemen önünde, bahçeyi, köyün içinden geçen yoldan ayıran alçak bir çit vardı. Sienna yola açılan küçük kapının mandalına doğru elini uzattığı anda, omzunun üzerinden.geriye doğru bir göz attı ve Alexis'in Sienna! diye haykırdığını, sonra da üzerine doğrugelen bir otomobilin çığlık çığlığa fren sesini işitti. En son gördüğü şey, bir şapka ve bu'şapkanın altında dehşet dolu bir ifadeyle üzerine doğru eğilen bir yüz oldu. Daha sonra, tüüm dünya birbiri ardınca gelen acı yüklü dalgalarla silindi ve Sienna, hiç kimsenin kendisine ulaşamayacağı kadar uzak bir yere doğru akıp gittiğini hissetti. Gözlerini açtığında âklına gelen ilk şey İngizli Kilisesin'de bir evlenme töreniydi. Derin, kendinden emin bir erkek sesi 'evet' diyordu ve bir başka ses, zayıf ve tereddütlü bir ifadeyle aynı sözcüğü tekrarlıyordu. Bu kendi sesiydi. Garip duygular içinde, bütün bunların ancak bir rüya olabileceğini düşündü. Daha önce hiç görmediği bir odadaydı. Burası bir hastane odası olmalıydı. Burada neden bulunduğunu hatırlamaya çalıştı, ama kafasının içi sanki bomboştu. 
Yattığı yerden açık bir pencereyi, oradan blok halinde göğe doğru yükselen binaları ve son derece canlı, mavi renkli bir gökyüzünü görebiliyordu. Açık pencereden içeri sıcak, tatlı bir hava doluyordu. İçinden bir ses, daha önce bu kadar mavi bir gökyüzü ve bu kadar tatlı bir hava görmediğini söylüyordu. 

Kapı açıldı ve bir hemşire içeri girdi. Onu yatağında uyanmış vaziyette bulunca şaşırdı. 
Sienna'nın bir şeyler söylemesine fırsat vermeden dışarı çıktı ve hemen bir adamla birlikte geri döndü. Adamın koyu zeytin rengi, etkileyici gözleri vardı. Orta yaşlıydı ve biraz kambur 


gibi duruyordu. Sienna'ya gülümsedi ve İngilizce, Eh, demek sonunda uyanmaya karar verdiniz, dedi. Bu sözleri söylerken genç kadının yüzünü dikkatle incelemişti. Evet.. Ziyaretçi kabul etmeye hazır mısınız? 

Kapı açıldı ve bir başka adam içeri girdi. Sienna, bu esmer, sakin ve daha önce hiç görmediği yüze bütün dikkatini toplayarak baktı. Yüreği çılgınca atıyor ve daha önce hiç duymadığı garip bir acı bütün vücudunu tepeden tırnağa dolaşıyordu. O anda duyduğu bu acılarında ötesindeydi. Farkında olmadan bütün vücudu kasılmıştı. Yatağa doğru yaklaşan adamı gözleriyle geriye istiyordu sanki. Adam yaklaştı ve onun sol elini tuttu. Sienna, e linde elmas taşlı altın bir yüzüğün parıldamakta olduğunu gördü. Demek ki, gerçekten de evlenmişti. Peki neden kendisini böyle hissediyordu. Sanki hiç böyle bir şey olmamış gibiydi. 
Doğrulmaya, yatağın içinde oturmaya çalışarak, boğuk bir sesle, Neredeyim ben? diye sordu. 
Bir panik duygusu bütün vücudunu sarmıştı. Siz kimsiniz?.. 

Az önce içeri giren adam, asık bir suratla Ben senin koçanım Sienna, dedi.-Genç kadın hayretle doktora baktı, içinde derin bir umutsuzluk ve çaresizlik hissi vardı. Sanki tuzağa düşürülmüştü. Ama, ben sizi tanımıyorum! diye itiraz etti. Sizi tanımıyorum ben! Tamam bayan Stefanides, telaşlanacak birşey yok. Bir kaza geçirdiniz ve bunun sonucunda da.... 

Teşekkür ederim, Doktor Theonstanis, ama ben kendim açıklamak istiyorum. Bizi biraz yalnız bırakmanız mümkün mü? Doktor kaşlarını çattı ve hemşireye küçük bir işaret yaptı. 
Birlikte odadan çıktılar. Sienna, Doktorun, hastaların yakınlarından gelen bu tür talepleri pek hoş karşılamadığını sezdi. 

Stefanides, Theonstanis... Bunlar Yunan isimleriydi. Bunu ayırt edebilmesi garipti. Kendi kimliğini bile hatırlayamıyor, kocası olduğunu iddia eden bu adamı ise tanımıyordu. Tekrar sol eline baktı. Evet yüzük oradaydı. Eveleneli ne kadar olmuştu acaba? Burada ne kadar zamandır yatıyordu. 

Evet. Bir kaza geçirdin. Kaza sonucu hafızanı tamamen kaybettin. Ama endişelenecek birşey yok. 

Bu çok sık görülen bir durum. 

Ama ancak insanlar birşeyi unutmak istedikleri zaman böyle olurlar? Bu sözleri nasıl söyleyebilmişti? Bunu nereden biliyordu? Kendisini izleyen soğuk gri gözlere dikkatle baktı, ürperdi. Bu soğuk vesertliğiyle insanı ürküten adamla nasıl olmuştu da evlenmişti? Evlilik ancak aşk varsa mümkündü. Ve Sienna bu yabancıyla aralarında aşk olamayacağından emindi. İki insan arasındaki en yakın ilişki evlilikti. Oysa kocası kendisi için tamamen bir yabancıydı. 

Benimle'İngilizce konuşuyorsun dedi boğuk bir sesle. Oysa adın Yunanlı adı Ben Yunanliyım diye cevap verdi genç adam. Sen ise İngilizsin. Ne kadar... Ne kadar zamandır evliyiz? 

İnsanın ağrıyan dişine dokunmak istemesi gibi konuyu evliliklerine getirmek istemişti. 
Gerçeği kabul etmek onun için çok zordu. Bir düş kırıklığı duygusu bütün benliğini sarmıştı. 
Kendisi hakkındaki en temel şeyleri bile bu adamdan öğrenmek durumundaydı. Çok olmadı 

Ya geçirdiğim kaza? Genç kadının ağzı kupkuruydu. İçinden gelen bir dugu, ona, bu kazayla evlilik arasında bir ilişki olduğunu söylüyordu. Kazadan kısa süre sonra evlendik Peki ya sonra... Birbirimize aşık olduk, dedi genç adam. Bir an için yüzünde haşin bir tebessümle Sienna'ya baktı. 


Ben..biz... Genç kadın ansızın sarsıldı. Yüzü, daracık yatağın üzerindeki çarşaf kadar beyazlaşmıştı. Bütün vücudu, genç adamın sözleri üzerine kaskatı kesilmişti. Bu adam, bu yabancı, vücudunun olanca gizlerini biliyordu demek. Buna katlanmak çok güçtü! Sienna, bayılıyor musun yoksa? Kendine gel. Genç adamın söylediklerini işitiyordu, ama bütün bu sözcükler çok uzaktan geliyormuş gibiydi. Genç kadının kaçıp sığınmak istediği uzak ve gizli bir yer vardı sanki. 

Evet, bir kez daha baş başayız genö bayan. Sienna bakışlarını telaş içinde odada gezdirdi. 
Kimse yoktu. Doktorla yalnızlardı. Doktor, yatağın kenarına oturmuş, kaşları çatık, onun tansiyonunu ölçüyordu. İşini bitirince elindeki grafiğe baktı ve genç kadını yatıştırmak istercesine gülümsedi. 

Ben... ben tamamen iyileşebilecek miyim acaba? Kocam bir kaza geçirdiğimi söyledi. Evet. 
Tamamen iyileşeceksiniz, dedi doktor ikna edici bir ses tonuyla. Çok şansınız'varmış, yine de ucuz atlattınız. Geçirdiğiniz kaza hakkın da hatırlayabildiğiniz herhangibir şey var mı? 

Sienna, başını salladı. Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Nerede oldu? 

Kocanızın bana anlattığına göre, İngiltere'de. Doktorlar seyahat edebileceğinizi söyledikleri anda kocanız sizi buraya, Yunanistan'a getirmiş. Söyleyin bana, hatırlayabildiğiniz hiçbir şey yok mu? Yo, Yo, hatırlamak için kendinizi zorlamayın... zamanla-unuttuğunuz herşey geri gelecektir. 

Sienna, sorularla dolu bir ifadeyle, Neden her şeyisunuttum? dedi. Hafıza kaybına uğrayan insanlar, bir şeyleri unutmak istedikleri için böyle olurlar. Çünkü geçmişlerinde hatırlamaktan kaçındıkları birşeyler vardır. 

Her zaman değil. Geçmişinizde böyle şeyler olabilir mi? Böyle mi düşünüyorsunuz? 
Bilmiyorum 
Geçmişi hatırlama çabası genç kadını tüketiyordu. Karşısında duran bu adama kocasını hatırlayamadığı için dehşet içinde olduğunu nasıl söyleyebilirdi. 

Kocası olduğunu söyleyen adamla aralarında duygusal bir şeylerin geçtiğini hissedebiliyor, ama hiçbir şey hatırlayamiyordu. 'birbirimize aşık olmuştuk' demişti genç adam ve Sienna bu sözcüklerin etkisini tüm vücudunda hissetmişti. Ona doğru uzandığı ve dokunduğu zaman da aynı şey olmamış mıydi? 

Üzülmeyin, zamanla herşeyi hatırlayacaksınız. 

Bazı şeyler tamamen kendiliğinden olur. Mesela İngilizce ana diliniz olmasına rağmen, yavaş konuşulduğunda Yunanca'yı anlayabiliyorsunuz. 

Evet, sizin isminizin Yunanca olduğunu biliyorum. Neden böyle oluyor? Doktor omuzlarını silkti. Emin değiliz. İnsan zihni son derece karmaşık bir mekanizmadır ve çeşitli bölümler arasında bir türlü dengenin bulunması gerekir. Tıpkı bir bilgisayar gibi, ona doğru bilgiler verirsek doğru bilgiler alırız. Hafıza kaybı ise bu bilgisayara yabancı bir dilde bilgi verilmiş ise olur. Bu durumda doğrusunu bulmaya çalışırız. Peki, ya hatırlamak istemiyorsam? 

Doktorun kaşları çatıldı. Yüzünde düşünceli bir ifadeyle elindeki kalemle oynamaya başladı. Bazı durumlarda zihin hafıza kaybını bir tür koruyucu mekanizma olarak kullanır. Ve bir gün öyle bir an gelir ki artık unutmak suretiyle korunmak gereksiz hale gelir. Bu da ancak, kendinizden bile gizlemeye çalıştığınız şeyi cesaretle kabul edebilecek bir duruma geldiğiniz zaman olabilir. Doktor sözlerini tamamlayarak kapıya doğru yürüdü. 

Doktor Theonstanis Doktor geri döndü ve gözlerini genç kadının solgun yüzüne çevirdi. 
Sienna kocası olduğunu söyleyen adamla aralarında geçen konuşmayı çok iyi hatırlıyordu. Bu 


konuda doktorun da birşeyler bilmesi gerekiyordu. Sinirli parmaklarıyla çarşafını buruşturarak sordu. Benim... bir ailem var mı? Yani kocamdan ayrı olarak... demek istiyorum. 

Korkarım bu konuda size söyleyebileceğim pek birşey yok. Durumunuzu bilmek istediğimde kocanız bana, İngiltere'de ki hastanenin sizin için hazırladığı notları verdi. 
Fiziksel ola rak son derece iyisiniz. Birkaç gün içinde taburcu olmamanız için bir neden yok. 
Bu durumda, öğrenmek istediğiniz bilgileri korkarım kocanıza sormak zorunda kalacaksınız. 
Taburcu olmak! Genç kadının yüzünü korku dolu bir ifade kapladı. Hastaneden ayrılmak ve kocası olduğunu söyleyen o adamla birlikte olmak istemiyordu. Parmağındaki yüzüğe baktı. 
Hayır ona aşık olmadığından emindi. Fakat, uğradığım hafıza kaybı... 

Tedaviye devam edeceğiz elbette. Ama şu anda sizin için en önemli olan şey rahat ve huzur içinde olmanızdır. Dinlenmelisiniz. Kocanız harika bir yer olan Micros adası üzerinde şahane bir villaya sahip. Orada her türlü özeni göreceğiniz konusunda beni ikna etti. Durumunuzu incelemek için meslektaşlarımdan biri sizi sürekli ziyaret edecek. Sizin durumunuzda olan biri için sürekli bir iyileşme grafiği tutmamıza imkan yok. Hafızanız yavaş yavaş geri gelebilir, yada belki bir gün, ansızın herşeyi hatırlayabilirsiniz... Doktor, nekahat döneminin taşıdığı özellikleri hastasına uygun sözcüklerle anlatamamanın sıkıntısı içinde omuzlarını silkti. Evet, artık sanıyorum kocanızla baş başa kalmak istersiniz. Tıpkı kafeste bir kaplan gibi dolanıp duruyor. Bu sözleri hafif bir tebessümle söylemişti. Bizim hemşireler kocanıza hayran oldular. İzin verseydik sizin tüm bakımını kendi üzerine alacakti. Böylesine fedekar kocaları çok nadir görüyoruz. Belki de çok uzun süre evli kalmadığınızdandır. Doktorun çizdiği tablo Sienna'nın gözlemlerine uymuyordu. Kocası olduğunu iddia eden adamla yaptığı kısa görüşme onda ters bir izlenim uyandırmıştı. Fedakarlık, genç kadının bu adam için düşünebileceği bir özellik olamazdı. Fedakarlık yapamayacak kadar katı, kibirli ve bencil bir görünümü vardı. Doktor kapıya yöneldive Sienna o anda, kocasını içeri bırakmamalarını rica etmek istedi. Ama artık çok geçti, doktor odadan çıkmıştı. Kapı tekrar açıldı ve Alexis içeri girdi. Üzerinde, bacaklarını sıkıca saran krem rengi bir pantolon ve ince ipekli bir gömlek vardı. Siyah saçları yüzünü gölgeliyordu. Sienna, ani bir bulantıyla kasıldığını, bütün vücudundan ter boşandığını hissetti. 

Sienna! Alexis, genç kadını sakinleştirmeye, tekrar yatırmaya çalıştı ve o anda içeri giren doktora suçlayıcı bakışlarla baktı. Kendinden emin bir sesle Nesi var? dedi. Titriyor ve sanki ateşi var. 

Vücudun zayıf düşmesinin yol açtığı ani bir spazm. Karınız oldukça hasta. Duyduğu korku oldukça doğal. 

Korku mu? Genç adam gri bakışlarını Sienna'nın solgun yüzüne çevirdi. Yani onun benden korktuğunu mu söylemek istiyorsunuz? Benden, yani kocasından? Doktor, kibarca, Onun için bir yabancısınız, diye hatırlattı. Korku duyması çok normal. Olamaz! Genç adam, yalnız kaldıkları zaman, yavaşça eğilip Sienna'ya, Benden korkuyor musun? diye sordu. 

Sienna, avuçlarındaki ellerini çekerek, Seni tanımıyorum, dedi. 

Nasıl olur, Sienna Sesi yumuşak ve duygu doluydu. Öyle ki, genç kadın bir anda bütün vücuduna bir sıcaklığın yayıldığını hissetti. Birbirimizi öylesine yakından tanıyoruz ki. Sen benim karımsın. Ama uzun süre evli kalmamışız. 

Bu yüzden seninle yatmadığımı mı düşünüyorsun yoksa? Genç adam hafifçe güldü. İlk geceyi beklediğimi düşünüyorsun öyle mi? Sienna'nın elini tuttu ve dudaklarına götürerek titreyen parmaklarını öptü. Bakışlarında arzu dolu bir ifade vardı. Hafızan beni 


hatırlamayabilir Sienna, ama vücudun beni çok iyi tanıyor. Eğilerek dudaklarını, genç kadının boynuna hafifçe değdirdi ve o anda Sienna, büyük bir şaşkınlık içinde, genç adamın sözlerinin doğru olduğunu fark etti. Akıl almaz bir şeydi bu, vücudu onu tanıyor ve damarlarında dolaşan hafif bir zevk titreşimiyle ona itaat ediyordu. 

Seni bir an önce eve götüreceğim ve orada sana, vücutlarımızın birbirine ne kadar büyük bir arzu duyduklarını göstereceğim. Genç adam Sienna'nın elini bırakarak doğruldu. Ama birşey olmuştu. Sienna, kendini zorlayarak, genç adamın söylediği bir şeyin kafasının içinde sanki alarm çanları çaldırdığını anladı. Bir uyarıydı bu. 

Doktora senden başka birilerinin, bir ailemin olup olmadığını sordum. Bana bu konuda hiçbir şey bilmediğini söyledi. Genç kadının sesi acı doluydu. 

Bir erkek kardeşin var. Alexis, bu sözleri büyük bir dikkatle, bakışlarını genç kadının üzerinden ayırmadan söylemişti. Ama Sienna hiçbir tepki göstermedi. Şu sırada yurt dışında bulunuyor. Geçirdiğin kazayı haber vermek için onunla bağlantı kurmaya:çalıştım, ama olmadı. 

Evlendiğimizi söyledin mi? 

İngiltere'de böyle şeyler çabuk olup biter, biliyorsun Genç kadının yüzüne baktı ve güldü. 
Yoksa söylediklerime inanmıyor musun? Seni temin ederim ki doğru söylüyorum. Seni gördüğüm an kaderimle karşılaştığımı anlamıştım... Peki ya ben? 

Sen mi? Gözlerinin içinde parıltılarla uzun uzun güldü genç adam. Ah benim sevgili Sienna'm. Bana bir anda aşık olmuştun. Uzaklara bakan genç kadının çenesini parmaklarıyla hafifçe tutarak yüzünü kendine doğru çevirdi. Kabul-etmek istemiyorsun, bunu bakışlarında okuyorum. Ama söylediklerimin hepsi gerçek. Seni eve götürdüğüm zaman bütün bunların ne kadar gerçek olduğunu kendin göreceksin. Ama, seni hatırlayamıyorum. Ben.... 

Bir şeyler daha söylemek istedi, ama o:anda hemşire içeri girdi ve saatin çok geç olduğunu hatırlattı. 

Alexis, sakin bir sesle, Bu konuyu yine konuşuruz, dedi. Dinlen şimdi. Seni Micros'a götürdüğüm zaman kendini çok daha iyi hissedeceksin. Seni ancak sıcak Yunan güneşi iyileştirebilir. 

Güneş bana hafızamıgeri verebilir mi? Sienna bu sözleri derin bir düş kırıklığını yansıtarak söylemişti. Genç adam bir an durakladı ve hiçbir şey söylemeden çıkıp gitti. Sienna, kafasının içinde karmakarışık düşüncelerle ve hemşireyle baş başa kalmıştı. İçinden gelen bir ses, birbirlerine bir zamanlar aşık olduklarını söyleyen genç adamın, haklı olduğunu fısıldıyordu. Sienna, kısa süreli ve sıradan bir cinsel ilişkiden zevk alacak türden bir kadın olmadığını.biliyordu. Hayır, vücudunu bir başkasına, ancak aşkla verebilirdi. Ve bu adama vücudunu vermişti. 

O halde ona karşı bu kadar zır duygular beslemesinin sebebi neydi? Ona karşı bir çeşit savunma duygusuyla davranıyordu. Kocasının, o güne kadar birlikte olmayı istediği tek kişi olması doğaldı. Ama genç adam ne zaman yanma yaklaşsa, kafasının içinde, bir yerlerde alarm çanları çalmaya başlıyordu. 

Öylesine zorlu bir gün geçirmişti ki, kayıp geçmişi yeniden bulmak için harcadığı güç bütün vücudunu ve zihnini sanki tüketmişti. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Artık ayrılma vakti geldi. Doktor Theonstanis, genç kadının bu habere memnun olacağını düşünüyordu. Ama bu durumda ancak 'hissizlik' sözcüğü onun gerçek duygularını ifade 


edebilirdi. Sienna, kendini yorun ve biraz da endişeli hissediyordu. Son birkaç gündür Alexis'in ziyaretlerinin onu korkuttuğu doğruydu. Bu genç adam onun kocasıydı ve davranışları neredeyse kusursuzdu. Onun hakkında en ufak birşey bile hatırlayamaması şüphesiz ki bir kusur olarak görülemezdi. Genç adamın bunda hiç bir kabahati yoktu. Bu doğrudan doğruya Sienna'nın hastalığından kaynaklanan bir şeydi. Gerçekten de Alexis ona karşı büyük bir sabır gösteriyordu. Sabırsızlık gösterdiği tek konu birlikte yaşadıkları aşk ilişkisiyle ilgili konuşmaları sırasında ortaya çıkıyordu. Sienna, artık hazır olduğunu ve birlikte Micros adasına gidebileceklerini söylediği zaman, genç adam bu haberi büyük bir sevinç ve coşku ile karşılamıştı. Atina'da bu hastaneden birlikte geçirdikleri günler Alexis'in iş hayatında büyük bir kopukluk yaratmış olmalıydı. Genç adamın neyle meşgul olduğunu Sienna henüz bilmiyordu. Ama oldukça yoğun bir iş hayatı olmalıydı. Birlikte çalıştığı insanların gösterebilecekleri sabır ve anlayışın da bir sınırı vardı herhalde. Sienna, genç adamın olağanüstü sabırlı davranışlarına rağmen, ilişkilerinde onu rahatsız-eden-birşeylerin varlığını hissediyordu. Bu duygu nereden geliyordu? Bu adam onun kocasıydı ve ona bakan biri, daha ilk bakışta, güçlü bir erkekle karşı karşıya bulunduğunu anlayabilirdi. Bu adam kendisiyle evlenmişti, çünkü ona aşıktı ve onu arzuluyordu. Birbirlerine aşık olduklarını söylemişti. Ama yine de Sienna ona karşı gerekli yakınlığı duyamıyordu. Doktora, hastanede biraz daha kalmasına izin vermesi için rica etmeyi düşünmüştü, ama içinden gelen bir se s ona bu hastanede geçirdiği günlerin artık son bulması gerektiğini söylüyordu. Hayatının geri kalan kısmını burada ve bu şekilde geçiremezdi. 

Doktor Theonstanis genç kadının endişelerini anlamış ve bu tür duyguların son derece doğal olduğunu söylemişti. Elbette bir belirsizlik duygusu hissedecek ve hastanenin dışına çıkmaktan korkacaktı. Çünkü dışarda tamamen yabancı bir dünya bekliyordu onu. Kocanız Micros'u daha önce hiç görmediğinizi söyledi bana, demişti doktor. Orada, geçmişi hatırlamama yardımcı olabilecek hiçbir şey yok. Hafıza garip bir şeydir, diye cevap vermişti doktor. Göreceğiz bakalım. Sienna, Alexis'in bir gün önce kendisi için satın aldığı elbiseyi giydi, parmaklarını ince ipekli giysinin üzerinde dolaştırarak, yüzünde dalgın bir ifadeyle yatağının kenarına oturdu.ve kocasını beklemeye başladı. Üzerindeki elbise ve içindeki ipek çamaşırlar çok pahalı şeylerdi. Sienna, içgüdüsel olarak böyle pahalı şeyler giymeyeceğini biliyordu. Belki de Alexis, ona moral kazandırmak için bu kadar pahalı şeyler satın almıştı. 
Sienna, genç adamı ne zaman görse, onun bütünüyle erkeksi bir anlam taşıyan yüzü ve vücudu karşısında şaşkına dönüyordu. Alexis o anda içeri girdi ve genç kadın soluk yüzüne bir pembeliğin yayıldığını hissetti. 

Genç adam, onu dikkatle süzdü ve Güzel, dedi. Elbise çok iyi uymuş. Böyle olacağından pek emin değildim. 

Sen... daha önce benim için hiç elbise almış miydin? Londra'dayken hiç zaman yoktu, ayrıca oldukça zayıflamıştın. 

Bütün bunlar çok pahalı ama, Sienna bir kez daha yumuşak ipeğe dokundu. Çok para harcamış olmalısın. Oysa benim kendi giysilerim... 

genç adam bu sözleri tam bir kayıtsızlıkla karşıladı. Omuzlarını silkerek şöyle dedi, Yunanistan senin alıştığın iklimden çok sıcaktır. Bu iklime uygun giyeceğin yoktu. Bunlar zevkine uygun değilse, muayene için Atina'ua geldiğimizde yenilerini alırız. Micros'a havadan gidelim diyorum. Benim yatımla da gidebilirdik, ama deniz yolculuğu on sekiz saat 


sürüyor. Yatağından ilk kez çıkan biri için oldukça uzun bir süre... Sen de benimle gelecek misin? 

Genç adam anlamlı bir ifadeyle baktı ona ve o anda Sienna, hızlı hızlı çarpan yüreğinin sesini işiterek, hastaneden ayrıldığı anda, bu yabancı dünyada tanıdığı te kişinin o olacağını düşündü. 

Benim gelmemi istemiyor musun yoksa. Yabancı bir adada, yabancı bir evde tek başına kalmayı mı tercih ederdin? 

Sienna, düşüncelerinin genç adamın sesinde yankılandığını hissetti. Hayır, ama düşündüm ki, işin olabilir.... ya da... 

Alexis, çok eğlenceli birşey işitmiş gibi, alaycı bir ifadeyle gülümsedi. Endişelenmeni gerektirecek bir şey yok, dedi. Şu anda benim yerim senin yanındır. Genç adamın yüzünden soğuk bir ifade geçti, bakışları sertleşti. Sanki bir şeyler saklıyordu. Sienna, onun dalgın bir ifadeyle mırıldandığını duydu. Senin burada bulunman aslında benim hatam.-Genç kadının birşey sormasına fırsat bırakmadan Alexis, yatağın hemen yanında bulunan elbise dolabına yöneldi. Ve Sienna'nın eşyalarını alarak küçük bir valize yerleştirmeye başladı. Daha o sabah katlanıp yerine konulmuş kalın pamuklu geceliği bir süre elinde tutarak, Bunları da yanımıza alalım, dedi. Bunları Maria'ya vermek istiyorum. Senin ihtiyacın-olacağını sanmam. Seni bir daha bu yatakta giydiğin rahibe giysileri içinde görmek istemem. Daha önceleri birlikte yatarkenki gibi istiyorum seni. 

Genç adam ne zaman aralarındaki yakın ilişkiyi ima eden bir söz söylese, Sienna, içinde derin bir sıkıntı ve garip endişeler duyuyordu. Yambaşında elbiselerini yerleştiren genç adama sinirli sinirli, dudaklarını kemirerek baktı. Senin ev... orada yalnız mı olacağız, yoksa ailenden başkaları da var mı? 

Sienna, Doktor Theonstanis'in, evini annesi ve kız kardeşleriyle paylaştığını biliyordu. 
Ayrıca bunun Yunanistan'a özgü bir tür gelenek olduğunu da duymuştu, ama Alexis, kesin bir ifadeyle başını sallayarak şöyle dedi; Benim ailem kız kardeşimden ibarettir. Oda New York'da yaşıyor. Maria ve Georges evi benim için çekip çevirirler. Dolayısıyla oraya vardığımızda ev işleri yapman ya da yemek pişirmen gerekmeyecek. 

Sienna, kuru bir sesle, Demek aramızda bazı akrabalar da var, dedi. Şeniz bir kız kardeşin, benim ise bir erkek kardeşim. Kardeşimle ilişki kurabildin mi? 

Alexis, başını salladı. Henüz değil. Ayrıca ailelerimizin yanımızda olmayışı, belki de bizim için daha iyi olacak. 

Sienna genç adamın bakışlarında öyle bir ifade gördü ki, yüreği hızlı hızlı çarpmaya başladı. 

Çocukları mı kastediyorsun? 

Benim'çocuğumu taşımak istemiyor musun? Alexis odanın içinde geniş adımlarla yürüdü ve Sienna'nın tam önünde durdu, genç kadının yüzüne dikkatle baktı. Gri gözler neredeyse siyaha yakın bir renk almışlardı. 

Hayır, bunu demek istememiştim... Sienna içgüdüsel olarak çocukları sevdiğini biliyor ve çocuk istiyordu. Ama karşısındaki adam onun için hala bir yabancıydı. Bu durumda, bu derece yakın bir ilişki hakkında nasıl tartışabilirdi. Bu endişeleri genç adama nasıl açıklayabilirdi? 

O halde, bakışlarındaki bu dehşet ifadesinin anlamı ne? Yatakta ne kadar harikulade ve duyarlı olduğunu çok iyi biliyorum. 


Gerçekten öyle miydi? Sienna, genç adamın, ona sonsuz kadar uzun gelen bakışları altında yüzünün kızardığını hissetti. Dudaklarını ısırdı. Alexis, parmaklarının ucuyla, yavaşça onun hafif nemli dudaklarına dokundu. Sienna, bu dokunuşun etkisiyle o birbiriyle çatışan duyguları tekrar yaşadı. İçinde bir sarsıntı duydu, bütün vücudu titriyordu. Geçmişteki evlilik hayatlarını yaşayabilmesi o kadar kolay olmayacaktı. Çünkü bu kez yatağa gireceği adam onun için tam bir yabancıydı. Alexis, genç kadının duygularını açıklamakta büyük bir zorluk çektiğini, yorulduğunu gördü. Gülümsedi ve yumuşak bir sesle, 

Çok daha iyi olacak, dedi. Zevk aldığın her şeyi sana yeniden öğreteceğim. 

Genç kadın bu sözlere itiraz ettiği zaman, Alexis acı bir ifadeyle Ayrı bir odada uyumana izin vermeyeceğim Sienna, dedi. Senin için ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum, ama biz birbirimize aşığız... evliyiz. Ben göründüğüm kadar sabırlı bir adam değilim. Ayrıca sadece kur yapmaktan hoşlanan bir çocukta değilim.. Genç kadına iyice sokularak, Vücudunun sesini dinle, diye fısıldadı, Aklının değil. Ancak o zaman birbirimize ne kadar'yakın olduğumuzu öğreneceksin. 

Sienna'nın, Hayır, yapamam sözleri genç adamındudaklarındaki sahip olma ihtirasında boğuldu. Genç kadının itirazları bu dudakların dokunuşundaki etkiyle kayboldu. Daha sonra, bir an için ona karşı koymaya çalıştı, ama genç adam çok güçlüydü. Çelik gibi kollarıyla onu kavramıştı. Güçlü parmaklarıyla başını tutuyor ve dili genç kadının ağzının içinde ritmik hareketlerle hareket ediyordu. Sienna, içgüdülerinin bütün benliğine hakim olduğunu ve karşı koyma isteğinin çelişkili duygular içinde eriyip yok olduğunu hissetti. Daha önce de aynı şekilde öpüşmüşlerid. Bu inkar edilemezdi. Sienna, bütün vücuduna bir anda yayılan güçlü heyecan dalgasını hissedebiliyordu. Parmakları genç adamın siyah saçlarına gömüldü ve kendini onun kollarına bıraktı. Vücudunda dolaşan dudaklar dokundukları her yeri yakıyorlardı sanki. Sienna titredi. Öpücükler boynunda V yakalı elbisenin izin verdiği ölçüde dolaşıyorlardı. Genç adamın elleri, yavaşça kayarak Sienna'nın göğüslerini buldu, belirgin göğüs uçlarının çevresini yavaşça okşamaya başladı. Ve o anda Sienna, onun vücudunu, neredeyse kendisininki kadar iyi tanıdığını düşündü. Parmaklar, alışkın hareketlerle elbisesinin düğmelerini bulduğunda genç kadının soluğu kesildi sanki ve bir anda, yumuşak hatlı dolgun göğüsleri genç adamın bakışları önünde ortaya çıkıverdiler. Alexis, sutyenin nefis ipeği üzerinden; onları, yumuşak hareketlerle okşadı. İncecik kumaş bu dokunuşların etkisini olduğu gibi yansıtıyordu. Sienna'nın sözcüklere dökmeye çalıştığı itirazlar, genç adamın boğazından yükselen, zevk dolu bir iniltiyle kayboldu. Ve ipekli kumaşın oluşturduğu engel tamâmen yok edilince, Sienna, genç adamın dudaklarının yakıcı etkisini teninde duydu. 
Derin bir'duyguyla sarsıldı. Şok ve zevkin karışımı bir duyguydu bu. İrileşmiş göleriyle Alexis'im yüzüne bakıyordu. Genç adam yavaşça doğruldu, onu giydirdi, elbisenin düğmelerini zarif hareketlerle, ama çabucak ilikledi. Sienna sersemlemiş gibi hissediyordu kendini. Derin bir nefes almaya çalıştı, ama bu çaba, içinde fiziksel bir acı uyandırdı. Bütün vücudu tepkiyle sarsıldı. Genç adamın, içinde böylesine şiddetli ve patlayıcı bir arzu barındırdığını görmesini istemediği için yavaşça arkasını döndü. 

Alexis, onun aklından geçenleri okurcasına, Son derece heyecanlı bir kadınsın dedi sakin bir sesle. Üstelik aradan bunca zaman geçtiği halde... 

Aralarında geçenlerin etkisinden hala tam olarak kurtulamayan Sienna, hafif bir baş dönmesi hissederek mırıldandı. Bilmiyordum... ben... hiç düşünmedim daha önce... Yatağın kenarına oturdu, yine dudaklarını ısırmaya başladı. Genç adamın dokunuşlarının yarattığı şiddetli zevk 


duyguları yavaş yavaş yatışırken, içinden gelen bir ses onu karşılık vermemeye, hiçbir harekette bulunmamaya zorluyorduç sienna, bunun nedenini anlayamıyordu. Evli olduklarına göre, demek ki birbirlerine aşık olmuşlardı. Bu durumda genç kadının içinde bulunduğu ruh hali, karşısındaki bu adamla ilgili bir şeylerden kaynaklanıyor olmalıydı. Seni endişelendiren bir şey mi var? Sienna başını kaldırarak ona baktı. Bu adam kocasıydı ve onun için geçmişin karanlıklarını aydınlatabilecek tek umut ışığıydı. Derin bir solu aldı. Artık ürkmüş bir kız çocuğu gibi değil yetişkin bir kadın gibi davranması gerekiyordu. Bana dokunduğun zaman, içimde sana sana karşılık vermemi engellemek isteyen bir şey hissediyorum... Genç kadın elini alnına doğru götürdü ve geçmişin derinliklerinde yeralan bir şeyleri hatırlamak istercesine bir süre kımıldamadan durdu. Kendini düşünmeye, hatırlamaya zorluyordu. 

Tam olarak açıklayamıyorum ama, sanki sana karşı kendimi savunmak zorundaymışım gibi hissediyorum. 

Alexis, ayakta durmuş pencereden dışarıya, uzaklara bakıyordu. Siennaşgenç adamın o anda aklından geçenleri öğrenebilmek için mümkün olan her şeyi yapabilirdi. Doktor Theonstanis geçmişi hatırlamak için hafızanı zorlamaman gerektiğini söyledi. Bütün unuttuklarını bir gün doğal olarak, kendiliğinden hatırlayacaksın. Ayrıca biz evliyiz Sienna ve benim yanımda kendini güvence içinde hissetmemen ya da evliliğimizden ötürü bir takım yersiz korkular duyman için hiçbir sebep yok. Genç adam alçak bir sesle, Güven'bana, senden rica ediyorum dedi. Sana söyleyebileceğim tek şey bu. Sienna'ya doğru yaklaştı ve onun endişe dolu yüzünü çenesinden hafifçe tutarak kendine doğru kaldırdı. Genç kadın bakışlarını onun gözlerinin içine çevirdi. Bunu yapacak mısın? Bana gerçekten,-güvenecek misin? 

Sienna, güven duyabilmeyi bütün kalbiyle istiyordu. 'Evet' anlamında başını salladı ve o anda üzerinden çok ağır bir yük kalkmış gibi hissetti. 

Alexis, genç kadının saçlarını okşadı, başını ellerinin arasına alarak omuzuna bastırdı. Genç adam kadın ruhunun gizlerini ve'bir kadının nasıl mutlu edilebileceğini çok iyi biliyordu. O kazayı bana anlatır mısın? Bu Sienna'nın ne zamandır sormaya cesaret edemediği soruydu. 

Benim yüzümden oldu, Genç adam bu sözleri içindeki gerilimi yansıtan bir ses tonuyla söylemişti. 

Münakaşa etmiştik. Birdenbire caddeye fırladın. O sırada yoldan geçmekte olan bir araba sana çarptı. Öylesine korkunçtu ki, bir an, seni kaybettiğimi sandım. 

Komik olan ne biliyor musun? Evlenme törenimizle ilgili sadece tek bir şey hatırlayabiliyorum. O anda Sienna, genç adamın yüzünün asıldığını fark etti. Sevişmelerinden değil de sadece evlenmelerinden söz açıldığında böyle olduğunu düşündü genç kadın. Alexis, sanki bu konunun açılmasına tepki duyuyordu. Dikkat kesilerek sözlerine devam etti. 
Hatırlayabildiğim tek şey evlenme töreninin yapılacağı yere gelişim. Töreni oldukça belirsiz bir anı gibi hatırlıyorum. İngiltere'de mi evlendik. 

Evet genç adamın sesi neredeyse öfkeliydi. Hatırlamak için kendini zorlamamalısın Sienna. 
Bu işi kendi doğal akışına bırakmalısın. Saatine baktı ve Sienna 'oldukça pahalı bir saat' diye düşündü. Sürekli düşünme ve hatırlama çabası onu oldukça yormuştu. Gördüğü bu kol saati ona hiç de yabancı gelmiyordu. Nasıl oluyordu bu? Doktor Theonstanis, hafızanın oldukça karmaşık bir yapıya sahip olduğunu söylemişti, bazı şeyleri kendiliğinden, hiçbir çaba harcamaksızın anlayacak ve hatırlayacaktı. Ama diğer bazı şeyleri hatırlaması zaman gerektirecekti. Hazır mısın? 


Sienna, karın boşluğunda hissettiği garip sızıyı bastırmaya çalışarak 'evet' anlamında başını salladı. Karnında sanki bir sürü kelebek kanat çırparak uçuşuyorlardı. Alexis'in arabası aşağıda bekliyordu. Bu, içi pahalı deri kokan siyah bir Mercedes'ti. 'Çok iyi bir işi olmalı' diye düşündü Sienna ve Alexis, onun emniyet kemerini kendi elleriyle bağlarken bu düşüncesini sesli olarak ifade etti. Genç adamın yüzündeki tebessümün bir anda kaybolduğunu gördü. 
Kazadan önce aralarında geçen münakaşa acaba parasal konularla mı ilgiliydi? Özellikle paraya düşkün bir kadın olduğunu sanmıyordu. Ya da daha doğrusu, insan sağlığına paradan daha fazla önem verdiğini hissediyordu. Genç adamın bu meselelere yaklaşımı nasıldı acaba? 

Atina tamamen yabancıydı. Sıcak ve şehrin yoğun gürültüsü.. Sienna oturduğu koltukta kendini güvende hissediyor ve dışarıya, bu hiç tanımadığı kenditn sokaklarına bakıyordu. Bir tepenin üzerinde, muazzam görünüşüyle yükselen Akropolis'i gördü. Alexis, genç kadının'bu muhteşem görüntüden etkilendiğini sezerek, Bir daha ki sefere dedi. Hem o zaman çevreyi iyice gezebilecek kadar iyileşmiş olacaksın. Bu sıcak yaz güneşine dayanabilecekdurumda değilsin henüz. 

Yaz güneşi? Alexis, kadının sesindeki şaşkınlığı fark ederek, Evet, kaza geçirdiğinde aylardan Mayıs'tı. Şimdi ise haziran sonundayız, dedi. Günlerce komada kaldın. Doktor Theonstanis, hastanenin dışında geçirdiğin zamanı ancak hayal meyal hatırlayabileceğim söyledi. 

Bir yerimi kırmadığım için şanslıyım galiba. 

Tabii, kafatası kemiğindeki çatlamayı saymazsan. Genç adam bu sözleri hafif alaylı bir ifadeyle söylemişti. Genç kadına yönelen bakışlarında hafif bir alaycılığın yanı sıra derin bir acı vardı. Bu acı genç kadının daha önce yaşadığı tüm acılardan daha yoğundu sanki. Alexis birden konuyu değiştirdi. Kayıtsız bir ifade takınarak anlatmaya başladı. Micros adasına helikopterle gideceklerdi. Ada oldukça-küçüktür. Babam savaştan hemen sonra satın almış. 
Daha sonra, babam ve üvey annem, adanın çevresini yatla dolaşırken bir kaza geçirdiler. İkisi de kurtulamadı. Bu olaydan sonra adayı satmak istedim. Sofia engel oldu. Satmadığım için hiç de pişman değilim. 

Ada senin mi? Sienna, bu sözleri genç adamın bir adaya sahip olduğuna inanamıyormuş gibi söylemişti. Ama her şey yavaş yavaş aydınlanıyordu. Alexis, belirli bir çalışma süresi ile 

kısıtlı değildi. Üzerinde her zaman çok paalı giysiler vardı. Kolunda, mücevher gibi bir saat 

taşıyor ve Sienna'ya en pahalı giysileri satın alıyordu. 

Zenginsin! 

Bunu öyle bir ifadeyle söylüyorsun ki, sanki ansızın tifoya yakalandığımı keşfetmiş gibisin. 
Alexis'bu'sözleri kuru bir ses tonuyla söylemişti. Şaşırdınmı yoksa? Genç kadının solgun yüzüne, irileşmiş gözlerine baktı. Kadınların çoğu zengin bir adamla evlendikleri için rahatsızlık duymazlar. Her genç ve güzel kızın hedefi bu değil midir? 

Benim hiçbir zaman böyle bir hedefim olmadı, dedi Sienna. Gerçekten de içgüdüleri ona, onun hiçbir zaman, zengin bir koca arayan bir genç kız olmadığını söylüyorlardı. Seninle paran için evlenmediğimi çok iyi biliyorum. 

Alexis, yine kuru bir ifadeyle, Elbette, dedi. O anda Sienna bu basit ve onaylayıcı sözcüğün ardında birşeylerin yattığını düşündü. Belki de genç adam, bir zamanlar onun kendisiyle parası için evlenmiş olduğunu düşünüyordu. Sienna, çok güçlü ve köklü bir içgüdüyle, parasal sorunlarla dolu bir geçmişi olmadığını biliyordu. Ama bunu nasıl bu derece kesin olarak bildiğini anlayamıyordu. Ayrıca Alexis son derece zeki ve akıllı bir adamdı. Böyle birinin, 


kendisiyle sadece parası için evlenmek isteyen bir kadını derhal fark etmesi kaçınılmazdı. 
Genç adamın böyle bir evliliği kabul etmesi ise düşünülemezdi. 

Kazadan önce hangi konuda münakaşa ediyorduk? diye sordu genç kadın. Parayla mı ilgiliydi? 

Münakaşa mı? diye, kendi kendine söylendi Alexis. Sesinde sert, hatta ürkütücü bir ifade vardı. Bu tepkinin genç kadını alt üst ettiğini hissetti ve sesine oldukça yumuşak bir ifade vermeye çalışarak, Hayır dedi. Parayla ilgili değildi. Benim durumumdaki bir adam, başkalarının davranışlarıyla ilgili olarak, biraz daha duyarlı olma eğilimini taşıyor, diyebiliriz. Zaten Micros'a dönmek istememin nedeni de biraz bu. Oradaki insanlar, basit diyebileceğim bir hayat tarzı içinde yaşarlar, ama hallerinden oldukça memnundurlar, Erkekler gururludurlar, kadınlar ise itaat ederler. İşte geldik. Genç adam, sözlerine'sön vererek arabayı park etti. Sienna'nın inmesine yardım etti. Genç kadın, içinde hemen hemen hiçbirşey olmayan, yumuşak deriden yapılmış el çantasını taşıyordu. 

Alexis, genç kadının biraz gerilerde kaldığını fark ederek uzun adımlarını onunkilere uydurdu ve yavaşça dirseğini tutarak onu helikoptere doğru götürdü. Pilot, Alexis'i saygıyla selamladı. Aralarında Tunanca birkaç kelimelik bir konuşma geçti. Sienna, çok hızlı konuştukları için bir iki kelimenin dışında hiçbir şey anlamamıştı.-Alexis, genç kadının elinden tutarak helikoptere binmesine yardım etti. Kendisi de yanındaki koltuğa oturdu ve gülümseyerek ona baktı. Sienna, 'Yunanca'yı anlayamıyorum'"'diye düşündü ve genç adama dönerek Maria ve Georges'le anlaşmasının güç olabileceğini söyledi. 

Üzülme, dedi Alexis, Her ikisi de İngilizce bilir, Ayrıca sen de biraz Yunanca anlıyorsun. 
Bana Yunanca öğretmiş miydin? Bunu öylesine kendiliğinden ve doğal bir ifadeyle söylemişti ki, genç adamın kaşlarını birdenbire çattığını görünce şaşırdı. Bu bakışlarda karanlık, yasaklayıcı bir ifade belirmişti. 

Bu soruyu bana gece olunca, seni kollarımın arasına aldığım zaman, senin ağzından çıkan aşk dolu sözleri dinlerken sorabilirsin. 

Hatırlamaya çalışıyordum, dedi umutsuz bir ifadeyle. Ama yapamıyorum, yapamıyorum! 

Yapacaksın, Sienna, mutlaka başaracaksın. 

Aşağıya bak ilk adalar.gözüktü bile... Sienna, genç adamın konuyu değiştirmesine izin verdi. 
Hafızasını kaybetmiş-olması Alexis'i çok daha az üzüyor olmalıydı. 

Helikopter çok yavaş hareketlerle yere konarken, Alexis, adanın çevresinin kayalıklarla kaplı olduğunu anlatıyordu. Buraya deniz yoluyla gelmeyi her zaman tercih ederdi. Bu yüzden yatını Pire limanında sürekli hazır bekletirdi. Helikopterle gelmek çok az zaman almıştı: İndikleri küçük meydanın bir köşesinde bir Land Rover onları bekliyordu. Helikopter den inerek o tarafa doğru yürüdüler. O anda Sienna hızlanan motor gürültüsünden helikopterin tekrar havalandığını anladı. Gerçekten de öyleydi. Yalnız kalmışlardı artık. 
Arabaya binerek yeşilliklerin arasında yola koyuldular. Sıcak Ege güneşini serin gölgelikleriyle engelleyen zeytin ağaçları onlara sanki 'hoş geldiniz' diyorlardı. Köy, küçük bir körfezin çevresinde kurulmuştu. Uzakta küçük bir liman görünüyor, balıkçı tekneleri sakin denizin üzerinde sessizce seyrediyorlardı. Alexis bir yandan arabayı kullanıyor bir yandan da anlatıyordu. Balıkçılık, sünger avcılığı, birkaç keçi ve zeytin ağaçları. Adadaki insanların bütün geçim kaynakları bunlardan ibaret. Köyün girişinde onları bir grup çocuk karşıladı. 
Evlerin açık kapılarının önüne oturmuş yün ören kadınlar vardı. Yol, kıvrılarak bir kilisenin 


önünden geçiyordu. Kilise beyaza boyanmıştı, çevresindeki evlerin ve yeşilliklerin arasında dikkat çekici bir görünüşü vardı. 

Adada sadece iki karayolu var, dedi Alexis. Biri adayı çepeçevre dolaşır, öteki tam ortasından geçer. Toprağın büyük kısmı keçilerden başka kimsenin işine yaramaz. Sienna, aralarından otlar fışkıran kaya yığınlarına bakarak, 'ne kadar sarp ve çorak' diye düşündü. Öte yandan bütün gördükleri vahşi bir güzelliği yansıtıyorlardı. Deniz pırıl pırıl, koyu maviydi. 
Yol aşağıya doğru eğim yaparak devam ediyordu. Sienna, beyaz kumlarla kaplı bir plaj gördü. 
İşte ev oradaydı. Körfeze yukardan bakan bir yere kurulmuştu. Dış duvarlar parlak, beyaz renkteydi. Sienna, 'kusursuz bir sadelik', diye düşündü. Araba, gri parke taşlarıyla kaplı bir bahçeye girdi. Alexis, arabayı durdurdu, genç kadının inmesine yardım etti. Parke taşlarının arasındaki çiçeklerden hoş bir koku yükseliyordu. Kapıya doğru yürürlerken, Evin hemen hemen bütün pencereleri denize bakar dedi Alexis. E oldukça modem bir görünüşe sahipti. 
Sienna, genç adamın, babasının ölümünden sonra binada önemli değişiklikler yaptırdığını düşündü. Böyle olup olmadığını sordu. Evet dedi Alexis. Babamın ölümünden hemen sonra tamirat yaptırdım. Sofia adayı her zaman çok sevmiştir. Yaz tatillerinde buraya gelip onunla birlikte olmak düşüncesiyle, içinde rahatlıkla çalışabileceğim geniş bir mekan oluşturmak istedim. 

Alexis, kapıyı itti, zarif ve serin bir avluya girdiler. Avluyu çepeçevre saran beyaz duvarların modem bir aydınlatma sistemine sahip oldukları görülüyordu. Duvardaki oyukların içine kiremit renkli çömlekler yerleştirilmişti. Sienna, Alexis'in hiçbir şey söylememesine rağmen bunların antika ve son derece değerli olduklarını anladı. Genç adam bir başka kapıyı açtı. Burası bütün pencereleri denize bakan geniş bir odaydı. Oda son derece rahat ve zevkli bir biçimde döşenmişti. Köşe minderlerinin herbiri ayrı bir renkteydi. Sanki bunlar Ege Denizi'nin çeşitli renklerini yansıtıyorlardı. Modern yağlıboya resimler duvarları süslüyorlardı. 

Sienna çevresine bakınırken, bir başka kapı açıldı ve şişmanca, siyah saçlı ve siyahlar giyinmiş bir kadın içeri girdi ve utangaç bir gülümsemeyle onlara doğru yurudu. 

Sienna, işte Maria bu, dedi Alexis ve kadının söylediği sözcükleri İngilizce'ye çvirdi. Bizi karşılayamadığı için özür diliyor. Benim en sevdiğim yemekleri hazırladığını söylüyor. 
Maria'nın genç adama çok bağlı olduğu görülüyordu. 'Bana karşı da çok içten, sıcak davranıyor' diye düşündü Sienna. Alexis, onu, kendisinin geçirdiği hafıza kaybı konusunda uyarmış olmalıydı. 

Georges, Land Rover'dan valizlerimizi getirecek. Maria onları açıp, içindekileri yerleştirir. 
Akşam yemeğinden önce biraz dinlenmek istiyorsan Maria sana odamızı göstersin. Benim biraz işim var. 

Sienna, gülümseyerek başıyla onayladı. Genç adam hastanede ne kadar çok zaman kaybetmiş olduğunu hatırlamış olmalıydı. Alexis çıktı ve Sienna, Maria'nın ardından yürürken, genç adamın manyetik etkisinden kurtulmuş olduğu için hafif bir rahatlama hissettiğini fark etti. Maria'nın onu götürdüğü oda oldukça genişti ve diğerleri gibi zevkle döşenmişti, ama biraz daha rahat ve konforluydu. Odanın içinden, ortasında iki kişiyi rahatlıkla alabilecek genişlikte bir küvet bulunan bir banyoya geçiliyordu. Yatak, rahat, çok geniş ve iki kişilikti. Terasa açılan kapıları açarak dışarıya bir göz attı. Geniş teras gökyüzünü ve denizi kucaklıyordu sanki. 


Yatak örtülerini düzeltmekle meşgul olan Maria, biraz da gururlu bir ifadeyle, Beğendiniz mi? diye sordu. Yıllardı 'kyrios'un evlenmesini isterdik, diye devam etti. Bir adamın erkek evlat sagibi olmaması iyi değildir. Sienna'nın yüzüne araştırıcı bakışlarla, dikkatle baktı. Genç kadın, Alexis'le birlikte olmadığı için pişman olmaya başladığını hissetti. Evleneli henüz çok olmadı Maria dedi. 

Maria, kara gözlerinde muzip pırıltılarla kıs kıs güldü. Kyrios gibi bir adamla birlikte olunca çok uzun sürmez, kyria, dedi. Biraz şaşırmış gibi duran Sienna'ya yaklaşarak. O tam bir erkektir. Sana pek çok erkek evlatlar verecek. Kadına, yaşlılıkta bakacak erkek evlat gerek. 
Georges'le benim üç tane oğlumuz var. Hepsi Atina'da, Kyrios'un işinde çalışıyorlar. Maria gurur dolu bir ifadeyle sözlerine devam etti. Kyrios, adadaki bütün çocukların okul masraflarını kendisi karşılar. Okula gidip de birşeyler öğrensinleri babaları gibi çaresiz kalıp balıkçı olmasınlar diye. 

Bu sözler, kocasının bilinmeyen yanlarından birini açıklığa kavuşturmuştu..Sienna, kocasının yardımseverliğinden söz edilmesi karşısında sanki biraz şaşırmış'gibiydi. Oysa, genç adam, yatağında gözünü açtığı andan itibaren kendisine karşı da son derece iyi ve nazik davranmamış mıydı? 

Maria çıktıktan sonra yatağa uzandı. Kendisini çok yorgun hissediyor ama uykuya dalmasına yetecek kadar gevşeyemeyeceğini biliyordu. Bu garip ve sürekli evhamların nereden kaynaklandığını düşünüyordu. Herkese nasip olmayacak bir adamla evliydi. Rahattı, kendisine ihtimam gösteriliyor, arzulanıyordu, ama yine de mutlu değildi! Sienna, bütün bu karışık düşüncelere rağmen uykuya daldı. Uyandığında oda karanlıktı. Genç kadın uzandığı yerde biraz üşüdüğünü hissetti. Güneş batmıştı. Banyodan sesler geliyordu ve kapının altından süzülen ışık orada birinin olduğunu gösteriyordu. Sienna dikkat kesildi. Kapı açıldı ve Alexis, elinde temiz bir gömlekle odaya geçti. Genç adamın vücudu hafif bir ışığın altında parlıyordu. Sienna'nın uyandığını fark edince durakladı. 

Rahatsız mı ettim? Çok az ses çıkarmaya çalıştım, ama olmadı demek. Tıraş olmak ve üstümdekileri değiştirmek istemiştim. Akşam yemeğini aşağıda mı yiyelim, yoksa buraya mı getirsinler? İstersen, Maria senin için bir tepsi hazırlayabilir. 

Sienna, içinde bir anda beliriveren korkuya benzer bir duygunun etkisiyle aşağıya inemeyecek kadar yorgun olduğunu söylemeyi düşündü. Ama nasıl olsa, olacak bazı şeyleri önlemenin yolu bu değildi. Hatta her şey ne kadar çabuk olup biterse o kadar iyi olacaktı. 
Alexis daha önce, yatağını onunla paylaşmak istediğini açıkça söylemişti. Bu düşünce genç kadına dehşet veriyordu. 

Alexis odadan çıkarak genç kadını giyinmesi için yalnız bıraktı. Sienna, yüzünde dalgın ve düşünceli bir ifadeyle, ağır hareketlerle giyindi. Evin diğer kısımları gibi incelikle dekore edilmiş küçük akşam yemeği odasını bulması pek zor olmadı. Özenle hazırlanmış iki kişilik masanın üzerinde her şey yerli yerindeydi. Servisi Maria yaptı. Nefis bir balıktı bu. Alexis, bardaklara şarap koyarken bakışlarındaki hafif alaycı ifadeyi saklamadı. Sienna'ya bir kaşını kaldırarak, hafifçe gülümsedi. İçkinin verdiği cesaret? Genç adam bu sözleri sevimli bir ifadeyle söylemişti, ama bu, Sienna'nın ani bir heyecan dalgasına kapılmasına ve yüzünün pembeleşmesine yetti. 

Maria'nın getirdiği tatlıdan yemek istemedi genç kadın ve Alexis'in önündeki balı, bir parça kekle yiyişini seyrederken genç adamın son derece sağlam ve sağlıklı göründüğünü düşündü. 
Alexis, tatlısını bitirdi ve kahvelerini büyük salonda içmelerini önerdi. Sienna'nın 


sandalyesinden kalkmasına yardım ederken hafifçe dokundu ona ve genç kadın o anda bütün vücudunun titremesini önleyemedi. Birlikte salona geçtiler. Sienna, genç adamın uzağına ve tam karşısına oturmak için özel bir dikkat gösterdi. Bu hareketi Alexis'in gözünden kaçmamıştı. Yüzünde biraz sinirlendiğini ortaya koyan bir ifade belirdi, çenesinde bir kas, asabi bir şekilde atıyordu. Mariz kahveyi küçük bir cezveyle getirdi ve fincanlara koydu. 
Müzik ister misin? Sienna 'evet' anlamına başını salladı ve, Ama senin seçmen gerekecek, çünkü ne tür müzikten hoşlandığımı hatırlayamıyorum, diye ekledi. 

Genç adam hiçbir şey söylemeden yerinden kalktı ve bir plak seçti. Beethoven! Sienna tanımıştı. Bir anda odanın içini dolduran bu müziği bu kadar kolayca hatırlayabilmesi şaşırtıcıydı. Genç kadın yavaşça arkasına yaslandı ve kendini müziğin tatlı nağmelerine bıraktı. Alexis, yavaşça yanına yaklaşıp ona dokunduğunda, genç kadın neredeyse'yarı yarıya uykuda gibiydi. Kocasının üzerine eğilerek yavaşça fısıldadığını duydu. Artık'yatmalısın. 
Bitirmem gereken birkaç iş var, yarın bütün bir gün senin olacak. 

Sienna, cevap vermek istedi., ama ayağa kalkmaya çalıştığında bütün vücudu sanki kemiksiz gibiydi. Geniş yatak odasında tek başına kalır kalmaz çabucak soyundu ve duşa girdi. Yatmadan önce tüm hazırlıklarını olabildiğince çabuk bitirmek istiyordu. Maria genç kadının eşyalarını daha önce valizden çıkarmış ve yerleştirmişti. Sienna her birini tek tek gözden geçirdi. Nefis bir ipekten yapılmış, yumuşak pastel renkli bir geceliği bir süre elinde tuttu. İçgüdüleriyle bu kadar pahalı ve değişik bir şeyi satın alamayacağını biliyordu. Alexis almış olmalıydı bunu. 

Bir saat sonra Sienna serin pamuk çarşaflar arasında uzanmış yatıyor ve içinde uyanan beli belirsiz bir gerilimle düşünüyordu. Alexis ne zaman gelecekti? Ve o geldiği zaman genç kadının tepkisi ne olacaktı? Nasıl bir mazeret öne sürebilirdi? Alexis sevişme konusundaki düşünce ve isteklerini daha önce açıkça-ortaya koymuştu. Bir an için kendini onun yerine koydu. 

Alexis, nihayet geldiğinde, düşünmekten başına ağrılar girmişti. Genç adam öylesine sessizce hareket ediyordu ki, Sienna sâdece kapının açıldığını duyud. Hiçbir şey söylemeden sessizce içeri süzülen genç adam, banyoya geçti. Sienna, banyodan gelen su sesini işitti. Sonra bir sessizlik oldu. Alexis nihayet banyodan çıktı. Üzerinde bir bornoz vardı, saçları hala biraz ıslaktı. Banyonun ışik düğmesine dokundu ve oda bir anda karanlığa gömüldü. Sienna genç adamın yatağa doğru geldiğini fark etti ve soluğunu tuttu. Yatak Alexis'in ağırlığı altında yaylandı ve Sienna omuzuna dokunan elin temasını hissetti. Bir süre soluğunu tutarak gerilim içinde bekledi. Genç adam çok yavaş adını fısıldayınca ona doğru döndü. Seni yine uyandırdım. Rahatsız ettiysem özür dilerim. Birbirlerine o kadar yakındılarki, Sienna genç adamın vücudunun hafif temasını hissediyordu. Birden onun tamamen çıplak olduğunu fark ederek irkildi. Alexis'in, Uyu Sienna, uyu canım, diyen sesini duydu ve içinde, en üst noktasına vardığını hissettiği gerilimin bir anda azaldığını fark etti. Demek ki onunla sevişmek istemiyordu. Sienna, yüreğinin ferahladığını hissetti. Bütün bunlar içinde garip bir utangaçlık yaratmıştı. 

Kendi tarafına döndü ve yüzünü, serin temasıyla hoş bir duygu yaratan pamuklu yastığa gömdü. Genç adamın fisıltısı, içindeki yatışan gerimi yeniden uyandırdı. İstediğim kadın sensin Sienna, fedakarlık etmeni istemiyorum. Uyu canım, küçük bir kız çocuğu gibi uyu. 
Genç adamın kendisiyle sevişmek için ısrar edeceğini sanmıştı. Bu düşüncesi şimdi ona 


çocukça geliyordu. Bu çetin sınavın yarattığı gerilim yatışmıştı artık. Ama ilerde yeniden yaşanacaktı. 

ALTINCI BÖLÜM 

Sienna uyandığında odada yalnız olduğunu fark etti. Terasa açılan kapının yanındaki masanın üzerinde bir termos içinde kahve ve bir sepet vardı. Sepetin içine ayçörekleri ve kayısı konulmuştu. Genç kadın saatine baktığında çok geç kaldığını dehşetle fark etti. Saat onu geçmişti. 

Çabucak bir duş yaptı, kurulandı ve bikinisinin üzerine bir şort ve yazlık bir bluz giyindi. Bikinin fiyonklarını bağlarken bu giysilerin hiçbirinin kendisinin seçmediğini düşündü. Alexis kendisi için tam bir gardırop düzenlemişti. Kendi eski giysileri ne olmuştu acaba? Terastan, aşağıya, koya dopru uzayan, ince, uzun bir geçit vardı. Sienna aşağı doğru inerken, otların, sık çalılıkların arasından yükselen kekik kokusunu duydu. 

Plaj, gümüş pırıltılarla parlayan incecik bir kumla kaplıydı. Deniz, öylesine-sakindi ki, Sienna, mutluluktan soluğunun kesildiğini hissetti. Bu güzelliğin gerçek olup olmadığını anlamak ister gibi bir süre kımıldamadan durdu, sonra ağır adımlarla suya doğru ilerledi. Su, tatlı serinliğiyle bütün vücudunu ürpertti. Dipteki herşey olduğu gibi görülüyordu. Bir kaç adım sonra su boyu geçince, Sienna kendini yavaşça sırt üstü sulara bıraktı. Sabahın kendine özgü sessizliği öylesine derindi ki, genç kadın, tüm gerilimlerin vücüdunu terk ettiğini, dağılıp gittiğini hissetti. 

Yarım saat kadar ağır hareketlerle yüzdü. Suyun, uzun süre güneş görmemiş tenine temasından büyük bir haz duyuyordu. Hiç istemiyordu ama, az sonra dönme vaktinin gelmiş olabileceğini düşündü. Deniz kıyısında olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Ayrıca güneş tam tepeye gelmişve sıcaklık hissedilir derecede artmıştı. Kıyıya çıktı ve beraberinde getirdiği havluyla çabucak kurulandı. Kızgın güneşin teninde yarattığı sıcaklık öylesine hoştu ki, bir süre için bile olsa, sıcak kumlara uzanmaktan kendini alamadı. Havlunun üzerine rahatça uzand, gözlerini kapadı, bütün kaygılarından arındığını hissetti. 

Sienna! Genç kadın irkilerek uyandı. Bir an nerede olduğunu anlayamadı, telaşla çevresine bakındı ve Alexis'i gördü. Genç adam onun bulunduğu tarafa doğru geliyordu. Denizden yeni çıkmış gibi bir hali vardı. Çevik hareketli vücudu güneşten esmerleşmişti. Sienna, gözleriyle genç adamın göğsünden aşağılara doğru süzülen su damlacıklarını izlediğini fark etti. 
Oldukça kısa ve dar bir mayo giymişti. Alexis, genç kadının, kendi üzerinde dolaşan bakışlarını fark edince gülümsedi. 

Sıkılgan değilimdir, ama bakışlarında senin için oldukça değişik bir ifade görüyorum. Bu sözlerle nedemek istiyordu acaba? Genç adama ne zaman ona yaklaşsa bir tür rahatsızlık duyduğügerçekti, ama şu anda, onun çıplak vücudunun bu kadar yakın olması hiçbir sıkıntı yaratmıyordu içinde. 

Alexis... Ona geçmişi hakkında bir şeyler sormak istiyordu, ama genç adamın, bikinisinin üst kısmını geren göğüslerinin yumuşak ve dolgun kıvrımlarını apaçık bakışlarla süzdüğünü görünce duraksadı. 

Böylesine ince bir kadın vücudunun böylesine şehvet dolu hatlar taşıması şaşırtıcı diye mırıldandı genç adam hafif uykulu bir ses tonuyla. 

Öylesine sokulmuştu ki, Sienna, onun vücudundan yükselen temiz ve hoş sabun kokusunu duyabiliyordu. Güçlü bir ifade taşıyan çenesi, hafifçe uzamış sakallarla birazcık gölgelenmişti. Yarı kapalı gözleri 


Sienna'nın o ana kadar hiç görmediği bir tonla koyulaşmışlardı. 

Sienna... Bu kez genç kadının ismini öylesine değişik anlamlarla yüklü bir ifadeyle fısıldamıştı ki, Sienna, bütün vücudunda çok derin bir uyarılma hissetti. 

Alexis, başını yavaşça eğdi, yüz yüze geldiler. Sienna genç adamın dudaklarının yumuşak temasını hissetti. Yavaşça gözlerini kapayarak ona sokuldu. Dudakların bu küçük ve yumuşak dokunuşları, yavaş yavaş öylesine ihtiraslı bir hal aldılar ki Sienna soluğunun kesildiğini hissetti. Genç adam, onun çıplak kollarını telaşsız hareketlerle okşuyordu. Bunsuz yapabiliriz. 
Ne dersin? Alexis dudakları birbirine değerken söylemişti bu sözleri. Elleri yavaşça genç kadının göğüslerini gözlerden gizleyen bikini parçasının bağcıklarına uzandı. Sienna, genç adamın tenine dokunan ellerinin yarattığı zevk ürperişleriyle, itiraz edercesine inledi. Güçlü, esmer ellerin solgun, beyaz teni üzerindeki hareketleri öylesine kışkırtıcıydı ki, Sienna, kumların üzerinde hafifçe doğruldu ve ellerini genç adamın siyah saçları arasında dolaştırarak ensesinde kenetledi. Sonra da ona iyice sokuldu. Ah, evet, diye mırıldandı-Alexis, bütün vücudu bir zevk dalgasıyla sarılmıştı. Vücudun hatırlıyor Sienna. Sen unutmuş olsan bile... 
Ve bu.. Dudakları, genç kadının dudaklarına bir kez daha dokundu, parmakları göğüs uçlarını buldu. Alexis... 

Dokun bana Sienna, diye fısıldadı genç adam. Sienna duraksadı. Bu adam onun kocasıydı ve hafızasından silinmiş olsa bile, vücudu ona nasıl zevk vereceğini biliyor olmalıydı. Elleriyle genç adamın geniş omuzlarına dokundu ve onları yavaş hareketlerle okşamaya başladı. 
Bakışlarını onun yüzünden ayırmıyordu. 

Alexis... Sienna, genç adamın okşayışlarının içinde uyandırdığı şiddetli arzu dalgalarıyla başa çıkamayacağını, kendine hakim olamayacağını hissediyor ve birdenbire müthiş hızlanan bu tempoyu yavaşlatmaya çalışıyordu. Genç adamın dudaklarının göğüslerinin arasındaki oyuk kısımda dolaştığını hissediyor ve onun zevk dolu iniltilerini duyuyordu. Sienna sıkıca 

yumduğu gözlerini açarak ona'baktı. Alexis'in vücudunun ağırlığı onu kumlara bastırıyordu. 

Sienna, sürekli okşamaların etkisiyle göğüs uçlarının sertleştiğini hissetti. 

Alexis. Genç adam başını kaldırdı ve yüzünde hafif bir gülümsemeyle, koyu bakışlarını 

onun göğüslerinde ve bütün vücudunda dolaştırdı. Alexis!... Alexis eğilerek onun sertleşmiş 

göğüs ucunu dişlerinin arasında hafifçe sıkarak ağzına aldığında Sienna sarsıldı ve titremeye başladı. 

Genç kadının vücudunda oynaşan binlerce zevk titreşimi tek bir noktada toplandı. Sienna, boğazından yükselen bir zevk iniltisiyle gözlerini kapadı, vücudunu onun altında, itaatkar bir tavırla bıraktı ve parmaklarını genç adamın siyah saçlarına gömdü. Alexis doğrulduğunda elmacık kemikleri hafifçe pembeleşmişti. Sienna'yı tekrar kendine doğru çekerken gri gözleri buğulanmıştı. 

Bak. Genç adamın sesi, zevk dolu dokunuşlar arasında çok uzaklardan geliyor gibiydi. Bak, vücudun beni nasıl da istiyor, vücudum senin okşamalarına nasıl da acıkmış. İmkansız olduğunu düşündüğün ve istemediğin her şeyi nasıl da arzuluyorsun. Beni istiyorsun. Alexis, bu sözleri kesik kesik, sanki birileriyle mücadele edercesine söylemişti. O anda Sienna, genç adamın ne kadar çekici bir erkek olduğunu ve onu hatırlamamakla, daha doğrusu, onunla paylaştıkları zevk dolu anları hatırlamamakla onun gururunu nasıl kırmış olduğunu fark etti. 
Alexis onun göğüslerini öpüyordu. Elini yavaşça aşağıya doğru indirerek yumuşak hatlı karnına dokundu. Siennna içinde hafif bir sızı hissetti. Bunu istiyorsun. Genç adam onun 


kalçalarını sıkıca kavradı. Ve bunu... Aşağılara doğru kaydı ve Sienna, onun dudaklarının karnında dolaştığını hissetti. 

Genç adamın dokunuşlarıyla sarsılan ve kendinden geçen Sienna sadece duyduğu zevki yansıtan bir sesle inliyordu. Tenindeki milyonlarca sinir ucu, bu dokunuşlarla aynı anda uyarılıyorlardı sanki. Genç adam başını kaldırınca Sienna, bu müthiş ve etkileyici duygudan o an için mahrum kaldığını hissetti. Genç kadın, yeniden birbirlerine sarıldıklarında, vücutlarını birbirinden ayıran mayolarının varlığını neredeyse fiziksel bir acı gibi duydu. Bu engellerin varlığına katlanması imkansızdı. 

Ve şimdi ne istediğini biliyorsun, benim de aynı şeyi istediğimi anlıyorsun. Parmakları, Sienna'nın bikini altının fiyonklarına doğru uzandı ve Sienna onu durdurmak için hiçbir şey yapmadı. Çıplak teninde hissettiği yumuşak okşamalar hem zevk hem de acı veriyorlardı. 
Sienna da ellerini genç adamın sırtına doğru uzattı ve güçlü, sertleşmiş kaslarravcuyla hissetti. 

Genç adamın parmaklarının ucuyla hissettiği teni canlı ve sıcaktı. Onun boynunda dolaşan dudakları kadar sıcaktı. Alexis, biraz kımıldadı, genç kadının kollarının arasına aldı ve Sienna, gözlerini açtığında onun altında yatıyordu. Nefesini içinde tuttu, heyecanla, artık hiçbir şey hatırlamasına gerek kalmadığını düşündü. İçgüdüsel bir hâteketle doğrulmaya çalıştı, ama genç adam yumuşak bir hareketle onun yeniden uzanmasını sağladı. Alçak bir sesle mırıldandı. Bu çok daha iyi. Şimdi bütün vücudunu hissedebiliyorum. Genç kadının kalçalarını kavradı ve boylu boyunca onun üzerine uzandı. Sienna, genç adamın vücudunun bu yakın teması altında kendinden geçer gibi o Idu. 

Dokun bana, Sienna. Öp beni... Genç kadın, bu kez hiçbir rahatsızlık duymadan parmaklarını Alexis'in vücudunda dolaştırmaya başladı. Güneşte bronzlaşmış bu tenin sıcaklığını dudaklarında duydu. 

Az önce hissettiği şeyleri şimdi-ona hissettirmeye çalışıyordu. 

Dilinin ucuyla onun sert göğüs uçlarına dokundu ve bunun üzerine derin bir soluk alan genç adamın göğsünün genişliğine hayret etti. 

Senin herşeyini istiyorum, dedi genç adam. Eli yavaşça genç kadının bacaklarının arasına doğru uzandı ve Sienna içinde ansızın kabarıveren dayanılmaz bir arzuya yakalandı. Alexis'in dokunuşlarıyla eriyordu sanki. Tüm vücudu ve zihni bu temasın kendisine verdiği yoğun zevk üzerinde toplanmış gibiydi. Ama bu bile tam yeterli değildi. 

Ona dokunmak, onün da aynı şeyleri hissetmesini sağlamak istiyordu. O anda genç adam yavaşça geri çekildi. Sienna onun birdenbire gerginleştiğini fark etmişti. Bakışlarında karanlık, koyu bir ifade vardı. Fikrini değiştirmen için artık çok geç Sienna. Sesi sert ve yabancıydı. Çene kasları gerilmişti ve bütün bunlar vücuduna da öfkeli bir ifade veriyorlardı. 
Sienna bir an için genç adamın kendisini isteyip istemediğini düşündü ve bu kuşkuyla içi titredi. Belki de onun üzerinde yanlış bir izlenim uyandırmıştı. Genç adamın bakışlarındaki bu ifadenin anlamı ne olabilirdi? Sienna, ona önce yavaşça dokundu, sonra gözlerinin içine bakarak Alexis'i okşamaya başladı. Belki de geçmişte, böyle bir durumda, genç adamı reddetmişti. Sienna'nın kafasından bir an için geçen bu düşünceler hemen dağıldılar. Alexis, onu o kadar kolayca ve etkin bir biçimde heyecanlandırıyordu ki, onu reddetmiş olması neredeyse imkansızdı. Sienna, dudaklarını genç adamın kamına doğru kaydırırken, onun zevkle inlediğini duydu. Bu dokunuşlardan etkileniyor olmalıydı. Teni gergin ve sıcaktı. 


Alexis'in sert kaslarını saran bu ince ten, Sienna'nın dudaklarının altında hafifçe nemleniyordu. 

Genç kadının tüm vücudunu, iç içe halkalar gibi yoğunlaşarak kaplayan zevk dalgaları son bir hareketle boşaldılar. Böyle bir zevki daha önce yaşayıp da unutmak imkansızdı. Alexis'e duyduğu şiddetli arzuların bu şekilde doyuma ulaştırılması da unutulamazdı. Mutluluk ve gurur verici müthiş bir duyguydu bu. 

Sienna, vücudunu, genç adamın hızlı hızlı inip kalkan göğsüne bıraktı, başını omzuna yasladı. 

Vücutları hala aynı ortak duyguyu yaşıyordu. Alexis bir süre sonra yavaşça kımıldadı, yana doğru kaydı ve genç kadını tekrar kollarının arasına aldı. Genç adamın vücudu ter içindeydi. 
Sienna, başını eğerek, dilinin ucuyla bu ıslak vücudu tatmak istedi. Bu kadar müthiş bir 

zevki daha önceleri bu derece küçük görmesi, onu hayretler içinde bırakıyordu. 

Uzandığı yerden hafifçe doğruldu, elini Alexis'in vücudu boyunca dolaştırmaya başladı. 
Ona dokunmak o kadar zevkliydi ki. Başını eğerek genç adamın vücudunu küçük, yumuşak dokunuşlarla öpmeye başladı. Onun belli belirsiz soluklarını işitiyordu. Bu öpücükler aşk ve şefkat Misleriyle doluydu. 

Alexis gözlerini açtı ve ona baktı. 

Bunu neden yapıyorsun? 

İstiyorum çünkü. Rahatsız mı oldun? 

Genç adam, onu kendine doğru çekerken sessizce güldü. Rahatsız mı? Neden olayım? Bir erkek için bu son derece zevklidir. Yani bir kadının,-senin bana dokunduğun gibi dokunması... 

Genç adam giyinirkenSienna onu belli etmeden seyrediyordu. Vücudu sağlam ve kaslıydı. 
Bu kasların bütün hareketleri, ince derisinin altından görülüyordu. Bu vücudun ona ne kadar büyük şevkler verebildiğini düşünerek derin derin iç çekti. 

Dün gece... Alexis onun yüzüne tereddütlü bir ifadeyle baktı. Genç adamın kollarının arasında değildi artık ve söyleyeceği herhangi bir şey aralarında derin bir uçurumun açılmasına sebep olabilirdi. 

Ne olmuş dün geceye? diye sordu genç adam. Ayakta duruyor ve o anda yerden aldığı havluyu katlıyordu. Düşündüm ki... 

Kocalık 'haklarımı' senden isteyeceğimi düşündün değil mi? Alexis, başını sallayarak 

devam etti. Dün gece çok yorgundun, ayrıca gerilim içindeydin. Üstelik bana karşı bir tür savunma duygusu besliyordun. 

Plajda olduğumu nereden biliyordun peki? 

Seni; buraya gelirken, çalışma odamın penceresinden gördüm. 

Ve beni takip ettin, öyle mi? 

Genç adam, Sana karşı şeytanca bir plan hazırladığımı düşünüyordun herhalde? 
diyerek güldü. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? 

Gülmeye devam ederek sözlerini sürdürdü. Seni temin ederim ki, tam da böyle oldu. 

Birlikte kumların üzerinde yürürlerken, el ele tutuştular. Alexis eğilerek onun dudaklarına küçük bir öpücük kondurdu. 

Artık biraz çalışmam gerekiyor, dedi genç adam. Doktor Theonstanis, biliyorsun, dinlenmeni ve fazla iş yapmamanı söyledi. Öğle yemeğinden sonra gidip biraz uzanmalısın. 
Alexis Genç adam durdu ona baktı. Güneşten ötürü gözlerini kısmıştı ve yüzünde kırışıklıklar belirmişti. 


Kazadan önce beraberliğimizi hatırlamayışım... seni üzüyor mu? 

Sienna'nın elinde küçük bir yabani çiçek vardı. Genç adamın cevap vermesini beklerken bu çiçeğin yapraklarını tek tek koparıyordu. Ya seni? 

Evet diye cevap verdi genç kadın, hiç duraksamadan. Hayatımın bu kadar önemli bir bölümünü nasıl unutmuş olabilirim? Aramızdaki aşk, tüm ilişkilerimiz...benim hatırlayacağım tek şey bunlar olmalıydı... 

Yani beni sevdiğini hatırlayabiliyor musun? 

Sienna, bir an duraksadı, düşünceli bir ifadeyle kaşlarını çattı. 

Evet, ne kadar garip. Şu ana kadar ben bile bilmiyordum. 

Vücudun biliyor, diye mırıldandı, Alexis. Bunu sana daha önce de söylemiştim, hatırlıyor musun? 

Evet, beni plajda bulduğun için öyle mutluyum ki, dedi Sienna fısıldayarak. Söylemek 

istediği daha pek çok şey vardı. Genç adama sokuldu. Alexis... 

Mımm? 

'Beni seviyor musun?" diye sormak istemişti, ama başaramadı. Genç adamdan, duygularını açıklamasını istemek çok çocukça olacaktı. Alexis'in 'Ne var' der gibi baktığını görünce Yok bir şey dedi. 

Eve geldiklerinde doğruca odalarına çıktılar. 

Sienna, boy aynasında kendine bir göz attı. Güneşte yanmış, saçı başı darmadağınık bu kadın gerçekten de kendisi miydi? Gözleri açık kahverengiydi, çok'canlı görünüyorlardı. Kızarmış vücudu sanki hala Alexis'in dokunuşlarının sıcaklığını taşıyordu. Sienna! 

Afedersin bir şey mi söyledin? 

Bir duş alsan iyi olur diyordum. Genç adam, Sienna'nın yanına geldi, hafifçe tenine dokunarak, Her tarafın kum ve tuz içinde; dedi. 

Evet, saçlarım da çok kötü. Hemen çıkarım, sen hazırlanıncaya kadar kururlar. 

Sienna, o anda genç adamın bakışlarında beliren ifadeyle, boğazına bir şeyler tıkandığını 

hissetti. İçinde kımıldanan bir arzu pırıltısıyla, ürpererek bekledi. 

Duşu birlikte de yapabilirdik, ama artık bir dahaki sefere. Doktor, fazla yorulmamanı söyledi. Şu anda çocuğumu taşıyor olabileceğini düşünüyor musun? 

işte bu hiç aklına gelmemişti. Ama genç adamın sesinden, baba olma konusunda pek de acele etmediğini anlayabiliyordu. Yani hamile miyim?.. alexis, kesin bir ifadeyle başını salladı. Neden olmasın? Belki de şu anda içinde benden bir parça taşıyorsun. Elini genç kadının karnına koydu. Sienna bu elin karnının üzerindeki sıcak temasını hissetti ve bir an için onu ne-kadar şiddetli bir arzuyla istemiş olduğunu düşündü. Bu derece müthiş bir arzu ancak çok uzun süreli bir mahrumiyetin sonucu olabilirdi. Ve daha o sabaha kadar, genç adamın arzularına bu şekilde karşılık verebileceğini fark etmemişti bile. Hafızasındaki engellerin gerisinde yatan giz neydi acaba? İçinde, umutsuzluğun yol açtığı hafif bir ürperme hissetti. Ve genç kadın birden kafasına üşüşen bu endişe verici düşüncelerden kurtulmaya çalıştı. Bütünü gücünü Alexis'in söyledikleri üzerinde topladı. Bu sabah vücudunun son derece çekici olduğunu bir kez daha hissettim Sienna. Öylesine çekici ki, sana karşı hala açlık duyuyorum. Genç adam bir an durdu, bakışlarını dikkatle ona yönelterek, Maria'ya öğle yemeği istemediğimizi söyleyeyim mi? Sienna'nın yüzünde öyle bir ifade belirmişti ki, Alexis güldü. Memnun olmuş gibi bir hali vardı. Boğuk bir sesle fısıldadı. 


Evet... ama ne yazık ki çalışmak zorundayım. Ayrıca önümüzde upuzun bir gece var. Bu gece sana geldiğim zaman yine endişeyle titriyor mu olacaksın? Bu kez de dokunuşlarım sana itici gelecek mi? Kendini kaskatı olmuş hissedecek misin? 

Sienna, başını genç adamın omzuna bıraktı, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Böyle olduğunu bilmiyordum, diyebildi. Aramızda böyle bir ilişki olduğunu bilmiyordum. Oh, Alexis, hatırlamayı o kadar istiyorum ki! Nasıl karşılaştık? Birbirimize nasıl aşık olduk? 
Benim gibi sıradan bir insan ve senin gibi zengin bir adam... Bunları söylerken sesi belirsiz bir ifadeye büründü. 

Bir büroda karşılaştık ve o anda sana sahip olacağımı anladım. Ve ben, o anda sana aşık oldum değil mi? Evet ve bunu da hemen söyledin. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Seni istiyorum. Genç adam bu sözleri sanki bir şey onu öfkelendirmiş gibi ansızın söylemişti. Sienna, sessizce dönerek onun ardından eve doğru yürüdü. Onu-sabıısızlıkla, açlıkla, sonsuz bir arzuyla istiyordu. Yatak odalarına vardıklarında, aralarında bir engel oluşturan giysilerini bir an önce çıkarmak için sabırsızlanıyorlardı. Genç adam onu, sabırsız hareketlerle soyarken, Sienna derin derin iç geçirdi ve ellerini onun çıplak göğsüne koydu. 
Dudaklarını, Alexis'in tuzlu ve biraz da nemli çıplaklığına doğruuzattı. Uyudular, uyandılar, tekrar seviştiler. Bu kez hareketkleri çok daha yavaştı ve Sienna, bir kez daha, bu kadar serbest davrandığı için hayret etti. 

Sienna, uyandığında genç adamın hala uyumakta olduğunu gördü. Ona doğru sokuldu, sert hatlı vücuduna hafifçe dokundu. Alexis, uykusunda hafifçe kımıldandı, anlaşılmaz bir şeyler mırıldanarak Sienna'nın önce kolunu tuttu, sonra hafifçe göğüslerine dokundu. Genç kadın, ona sokularak bu dokunuşlara cevap verdi. 

Alexis, uyandığında bakışlarında koyuşdikkatli bir ifade vardı. Dudakları kesin bir tebessümle kıvrıldı. Alexis... Genç-adam, onun göğüz uçlarını hafifçe okşayarak Sienna'nın söyleyeceği şeyi bekledi. Genç kadın biraz duraksayarak, Sen miydin?.. Yani ilk aşık olduğum kişi sen miydin, yoksa.. 

İlk ve son diye cevap verdi genç adam, haşin bir ifadeyle. Sienna bir şeyler daha söylemek istediyse de Alexis onu'bir hareketiyle durdurdu. 

Genç kadın onun omuzlarına sarıldı ve vücudunu iyice bastırarak Alexis2in vücudundaki gerilimi hissetti. O anda genç adamın bir şeye kulak kesildiğini fark erti. Gerçekten de uğultuya benzer bir ses duyuluyordu. 

Alexis, kisaca Helikopter, dedi. Giyinsem iyi olacak, bakalım kimmiş? Sen burada kal. 
Sienna'nın-birşeyler söylemesine fırsat bırakmadan uzun ve hızlı adımlarla banyoya yöneldi. 
Alexis, banyodan çıktığında saçları ıslaktı. Kalçalarına beyaz bir havlu sarmıştı. Genç adam, pantolonunu giyerken, onu seyreden Sienna bir arzu dalgasının içine yayıldığını hissetti. Onu bu şekilde seyretmek ıstırap vericiydi. Evrak getirdiklerini sanıyorum, çok uzun sürmez. 

Genç adam gittikten sonra Sienna bir süre yatağa uzanıp tavanı seyretti ve ansızın içinde bir rahatsızlık, bir tür sabırsızlık duyarak ayağa kalktı. Banyo hala sabun kokuyordu. Genç kadın gözlerini kapayarak duşun altına girdi, Alexis'le birlikte banyo yaptıklarını düşledi. Banyodan çıktı, açık pembe bir pantolon ve aynı renkte bir tişört giydi. Teni güneşten oldukça pembeleşmişti ve sarı saçları yumuşak kıvrımlarla omuzlarına dökülüyordu. Yüzüne hafif bir nemlendirici sürdü, gözkapaklarını da hafifçe gölgelendirdi. Dudakları biraz şişmişti. Acı vermiyorlardı, ama dışardan bakan birisi onun şehvetle öpüştüğünü anlayabilirdi. Merakla 


dudaklarına dokundu. Bakışlarında baygın bir ifade vardı. Aklından geçenler onu hayretler içinde bırakıyordu. Bütün vücudunun sarsıldığını hissetti. 

Salona giren Alexis'in sesini uzaktan işitebiliyordu. Öfkeyle bağırıyordu. Sesi kesin ve sertti. Sienna, genç adamın, Sana buraya gelmemeni söylemiştim, diye haykırdığını duydu. 
Bir kadın sesi ona cevap verdi. Ama mecurdum Alexis. Yaptıklarını işitince... Tanrım, böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin? Alexis, bunu yaptığına inanamıyorum! 

Sienna'nın yüreğine ateşte kızdırılmış bir bıçak geçirilmişti sanki. Genç kadın kapıya doğru ilerledi. 

Alexis kiminle konuşuyordu? Evrak getirdiklerini söylemişti. Ama bu sesler çok başka bir şeyin varlığını ortaya koyuyordu. Evet, orada başka bir kadınla birlikteydi. Yoksa bu kadın Alexis'in sevgilisi miydi? Belki de genç adamın, karısı uğruna vazgeçemeyeceği biriydi. 
Sienna, salonun yarı aralık duran kapısına baktı. Rakibesini bir an önce görebilmek için sabırsızlanıyordu. Sessizce kapıya yaklaştı, içeri baktı. O anda kanı dondu-sanki. 
Dudaklarından bir inilti yükseldi. Kapıya dokunmuş olmalıydı, çünkü kapı'ardına kadar açıldı ve Sienna, o ana kadar arkası dönük olark konuşan Alexis'in geriye dönerek kendisini gördüğü fark etti. Yüzünde sert ve öfkeli bir ifade vardı genç adamın. Beraberindeki kız da dönmüş, Sienna'ya bakıyordu. Sienna titriyordu. Tanrım, ne kadaraptalca bir şey yapmıştı! 
Bir sevgili ha! Gözlerinde apaçık bir endişeyle ona bakan bu siyah saçlı ve açık renk tenli kız Alexis'in sevgilisi değildi. Sienna, başını dik tutmaya çalışarakgenç kıza elini uzattı. Alexis'e 

bakarken gözlerinde kin ve acı okunuyordu. Belli belirsiz duyulan bir sesle, kısaca, Merhaba sofia, dedi. 

Alexis ve kızkardeşi bir an göz göze geldiler. Sanki bütün bu olanları anlayamamış gibi bir halleri vardı. Sienna, acı bir sesle, Evet, dedi. Şaşırtıcı öyle değil mi? Konuşmalarınızı işittim ve kocamın bir başka kadınla birlikte olduğunu sandım. Sizi görünceye kadar. Sienna! Alexis öfkeli görünüyordu. Sienna onun yüzüne baktı ve sesi, genç kadının adını haykıran sesi, sanki acılardan oluşmuş geniş vadilerde yankılanarak çoğaldı. İçinden yükselen ve bir dua gibi fısıltılardan oluşan bir ses bu muazzam yankıyı karşıladı. Seni seviyorum... seni seviyorum... 

Alexis, dikkatle genç kadının yüzünü inceliyordu. Alçak bir sesle, her şeyi hatırladın, değil mi? diye sordu. 

Evet, her şeyi. Bu'zayıf ve titrek ses gerçekten onun muydu? Ne acı. Buraya getirildiğimde aramızda geçenlerin hiçbirini hatırlamıyordum. Yine de sevişirken, zaman zaman, birşeylerin yanlış olduğunu sezinliyordum. Fakat bunun ne olduğunu anlayamıyordum bir türlü! Genç kadının yüzü hissettiği derin acıyı yansıtıyordu. Alexis'in yüzü hala sert ve öfkeliydi. Sofia ise, şaşırmış, karmakarışık bir ifadeyle bakıyordu. 

Bütün bunları bile bile yaptın Alexis, kendini alıkoyamadın. Ben de, biraz daha fazla intikam alabilmen için sana ideal bir fırsat vermiş oldum değil mi? Tuzlu su içmek gibi bir şeydi bu benim için. Ne kadar içersen iç, daha fazla susarsın. Sienna, izin ver açıklayayım. 

Neyi açıklayacaksın? Açıklanacak hiçbirşey yok. Her şeyi biliyorum artk. 

Bir hata yaptım, dedi Alexis, sakin bir sesle. Böyle bir hata yüzünden hayatımın sonuna 

kadar kendimi mahkum edemem ya! 

Sienna, içinde derin bir acı duyarak genç adamın yüzüne baktı. Yaptığı şeyin ne olduğunu gerçekten biliyor muydu acaba? Onun duygularıyla oynamış, içindeki herşeyi yıkmış, paramparça etmişti. Onu aptal bir çocuk durumuna düşürmüştü. Ve bütün bunları yetişkin bir erkeğin olanca tecrübelerini kullanarak yapmıştı. Onu ilk gördüğü anda aşık olmuştu Sienna. 


Onu tanımadan, kim olduğunu bile bilmeksizin sevmişti. Onu aşık olacağı tek ada m olarak kabul etmişti. Kendini bütünüyle Alexis'e vermişti. Daha elini tuttuğu ilk gün ona karşı hissettiği bağlılık son derece temelli, köklü bir duygu olmuştu.ve bu duygulara layık olmadığını gösterdiği an, Sienna'nın tek kurtuluş umudu kaçmak, bir an önce ondan uzaklaşmak olmuştu. Çünkü bu adamın, kafasında yarattığı adam olmadığını anlamıştı. Ona duyduğu aşktan tamamen kurtulması gerektiğini düşünmüş ve hafıza kaybını, bunu başarabilmek için, bir araç olarak kullanmıştı. Ve genç adam onu bir kez daha... Sienna, birden döndü ve kazadan hemen önce yaptığı gibi, koşarak odadan çıktı. Yüzü gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Arkasından koşarak yetişen Alexis'in, güçlü parmaklarıyla kolunu kavradığını hissetti. Bütün gücüyle ona karşı koydu. Alexis'in sert tokatı yüzü nde patlamadan önce, Sofia'nın telaşlı yüzünü ve Maria'nın birdenbire ortaya çıktığını belli belirsiz fark etti. Sonra yere düşmek üzereyken Alexis'in onu kollarının arasına alarak kaldırdığını ve yatak odasına, yeryüzünde gitmek isteyebileceği en son yere taşıdığını hissetti. Sienna-oraya gitmek istemiyordu. Genç adamın kollarında çırpınmaya, o odaya bir daha girmek istemediğini haykırmaya başladı. Fakat Alexis bu itirazları dinlemedi bile. Ayağının ucuyla kapısını açtı ve genç kadını yatağın üzerine bıraktı. Daha sonra sienna'nın başını tutarak ona Zorla, bir bardak suyla iki hap içirdi. Genç kadının yatağın içindeki çırpınışlarını bir süre seyretti. Yüzünde, ilk kez birlikte oldukları o evdeki gibi soğuk ve acımasız bir ifade vardı. 

Sienna, uyanık kalmaya çalıştı, fakat aldığı ilaçlar çok güçlüydü. Sinirleri hızla yatışıyor, kendini kaybedecek gibi oluyordu. Alexis yaklaşarak onun üzerini örttü, kapıya doğru ilerledi. 
Sonra geriye dönüp bir süre kadar Sienna'yı seyretti.-Yüzünde anlaşılması imkansız bir ifade vardı. Sienna, yoğun bir karanlığın üzerine çökerek kendisini kucakladığını hissetti. Çok uzaklarda birinin yapayalnız bırakılmış bir çocuk gibi ağlamakta olduğunu duyar gibiydi. Bu ses yavaş yavaş yatışarak kaybolurken,-Sienna, kendini derin uykulara, karanlığa, unutuşlara bıraktı. 

Genç kadın uyandığında Alexis'i yatağın yanında, kollarını kavuşturmuş, ifadesiz bakışlarla kendisini seyrederken buldu. İçinde yoğunlaşan acıları bastırmak istercesine derin bir nefes aldı. Gözlerine birden dolan yaşları göstermemek için yatağın içinde döndü. O anda gözü yatağın yanındaki saate ilişti ve dehşete kapıldı. Saat dokuzdu! İlaçları aldığında öğleyi henüz geçmişti. Dışarda günışığı olduğuna göre, neredeyse yirmi dört saat kesintisiz uyumuştu! 
Sofia nerede? cevap verilmesi gereken pek çok önemli soru dururken bunu sormuş olması ne kadar garipti. 

Gitti. Onu Atina'ya geri gönderdim. 

Yazık Sesi çok yavaş, cansızdı. Neredeyse hiçbir duygu ve heyecan taşımıyordu. Deminden beri onu'sanki tehdit eden gözyaşlarına hakim olabilmişti. Yüzüne şaşkın bir ifade gelip yerleşmişti. Alexis oturduğu yerde hafifçe kımıldadı ve Sienna, genç adamın gömleğinin içinde hareket eden sert kaslarının varlığını hissetti ve bu kaslara nasıl dokunduğunu, en gizli düşüncelerini bile bu adamın önünde nasıl gözler önüne serdiğini, ona nasıl aşık olduğunu hatırlayınca midesine kramplar girdi. Helikopter ne zaman gelecek, diye sordu cansız bir sesle. Bir an önce buradan ayrılmak istiyorum ve... 

Hiçbir yere gitmiyorsun. Aramızda geçenlerin ne kadarını hatırladın? Sesi Sienna'nınki kadar cansızdı. Genç adam yüzünü biraz ışığa doğru döndüğü zaman Sienna onun yüzünde meydana gelen derin çizgileri görebiliyordu. 

Herşeyi. Hepsini. Nasıl karşılaştığımızı, Rob'un Sofia'ya tecavüz ettiği düşüncesiyle, 


intikam almak için beni nasıl baştan çıkardığını... Sienna bir an durdu, kendine hakim olaya 

çalışıyor, ama bunu başaramıyor gibiydi. Bunu bana nasıl yapabildin Alexis? Beni buraya nasıl getirirsin? Benimle nasıl evlenirsin? 

Sienna o anda aklına gelen yeni bir düşünceyle irkildi. 

Gerçekten evli miyiz? Yoksa bu da oynadığın oyunun bir başka parçası mı? 

Kes artık Sienna! Davranışların gittikçe isterik bir hal alıyor. Bütün bu olanlardan ötürü hiç 

kimse benden daha fazla pişmanlık duyamaz. Ama oldu bir kere. Benim yüzümden çok 

tehlikeli biçimde içine kapanmış, dünyadan elini eteğini çekmiştin. Şimdi, evliyiz biz. Bu son sözleri sert bir ifadeyle söylemişti. Genç kadının yüzünde inanmıyormuş gibi bir anlam belirince ona öfkeyle baktı. 

Düğün törenini hatırladığını söylemiştin. Tören hastanede yapıldı. Hastanedekiler durumu görüyorlardı, bü yüzden töreni örgütlemek zor olmadı. 

Onlara ne söyledin? diye sordu Sienna, acı ve öfke dolu bir ifadeyle. Genç-adam kendisine aşık olmadığını, sadece intikam almak istediğini söylediği zaman bile bu kadar şiddetli bir öfke duymamıştı. Alexis, onun hayatına her şeyi yıkıp mahvetmek için sokulmuştu sanki ve 

Sienna ondan kurtulduğunu sandığı bir anda çok daha büyük bir zarara uğramıştı. Alexis aynı şeyi bir kez daha yapmıştı. 

Onlara nişanlı olduğumuzu söyledim. Bebeğimi taşıdığını, ikimizin de evlenmeyi istediğimizi anlattım. 

Kazadan sonra günlerce komada kaldın. Bir ara ameliyat yapmayı düşündüler. Kardeşine haber ulaştıramadık. Zamanında gelemeyecekti. Bu-durumda, gerekli olduğu anda ameliyat iznini benden alabilmek için, bu evlilik işini örgütlemeyi kabul ettiler. Ama niçin? dedi Sienna, acı dolu bir ifadeyle. Niçin evlilik? Niçin?.. alexis sert bir ifadeyle, Ben bir Yunanlıyım, diye cevap verdi. Ailem günümüze kadar bütün özelliklerini koruyarak gelen bir şeref anlayışına sahiptir. Senin şerefinilekelemiştim. Başına gelen kazada benim hatamdı. Bu durumu düzeltmek için yapabileceğim tek şey adımı korumaktı.. Dudaklarında küçümseyici bir ifadeyle devam etti.. Kendine karşı dürüst ol! Senin de istediğin buydu. 

Hayır! diye haykırdı Sienna. Öylesine öfkelenmişti ki, yüzü şiddet dolu bir ifade taşıyordu. 
İstediğim tek şey sevdiğim adamdı. Sevdiğim kadar sevildiğimi sanıyordum. Bu adama aptalca bir güven duygusuyla bağlandım. Ve sen, Alexis, bana bu adamın var olmadığını öğrettin. İçimdeki sesin hastanedeyken bana söylemeye çalıştığı şeyleri çok daha dikkatle dinlemem gerekiyordu. Seninle ilgili bazı endişeler, bazı kuşkular hissediyordum. Bütün bunlar şimdi beni hiç şaşırtmıyor. Bana yalan söyledin Alexis! Gerçeği öğrenmiş olsaydım Atina'dan'ayrılmazdım. Bunu çok iyi biliyordun. Beni, uzunca bir süredir evli olduğumuza, evliliğimizin tamamen normal olduğuna inandırmayı başardın! 

Gerçeğin bu olduğunu kabul etmelisin, dedi alexis, yüzünde haşin bir ifadeyle. Biz evliyiz, Sienna. Değiştirilmesi mümkün olmayan bir gerçek bu. Ve evliliğimiz devam ediyor. Bu gerçeğin dışındaki herşey geçmişte kaldı. 

Sienna'nın yüzü önce kızardı, sonra damarlarındaki bütün kan çekiliyormuş gibi oldu. Acı dolu, boğuk bir sesle fisıldayarak konuştu. Beni aldattın. İçimden sana karşı kuşkular beslediğimi biliyordun. Bunun tek nedeni bana geçmişi hatırlatmak için hiçbir çaba harcamayışındı. Zaman zaman sana karşı suçluymuşum gibi bir düşünceye kapılıyordum. 
Genç kadının sesi boğuldu ve yüzünde vahşi bir tebessüm belirdi. Çok iyi biliyordun.. 'seni sevdiğimi' diyecekti, ama bu sözcüğü söylememek için eliyle ağzını kapattı. Onu şiddetle 


arzulamış olduğu doğruydu. Bütün bu istekler hafızasının bir yerlerinde olduğu gibi duruyorlardı. Baskı altına alınmışlardı. Ve Sienna, şimdi, sahte bir çenette yaşamış olduğunu biliyordu. 

Bütün bu olanlardan ötürü seni bağışlayabilirim. Ama öyle bir şey var ki, o konuda seni asla bağışlayamam, dedi Sienna. 

Alexis'in, genç kadının bu sözlerini yarıda kesen sesi en ufak bir heyecan belirtisi taşımıyordu. Bu bağışlanması mümkün olmayan şey, eminim aramızdaki aşk ilişkisiyle ilgili. 
Öyle değil mi? Gerçeği söylemem ya da söylememem senin için fark etmiyor, Sienna. Bütün geçenleri hatırlamasaydın, hala birbirimize aşık olacaktık. Birlikte ilk geceyi geçirdiğimiz o evde, cinsel bakımdan aramızda tam bir uyum doğduğunu biliyorum. Genç adamın dudaklarında, hafif ama yine de soğuk bir tebessüm belirmişti. O zaman bana ne söylemiştin hatırlıyor musun? 'Bir daha ki sefere' demiştin.. Evet Genç kadının yüzünü ateş basmıştı. 
Kesin ve acı bir ifadeyle, Sen de bir daha asla birlikte olmayacağımızı söylemiştin dedi. 
Kollarının arasında aynı zevki bir daha asla tadamayacağımı söylemiştin. 

Çaresiz bir ifadeyle omuzlarını silkti Alexis, Evet, bütün bunları söylerken hatalıydım. 
Sienna'ya yaklaştı, parmaklarıyla hafifçe çenesini tuttu. Genç kadın sert bir ifadeyle başını öte tarafa çevirdi. Onun ılık nefesini teninde hissediyor, bakışlarında karanlık ve öfkeli bir ifade olduğunu fark ediyordu. Genç adam onun gözlerinin tam içine bakmak istiyordu. Kendi isteğinle benim olduğunu inkar edemezsin, Sienna beni istedin::: Bir yalanın içinde yaşıyordum, dedi genç kadın, öfkeyle. Ama gerçeği öğrendikten sonra artık aynı şeyi yapamam. Senin karın olarak, seninle birlikte yaşamam, Alexis, bunu iyice anlamalısın. 

Hayır, dedi genç adam. Bunu anlamıyorum. 

Dünle bugün arasındaki farklılık ne? Gerçeği biliyorsun diye vücudunun tepkileri farklı mı olacak? Öfkeyle Sienna'ya baktı. Yüzünde vahşi bir ifade okunuyordu. Değişen ne? 

Neyin değiştiğini çok iyi biliyorsun. Aramızda aşk yok artık. Benimle evlenmeye kendini mecbur hissettin. Bir 'görev'i yerine getirir gibi evlendin benimle. 

Bunu yapmasaydım aramızdaki ilişkiyi lanetleyecektin. Birbirimize zevk ve mutluluk verdiğimizi inkar mı ediyorsun? 

Birbirimize aşık olduğumuzu sanıyordum. Aramızdaki ilişki bu yüzden bana zevk ve mutluluk verdi. Senden kaçan bir kadının senden 'zevk' alabileceğine inanıyor musun gerçekten? Bu konuda dürst müsün? genç adamın yüzünde alaycı bir tebessüm belirdi. 

Bu sorunun cevabını sen benden çok daha iyi bilirsin, ama hayır, bunu kabul edebileceğini sanmıyorum. Gerçekte, benden kaçman, bana karşı kayıtsız olduğun anlamına gelmez, Sienna. Bana aşık olduğunu söylemiştin, şimdi ise benden nefret ettiğin iddia ediyorsun. Her ikisi de güçlü duygulardır ve bu tür duyguları baskı altına almak kolay değildir. Sevdiğim adamın sen olduğunu sanmıştım diye öfkeyle haykırdı Sienna. Oysa şimdi senin nefret ettiğim adam olduğunu biliyorum. Bu evlilik son bulmalı, Alexis. Gerçeği bile bile, seninle yaşayamam, bunu yapamam! 

Şu anda evliyiz ve evliliğimiz devam edecek. Ailemde bugüne kadar tek bir boşanma olayı bile olmadı. Bu konuda ilk örnek olmak istemem. 

Sienna, genç adamın kafasındaki kalıpların farkındaydı ve bu tartışmayı uzatmanın tamamen yararsız olacağını biliyordu. Alexis, eğer isterse, onu bu adanın üzerinde bir mahkum olarak tutabilirdi. Kendine hakim olmaya çalışarak, Pekala dedi. İstediğin gibi olsun. 
Ama şunu iyice bil ki, seninle asla karı koca hayatı yaşamayacağım. 


Genç adamın dudaklarında karanlık ifadeli bir tebessüm belirdi. Gözlerinde canlı bir ifadeyle bakıyordu. Sienna, arkasını dönerek yastığına kapandı. Yüreğinden yükselen sesler beynine uyarı mesajları gönderiyorlardı. 

O halde bir çocuğumuzun olması için dua etmem gerekiyor. Aksi halde... Aksi halde ne yapacaksın? Sienna, beynine ulaşan uyarı mesajlarını saklamaksızın, açıkça konuştu. Zorla mı sevişeceksin benimle? Tıpkı, bir zamanlar Rob'un kız kardeşine yaptığını sandığın gibi... 
Tanrım, bütün bunlar.... ne kadar gülünç. Sienna, yüzünde umutsuz bir ifadeyle bir süre sessiz kaldı ve yorgun bir sesle, Lütfen beni yalnız bırak Alexis, dedi. Genç adam kapıya doğru yürürken arkasından seslendi. Sofia buraya gelmeseydi ne yapacaktın? Sahte bir dünya içinde yaşayıp gitmeme izin mi verecektin? Gerçeği hatırlamamam için beni burada tutmaya devam mı edecektin? 

Olanlardan sana söz etmek istemedim, çünkü Doktor her şeyi kendiliğinden, doğal olarak hatırlayacağını söylemişti. Zaten gösterdiğin tepki de onun söylediklerini:doğruluyor. Bir kadından çok, isterik bir çocuk gibi davranıyorsun, Sienna. Bana aşık olduğunu söylemiştin, ama bu ne kadar zayıf bir aşk ki, en ufak bir hatayı bağışlamanı bile sağlamıyor. Biz evliyiz ve bu evlilik ilişkisini bir yana atamayız. Kardeşini savunurken gösterdiğin kararlılığa hayran kaldım. Onu korumak kaygısıyla aramızda geçenlerden söz etme-men de hayran olunacak bir davranıştı. Böyle bir kadının oğlumun anası olmasını isterdim: Ama bu sabah olanları gördükten sonra yanıldığımı düşünmeye başladım. Neden dürüst olamıyorsun, neden burada kendimize göre bir hayat kurabileceğimizi kabul'etmek istemiyorsun? Neyin üzerine kuracağız bu hayatı? Yoksa aramızdaki cinsel ilişkiyi mi kastediyorsun? Sienna, bu sözleri umutsuz bir ifadeyle söylemişti. Genç adamın o esmer vücudunu bir daha görmek istemediğini düşünüyordu. Alexis'in bakışlarında öfke vardı. Yüz kasları gerilmitşi. 
Gözlerindeki pırıltılar genç kadının solgun yüzünü aydınlatıyorlardı sanki. Aramızdaki cinsel ilişkiyi ne kadar kolay reddediyorsun, ama bir süre sonra bu kadar kolay reddedemeyeceksin. 
Vücudunun arzularla dolup taştığı bir an gelecek ve o zaman aramızda geçen her şeyi hatırlayacaksın. 

Dudaklarımın tenine dokunmasını isteyeceksin, vücudumu isteyeceksin. O zaman geldiğinde gurur ve öfkeni bir yana bırakarak bana koşacaksın. Asla! 

Seni ikna etmek için.daha fazla konuşacak değilim. Bir dada ancak bu çocukça tutumundan vazgeçtiğin zaman konuşabiliriz. O zaman gelinceye kadar seni yalnız bırakacağım. Rob'a mektup yazmama izin vereceğini umarım. Dönüp geldiği zaman bütün bu olanları ve nerede olduğumu bilmesini istiyorum. 

Tabii, eğer istiyorsan, kardeşine yazabilirsin. Ne zaman isterse, bizi ziyaret etmek için buraya gelebilir. Ama şunu kafana iyice sokmalısın ki, evliliğimizle ilgili sırları bir başkasına açıklamana asla izin veremem. Bunu iyice anladın mı Sienna? 

Genç kadın, bir an için, bu tehdide boyun eğmezse neler olabileceğini sormak istedi. Ama o anda Rob'un yüzü gözlerinin önüne geldi. Bir keresinde kardeşi, ona zara veren bir erkeği öldürebileceğini söylemişti. Gerçeği Rob'a anlatmış olsaydı, kardeşi bundan zarar görecekti. 
Rob'un kendisi de, Alexis'in her şeyi yapabilecek kadar güçlü ve zengin olduğunu biliyordu. 
Sienna, kardeşinin başına birşey gelmemesi için, bu seferde ona gerçeği söylememesi gerektiğini düşündü. Alexis bu noktada kazanmıştı. 

Alaycı bir ifadeyle, Bu durumda en azından zengin bir adamla evli olduğum için teselli bulabilirim, belki, dedi. Alexis, kapıyı açıp çıktı. Sienna, genç adamın arkasından baktı. Bu 


adamın zayıf tarafını bulmalıydı. Çektiği bütün acıları ona da çektirmek istiyordu. Sienna, Alexis'in biraz yorgun bir ifadeyle, arkasını dönmeden söylediği şu sözleri duydu: Boşuna kendini yorma Sienna. Seni senden bile iyi tanıdığımı unutma. Zenginlik ve varlık senin için pek az anlam taşıyor. 

Sonunda, genç kadını acı verici düşünce ve hayalleriyle baş başa bırakarak gitmişti. O kapıyı açıp 
Sofia2yı gördüğü anı hatırladı Sienna. Unuttuğu her şey bir anda üzerine hücum etmişti sanki. 
Bir türlü koyvermediği gözyaşlarının acısını hissetti. Yüreği sıkıntılar ve acılarla doluydu. 
Alexis onunla sadece gururunu kurtarmak için evlenmişti. 

Sienna bir çıkış yolu bulmak zorundaydı. Ne olursa olsun, bir daha Alexis'le aynı yatağı paylaşmamak konusunda kesin kararlıydı. Dişlerini sıkarak Asla diye söylendi. Asla, asla; 

asla bir daha ona arzularından söz etmeyecekti. Alçak bir sesle kendi kendine konuşuyordu Sienna. Vücudunu ateşler basmıştı. 

Günlerce birbirlerine yabancı gibi davrandılar. Sienna, onunla mümkün olduğu kadar karşılaşmamaya çalışıyordu. Birbirlerine rastladıkları zaman soğuk bir nezaketle davranıyorlardı. Villada pek çok misafir odası vardı. Sienna bu odalardan birine yerleşmişti. 
Maria'nın onaylamayan, ama hiç bir şeyi de gözden kaçırmayan bakışları altında yaşıyordu. 
Alexis, şüphesiz hala, genç kadının cinsel arzular duyduğunu düşünüyordu. Ama yanılıyordu. 
Sienna, günlerini adada dolaşarak geçiriyor, geldiğirilk gün denize girdiği ve Alexis'in kendisini tuzağa düşürdüğü kumsaldan uzak durmaya özen gösteriyordu. Bazen Land Rover'ı alarak köye iniyor. Limanın çevresinde dolaşıyor, yarım yamalak Yunanca'sıyla köylülerle sohbet etmeye çalışıyor ve köydeki tek satış mağazasından ufak tefek alışverişler yapıyordu. 
Onun bu gezileri sırasında Alexis işleriyle meşgul oluyordu. Genç kadın ne zaman onun çalışma odasının önünden geçse içerideki bilgisayarların sesini duyuyordu. İçeri girip, genç adamla karşılaşmaya cesaret edemiyordu, 'bir erkek evlat' demişti Alexis. Ondan istediği tek şey buydu, ama Sienna, çocuğu olmayacağını biliyordu. Alexis'den aldığı hiçbir şey yoktu içinde. Genç adam bunu öğrenince ne'yapacaktı acaba? Bunu düşünürken karın boşluğundaki bütün sinirlerin gerildiğini hissetti. Bir erkek evlada sahip olmak için ısrar edebilirdi. Bu durumda Sienna ona yardım etmeyecekti. Onun kollarının arasında bir kadın gibi değil ancak bir odun parçası gib'idurabilirdi. Yine de fazla hayalci olmamak gerekiyordu. Alexis sert bir insandı, onu yeniden ele geçirmek için her türlü yolu deneyecekti. Ve Sienna, genç adamın bu çabalarından-onun hatırı için vazgeçeceğini düşünecek kadar saf değildi. Kasten böyle ilgisiz davranıyor ve genç kadının günün birinde kendi isteğiyle geleceğini umuyordu. Sienna'nın duygularını anlamasına ya da bu duyguları paylaşmasına imkan yoktu. Ve acı çeken sonunda yine Sienna olacaktı. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Atina'ya gitmem gerekiyor. Helikopter yarım saat sonra burada olacak. Benimle gelmek ister misin? 

Karar vermekte serbest olduğumu mu söylemek istiyorsun? Sana güvenilir mi? Sienna bu sözleri alaycı bir ifadeyle söylemişti. Elindeki kahve fincanını masanın üzerine bıraktı ve alaycı bakışlarla genç adamın yüzünü incelemeye başladı. Son birkaç gündür, özellikle hamile olmadığını anladıktan sonra, hep böyle yapıyorduç alexis2in şaşırtıcı ölçüde kayıtsız davranışlarına karşı Sienna acı ve alaycı bir ifadeyle, her fırsatta nefretini ortaya k oyuyordu. 


Ne yapabilirsin ki? Ne paran var, ne de pasaportun. Kendinle ilgili pek çok nedenden ötürü, diyelim gururunda ötürü, kardeşine de başvuramazsın. 

Sienna karşısındaki adamın ne kadar kurnaz biri olduğunu çok iyi biliyordu. Rob'a basit bir mektup yazmış ve sadece evliliğini bildirmişti. Savoy'daki karşılaşmadan, ilişkinin başlangıcı olarak bahsetmişti. Kardeşinin bu konuyu Gill'le konuşmayacağını umuyordu. Mektubunda 'her şey başdöndürücü' demişti. Tıpkı kocasına çılgınca aşık bir yeni gelin gibi... Hayır, Rob'a gerçeği neden anlatmadığını Alexis'e asla söylemeyecekti. Böyle birşey yaparsa ona yeni bir koz daha vermiş olacatı ve genç adam bunu kullanmakta bir an bile tereddüt etmeyecekti. 
Alexis'in hiçbir şey söylememesine rağmen, Sienna, genç adamın bakışlarının 

derinliklerindeki öfke dolu ifadeyi görebiliyordu. Alexis bu öfkeyi sürekli bastırmaya çalışıyor gibiydi. 

Benimle gelmek istiyor musun, yoksa istemiyor musun Sienna? 

Soğuk bir tebessümle Hayır diye cevap verdi genç kadın. Seninle gelirsem;-bütün zamanımı seninle, işyerinde geçireceğim demektir. Gelmezsem, en azından seyahatin'bitene kadar senden kurtulmuş olacağım. Gelip gelmeyeceğimi sorma ihtiyacı duyman benim için gerçekten de çok şaşırtıcı oldu. 

Bundan sonra her konuda sana danışacağımı sanma, Sienna dedi; genç adam sert bir sesle. 
Onu uyarıyordu sanki. Çocuk değilsin. Biz evliyiz. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. 
Evliyiz, çünkü benimle evlenmeyi sadece sen istedin Genç kadın bu sözleri söylerken, yüzünde küçümseyici bir ifade belirmişti. 

Hayır, içinde bulunduğumuz durumun sorumluluğu evli olmamzıdan kaynaklanmıyor... Bu tutumun, çocukça bir küskünlük değil mi, Sienna? Bunun tek sebebi seninle sevişmem, senin de bundan hoşlanman. 

Bu sözler üzerine Sienna'nın yüzü biranda bembeyaz oldu. İskemlesini çekerek masadan kalktı ve uzaklaştı. Alexis'in de masadan fırlayarak onu bileğinden tutup kendine doğru çekmesi üzerine, bütün vücudunun bir öfke dalgasıyla sarsıldığını hissetti. Genç adamın vücuduyla masa arasına sıkıştırılmıştı: Onun birden gerginleşen kaslarını, öfkeyle soluk alıp verişini hissediyordu. Alexis, bu davranışıyla, genç kadının heyecanlarını zorla kontrol altına almak istediğini gösteriyordu. Vücutlarının birbirine yaklaşmasını sağlayarak, hiç konuşmadan genç kadına nasıl hakim olduğunu hissettirmeye çalışıyordu. Böylelikle Sienns'nın güdülerini yeniden harekete geçirmeyi umuyordu. 

Sienna, genç adamın bu bedensel yakınlaşmasına boyun eğmeyi reddeden bir tavırla ve boğuk bir sesle, Ne yaptığını sanıyorsun? dedi. Vücudunla bana yaklaşıyorsun çünkü bu isteğe daha fazla karşı koyamayacağımı umuyorsun, öyle mi? 

Seni zorluyor muyum yani? Genç adam hayret dolu bir ifade takınarak kaşlarını kaldırdı. 
Parmaklarıyla Sienna'nın bileğinin iç kısımlarını okşuyordu. Oh, hayır, Sienna, bu tuzağa yakalanmama imkan yok. Alexis bu sözleri pervasız bir ifadeyle söylemişti. Seni zorlamamı isteyen sensin, diye devam etti. Sana hak vermememi, böylece o 'sahte' nefretinin makul bir sebebe kavuşturulmasını istiyorsun benden. Eğer istiyorsan bu oyunu sürdürebilirsin, sana engel olacak değilim. Ama ben bu oyuna katılmayacağım. 

Alexis, başını eğerek genç kadının dudaklarına küçük bir öpücük kondurdu, sonra onu sıkıca kollarının arasına alarak hırsla, sanki ağzının içini yeniden keşfedercesine öptü, sonra yavaşça bıraktı. 


Ben burada olmadığım zaman kendi kendine düşüneceksin, dedi yumuşak bir sesle. 
Sienna'dan bir adım kadar uzaklaşmış, ayakta duruyordu. Yatağındayken de bu düşünceler seni rahat bırakmayacak, kendini son derece yalnız hissedeceksin. 

Yatağımda yalnızlık çekmeyeceğim Alexis, dedi Sienna soğuk bir havayla. Aynı şey senin için de geçerli. 

Ya! diye mırıldandı genç adam. Sienna, hiç sözünün edilmemesine rağmen, onun Atina'ya gidişinin bir başka sebebinin de olabileceğini biliyordu. Orada da bir kadın vardı mutlaka ve bu kadın, genç adamın yataktaki yeteneklerinden son derece hoşnut biri olmalıydı. Sienna, bu düşüncelerle derinden sarsıldığını hissetti, bir an için gözlerini kapadı. İçinde, genç adama yönelik derin bir kin duyuyordu. Gözlerini açtığında yalnızdı. Alexis sessizce çekilip gitmişti. 

Genç kadın merdivenlerden yukarıya, odasına çıktı. Bir süre kadar makyaj yaparak ve gardırobundaki eşyaları düzenleyerek oyalandı. Öylesine dalmıştı ki, helikopter alanından gelen ses, hemen sonra da aracın havalnırken çıkardığı gürültü, onu kendine getirdi. Garipti, ama Alexis'in gidişi içinde bir tür tedirginlik uyandırmıştı. Ani bir kararla yerinden kalktı ve dışarı çıktı. Maria mutfaktaydı. Ona dışarı çıkıp dolaşacağını söyledi. Alexis, Atina'dayken kendisinin burada yalnız kalmasını Maria'nın onaylamadığını tahmin ediyordu. Onunla gitseydi belki daha iyi olacaktı. Böylece, genç adam hakkında biraz daha fazla gözlem yapabilme fırsatı edinebilirdi. Belki de Alexis onun gelmesini hiçbir zaman istememişti. 
Teklif ederse, nasıl olsa reddedileceğini biliyordu. Sienna, birden aklına geliveren bir düşünceyle durdu, öfkeyle dudaklarını ısırdı. Bütün bunların'uzun süre, hiç değişmeksizin devam edemeyeceğini hissediyordu. Bu şekilde davranmak onun için hiç de kolay olmuyordu. 
O ana kadar yapmaya çalıştığı tek şey Alexis'i bu evliliğin devam edemeyeceği konusunda ikna etmeye çalışmaktan ibaretti. Başlangıçta hissettiği o şiddetli acı yavaş yavaş yatışmaya yüz tutmuştu. Ve babasından aldığı mantıklı düşünme yeteneği yeniden kafasının içinde canlanmaya başlamıştı. Belki de-Alexis, onunla evlenmekle en doğru şeyi yapmış olduğunu düşünüyordu. Sienna, hafızasının geri gelmesi konusunda genç adamın neden o kadar isteksiz davrandığını şimdi daha iyi anlıyordu. 

On iki ay boyunca onun karısı olarak yaşamak genç kadında büyük bir huzursuzluk yaratmıştı. 

Aldatıldığını hissetmişti. Bütün bu süre içinde birlikte bir hayat kurduklarını sanmıştı. 
Şüphesiz artık her şeyi hatırladığına göre mesele yoktu. İçinde hissettiği o müthiş kırıklık ve öfke hiçbir zaman yok olmayacaktı. Bu olumsuz duyguların nedeni onunla evlenmiş olması değildi. İçinden gelen bir ses, her şeyin sebebinin, genç adamın onu kendisine aşık ediş şekli olduğunu söylüyordu. Alexis, ona zevkin ve mutluluğun ne olduğunu öğretmişti ve o da, olanca masumluğuyla genç adama karşılık vermişti. İlk kez birlikte oldukları o evde olanlardan sonra, Sienna, ne yaptığını bilerek, bir kere bile ona sokulmuş ve aşk dolu sözcükler söylemiş değildi. Alexis bunu biliyordu, bilmek zorundaydı. Sienna, ona karşı hislerini sözcüklerle ve okşayışlarla ifade ettiği zaman genç adam onu durdurmamıştı. 
Affedilmesi imkansız bir şeydi bu. 

Genç adamın gidişinin üçüncü günü, Sienna, onu özlemeye başladığını itiraf etti kendine. 
Aralarında geçen yıpratıcı konuşmaları, çalışmak için sofraya getirdiği kağıtların üzerine eğilen siyah saçlı başını, adaya ilk gelişlerinde paylaştıkları fiziksel ilişkinin yerini alan o sessiz ve elektrikli havayı özlemişti. Onu özlüyordu ve belki de ona aşıktı. Uzun süre baskı altında tutmaya, kendisinden bile saklamaya çalıştığı gerçek, bütün engelleri yıkarak yüzeye 


çıktığı zaman, Sienna, içinin titrediğini ve bu gerçeği kabul etmek zorunda olduğunu hissetti. 
Alexis'e aşıktı. Aşk öyle bir şeydi ki, karşı taraf ona umulan değeri vermediği zaman şiddetleniyordu. Sienna bunu yaşamadan nasıl bilebilirdi? Şimdi aşkın tekrar geri geldiğini hissediyordu. Bu duygu bütün bu süre boyunca nereye gitmişti. Aşık olduğu bir adamla evlenmişti, ama bu adam onu sevmiyordu. Dahası, onun duygularıyla istediği gibi oynamakta tereddüt bile etmemişti. Sienna, bütün bu gerçekleri kabul ettiğinde, iki seçeneğe sahip olduğunu gördü: kalmak yada kaçmak! Alexis gerçeği fark edebilir ve bunu genç kadına karşı bir koz olarak kullanabilirdi. Ama genç adam, onun gitmesine izin vermezdi. Sienna oldukça endişeliydi. Sürekli bu sorunu düşünüyordu. Alexis'le yaptığı evlilik artık onu mutlu edemezdi. Onun kendisine verdiği heyecan kırıntılarıyla yaşamak zorunda kalacaktı ve genç adam, Sienna'nın günün birinde arzularının sesine kulak vererek geri dönmesini, ona bir erkek evlat vermesini, aşığı değil de karısı olmasını bekleyecekti. Bu durum duygusal bakımdan inciticiydi ve şüphesiz Alexis'in de onu küçümsemesine yol açacaktı. Budurumda Sienna'nın onu terk etmesi gerekiyordu. Ama mücadele ederse Alexis ona geri dönebilirdi. Birinci durumda, şüphesiz, Alexis, ona 'git' demeden ayrılmalıydı buradan. 

Sienna kaderci bir anlayışla kendi kendine düşünüyordu. Bütün bu düşüncelerin verdiği acı, genç adamın kendisine aşık olmadığını keşfettiği an duyduğu acıdan daha şiddetli değildi. 
Buna katlanmak gerekiyordu. 

Sienna, genç adamın gidişinin üçüncü akşamı, çok az bir şeyler yiyip yemek masasından 

kalktı. Maria onun dolu tabağını görünce kaşlarını çattı ve başını sallayarak Yemek 

yememen hiç iyi değil. Kyrios buna çok kızar, dedi. Aç değilim, Maria, diye cevap verdi Sienna, yatıştırıcı bir tebessümle. 

Maria ise, açıksözlülükle, Senin için bebek yapma zamanı. Acıkman lazım, dedi. Kyrios 

erkek evlatlar ister. Bütün erkekler ister. 

Evet, Alexis çocuk istiyordu ve bu istek, belki de onun zayıf yanıydı. Sienna yemek odasından çıktı ve bahçeye doğru yürüdü. Çiçek kokulu, ılık yaz gecesinin kendisini kucakladığını hissetti. Bu bahçede ilkkez Alexis'le birlikte dolşamışlardı. Genç kadın gözlerine dolan yaşların sızısını duydu. Birlikte yürürlerken nasıl da mutluydu, ona sokulurken nasıl da istekliydi. Genç adamın sesini, dokunuşlarını bütün vücudunda hissediyordu. Birlikte-yatmayı reddetmekle onu kızdırmıştı. Ama bu direniş genç adamı pek etkilememiş olmalıydı, çünkü Sienna'nın kendisini nasıl istediğini biliyordu. Beni isteyeceksin Böyle demişti ve bu dediği çıkmıştı. Sienna içinde utanca benzer bir duygunun varlığını hissetti. Nunla sevişmek de buna benzer duygular uyandırıyordu içinde. Bu tür duygular cinsel isteği arttıran bir ilaçtı sanki. Genç adamın temasını istiyor ve bunun için şiddetli bir özlem ve açlık duyuyordu. Burada olsaydı, duyduğu bu müthiş arzuyu bastırabilir ve kendine hakim olabilir miydi? 

Sienna kendini düşüncelere kaptırmış yürüyordu. Birdenbire evin aşağısındaki küçük koya geldiğini fark etti. Buralara kadar inmek istememişti oysa. Kendini birden kıyıda bulmanın verdiği şaşkınlıkla yürüdü. Ege Denizi'nin açıklarından hafif ve serin bir rüzgar esiyordu. 
Sonunda, eve doğru dönerek yürümeye başladı. Kollarını göğsünde kavuşturmuştu. 
Adımlarını biraz sıklaştırdı. Kitap okumak ya da müzik dinlemek için hala çok erkendi. 
Bunların her ikisi de vakit geçirmek için uygun uğraşlardı, ama şimdi Sienna'ya oldukça yavan geliyorlardı. Genç kadın kendi kendine Alexis'in yokluğunda her şeyin yavanlaştığını itiraf etti. 


Sienna, terasa ulaştığında çiçek tarhlarının olduğu yerden bir gölgenin duvara tırmandığını ve kendisine doğru ilerlediğini gördü. Bu karanlık ve tehdit edici bir gölgeydi. Genç kadın soluğunun kesildiğini hissetti. O anda ay bulutların arasından çıkarak ortalığı aydınlattı ve Sienna, ayın gümüş renkli ışığı altında kocasının vücut hatlarını tanıdı. Genç adamın üzerinde bir blucin ve pamuklu bir gömlek vardı. Gömleğin kolları dirseklerine kadar sıvalıydı, düğmeleri ise açıktı. 

Sienna'nın eli kendiliğinden, içgüdüsel olarak boynuna gitti, ama artık çok geçti. Alexis! 
diye haykırmıştı bile. Genç kadın güçlükle nefes alıyordu. Damarlarındaki kanın çılgınca dolaştığını, yürek atışlarının ansızın yükselen heyecanına yetişemediğini hissediyordu. Beni korkuttun. Döndüğünü bilmiyordum. Helikopterin sesini duymadım. 

Helikopteri kullanmadım, yatla geldim. Şimdi limanda demirli. 

Sienna, yaklaşan genç adamın vücudunu çok yakınında hissederek biraz geri çekildi. Her ikisinin de vücutları gecenin gizemli havasıyla kuşatılmıştı. Genç adamın-hemen arkasındaki odada tek bir lamba yanıyor ve çevrede yumuşak hatlı gölgeciklerin oluşmasına yol açıyordu. 
Bütün bu görünüm ikisi arasında genç kadının soluğunu kesen bir yakınlaşma havasının doğmasına sebep oluyordu. 

İçeri girsek iyi olur. Uzun süredir dışardayım. 

Hava da oldukça serinledi. 

Beni pek sıcak karşılamadın, dedi genç adam yumuşak bir sesle. Neden bu kadar 

gerginsin? Seni korkutan bir şey mi var, Sienna? Bir şey yok, sadece biraz üşüdüm ve yorgunum. Yorgun musun? Genç adamın sesinde alaycı bir ifade vardı. Saat daha dokuz. 
Üşüyorsan koyda bu kadar uzun süre neden kaldın? bu sözleri birdenbire söylemişti. Koyda dolaşırken aklından geçen düşünceleri de biliyor muydu yoksa? Genç kadının kaşları düşünceli bir ifadeyle çatıldı, kendini hasta gibi hissediyordu. Neden olmasın? Biliyorsun deniz yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. 

Sienna, genç adamın önünden geçerek içeri girmek istedi. Ama Alexis onun önüne geçerek yolunu kesti. Sienna yoluna devam etmek için ona değmek zorundaydı. Ona dokunmak düşüncesi bütün vücudunda ani bir gerilime yol açtı. Genç adama dokunursa o ana kadar dikkatle korumaya çalıştığı kayıtsız tavrını sürdürebilir miydi? Böyle bir temasın kendini kontrol etmek için gösterdiği çabayı yok edeceğini biliyordu. Bir an tereddüt etti, uzaklaşmayı düşündü, ama artık çok geçti. Alexis'in uzandığını fark etti, genç adamın parmaklarını kolunda hissetti. 

Üşümüşsün. Sesi oldukça sertti. Şunu üzerine al. Genç adam terastaki beyaz şezlonglardan birinin üzerindeki ince battaniyeyi alarak Sienna'ya uzattı. Genç kadının irkilerek geri çekildiğini görünce alaycı bir ifadeyle, Korkma ısırmaz, dedi. Sienna, terasın kıyısına kadar gelmişti, birden ayağı takıldı ve sendeledi. Alexis, onu tutmak için uzandığında, genç kadın onu itmek için öyle bir hareket yaptı ki, kendini bir anda kocasının kollarının arasında buldu. 
Genç adam Sienna'nın belini tutmuştu, yüzü karanlıkta kalmıştı. Odadan süzülerek gelen zayıf ışık sienna'nın yüzünü aydınlatıyordu. 

Bana dokunmaktansa ayağını kırmayı tercih ediyorsun. Demek ki varlığım sende bu kadar şiddetli bir dehşet uyandırıyor, öyle mi? genç adam soruyu çok sert bir ifadeyle sormuştu. 
Yoksa seni bu kadar korkutan ben miyim, Sienna? 

Korkmuyorum. Tedirgin bir ifade taşıyan sesi hiç de sakin değildi. Bu ses kendini kontrol etme çabalarını tamamen boşa çıkarıyordu sanki. Sienna, genç adamın kollarından 


kurtulmaya, araya belli bir mesafe koymaya çalıştı. Genç adamın vücudundan erkeksi bir sıcaklık yayılıyordu. Ve Sienna'nın narin elleri bu güçlü kolların sert kasları karşısında tamamen çaresizdi. Genç kadının parmak uçları, onun sert tenine değdi. Boğuk bir sesle, Lütfen beni bırak, Alexis dedi. 

Neden? Bütün çabalarına rağmen bana karşı kayıtsız olmayı başaramadığını sen de görüyorsun. Önceki kehanetlerimde haklı olduğumu kabul etmeye hazır mısın? Beni hala arzuladığını söyleyecek misin? Bahane olarak öne sürebileceğin herhangi bir şey var mı? Aramızdaki ilişkinin karşılıklı olduğunu ikimizde çok iyi biliyorzu. 

Birkaç saniye sonra genç adam onu öpmeye çalışacaktı. Sienna, onun büyük bir gerilim içinde olduğunu seziyordu. Alexis, onu bir an önce arzularına boyun eğdirmek istiyordu. O anda genç adamın zayıf yanını bulduğunu düşündü. 

Sevişirken seninle birleşmek için gösterdiğim 'heves' sahte olamaz mı? Her şeyden önce seni kocam olarak kabul ediyordum. Şeref ve görev duygusuna sahip olan'tek kişi sen değ ilsin Alexis. Seninle seviştim, çünkü kocam olduğun için benden böyle bir şey isteme hakkına sahip olduğuna inanıyordum. Ayrıca birbirimize gerçekten de aşık olduğumuza inanıyordum. 
Önceki duygularımı, heyecanlarımı hatırlamıyor olsam bile buna inanıyordum. Beni daima koruduğunu, bana özen gösterdiğini düşünüyor ve geçmişte herhangi bir davranışımdan ötürü bana kırılmış olabileceğini düşünüyordum. Alma hakkına sahip olduğun bir şeyi sana vermek için kendimi sorladım. Ayrıca, sana karşılık vermemi sağlayacak kadar geniş bir tecrübeye de sahiptin... sana karşı hissettiğim şey arzudan çok'bir görevi yerine getirmenin verdiği rahatlama duygusuydu. Bundan eminim. İçimde hissettiğim boşluğun ve kayıtsızlık duygusunun ne kadar derin olduğunu faredeceksin diye ödüm kopuyordu. Nasıl bir suçluluk hissettiğimi... 

Hayır! diye haykırdı genç adam, sert bir:sesle. Hayır, bunu yapamazsın Sienna. Bana karşı arzu doluydun. Bana dokunuşların ve sevişirken bana karşılık verişin, bir kadının aşık olduğu ve arzuladığı bir erkeğe karşı davranışlarını yansıtıyordu. 

Sana karşı istekli davranıyordum, çünkü buna hakkın olduğunu düşünüyordum dedi Sienna. 
Sesinde kararlı bir ifade vardı. Şunu kafana iyice sokmalısın Alexis. Seninle sevişen kadın ben değildim, bundan sonra da asla o kadın olmayacağım. Yaptıklarımın tek nedeni benim kocam olmandı. Anlıyor musun, sana karşı kendimi borçlu hissediyordum ve... Ve bana teslim olmak için kendini zorladın, öyle mi 

Alexis, dişlerinin arasında, Bana anlatmaya çalıştığın şey bu mu Sienna. Kendini kandırmaya çalıştığın şey bu mu? diye mırıldanarak başını eğdi ve genç kadının üşümüş dudaklarını okşarcasına, ısıtarak öptü. Sienna, yüreğinin hızlı hızlı çarpmaya başladığını, boğazına'bir şeyler tıkandığını, dipten gelen bir heyecan dalgasının bütün vücudunu sardığını hissetti, ama kendini tuttu. Genç adam da kendini kontrol altında tutuyor, arzularına hakim olmaya çalışıyordu, çünkü içinde kabaran öfke bu arzuları daha şiddetli kılıyordu. Sienna ise o anda hayatının en kritik anını yaşamakta olduğunu biliyordu. Alexis, genç kadının kapalı dudaklarına fısıldadı. Ve bu... Elleri yavaşça Sienna'nın göğüslerine gitti, onları okşamaya, göğüz uçlarını hafifçe sıkmaya başladı. Demek ki, bütün bu hareketlere katlanmaya çalışıyordun öyle mi? Elleriye onun vücudunu, göğüslerini okşarken, dudaklarını genç kadının yüzünde, dudaklarında dolaştırıyordu. Onu kollarının arasına alarak sıktı, vücudunun bitin kaslarını hissettirerek yavaş yavaş kımıldanıyordu ve bu arada onu öpmeye devam ediyordu. 


Alexis, dudaklarını onun yüzünde ve dudaklarında dolaştırırken, derin bir iç çekti ve Ah, Sienna dedi. Bunu yapamazsın biliyorsun çünkü... Dış görünüşün soğuk olabilir, ama için... 

İçim de soğuk Alexis, diye mırıldandı Sienna dişlerini sıkarak. Seni istemiyorum. Kendi kendine konuşmaya devam edebilirsin Genç adam bu sözleri acı ve alaylı bir ifadeyle söylemişti. Ama beni durduramayacaksın, diye devam etti. Genç kadının boynunu kışkırtıcı, hafif hareketlerle okşuyordu. Dudaklarını, Sienna'nın ay ışığında parlayan boynuna yavaşça değdirdi ve onu kollarının arasında hafifçe sıktı. Ya da bunu... diye sayıklarcasına 

konuştu genç adam. Eli, Sienna'nın tişörtünün altında dolaşıyordu şimdi. Parmakları genç kadının göğüs uçlarını buldu, onları uyarıcı harketlerle, yava yavaş okşadı. Bütün o söylediklerin senin bir yalancı olduğunu ortaya koyuyor. Sadece bir yalancı değil, aynı zamanda bir korkak. Bu kadarını daha önce aklıma bile getirmedim. 

Sienna, genç adamı biraz iterek yorgun bir ifadeyle, Sözcükler Alexis, dedi. Senin çocuğunu taşımıyorum ve asla taşımayacağım. Seni istemiyorum Alexis. Senden hamile kalmak da istemiyorum. İstediğin buysa zor kullanmak zorunda kalacaksın. Zor kullanmak mı? Alexis, genç kadını, kollarının arasında yavaş yavaş geriye, yatak odasına açılan kapıya doğru itmeye başladı. Zorla ha, öyle mi Sienna? Buna gerek duyacağımı sanmıyorum. Zorlanmaya gerek duymayacak kadar sıcakkanlı olduğunu çok iyi biliyorum. Olanca'masumiyetine ve tecrübesizliğine rağmen bu güne kadar tanıdığım en şehvetli kadınsın sen. Sevişirken yüzünü seyretmeyi, sana verdiğim zevkin karşılığını yüzünde izlemeyi seviyorum. Sevişirken yüzünde beliren ifadenin de görev duygusunun sonucu olduğuna inanmamı mı bekliyorsun? 

yatak odasının kapısına varmışlardı. Alexis ayağının ucuyla odanın kapısını açtı ve hala 

kollarının arasında tuttuğu genç kadını yarı karanlıkta yatağa doğru çekti. 

Atina'da ki işimi sana bir an önce dönmek için yarıda kestiğimi biliyor musun? 

Öyle mi? Birlikte olduğun kadın bundan pek hoşlanmamıştır herhalde. Ama mesele yok, 

Alexis, istediğin zaman yine gidebilirsin. 

Bir kadın? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? 

Genç adam, Sienna'nın yüzünü ay ışığına doğru çevirerek dikkatle inceledi. Genç kadın o anda sarsıldığını hissetti. 

Bunu düşünmem çok'mu önemli? Hayatındaki tek kadın olduğumu düşünecek kadar saf değilim. Erkekliğini küçümsüyor değilim. Senin için aşk yürekte hissedilen bir duygu değil, sadece arzuların ve ihtiyaçların yarattığı cinsel bir davranış. 

Aramızdaki cinsel ilişki hakkında ilk kez konuştuğunu görüyorum. Oh, bu konuda yanlış düşünüyorsun Sienna. Seni seviyorum ve istiyorum. Senden ayrı kalmanın benim için ne kadar güç olduğunu dünyada tahmin edemezsin. Ama Sofia ile ilgili bazı işleri halletmek zorundaydım. Seni bırakmayacağım. Kollarımın arasında ebediyen böyle soğuk kalabileceğine inanmıyorum. Bir gecede bu kadar değişemezsin... Seninle yatmayı çok özledim, bir kez daha benden kaçamayacaksın, Sienna. Bu gece sona ermeden önce, aşk dolu fısıltılarını işiteceğim, vücudunun bana duyduğu arzuyla titrediğini göreceğim. Hayır! 

Evet! Alexis, onu yatağın üzerine bıraktı ve yanına uzanarak genç kadının kollarının arasına aldı. 

Genç adam onu soyarken, Sienna direnmek istedi, ama elbiselerin oluşturduğu engeli hızla aşmaya çalışan bu ellere karşı direnemeyeceğini anladı. Alexis çok güçlüydü ve son derece kararlı görünüyordu. Yine de mücadele etmeye çalıştı ve bu arada genç adamın gömleğinin düğmeleri koptu. Alexis, boylu boyunca onun üzerine uzanmıştı. Geniş ve tüylerle kaplı 


göğsü, onun yumaşk teni üzerinde baskı yapıyordu. Sienna, içinde yükselen zevk dalgalarını bastırmaya çalışarak genç adamın sırtını tırmalamaya başladı. 

Alexis genç kadının kulağına sert bir sesle, İstediğin kadar tırmala, diye fısıldadı. Sienna'nın bileklerini sıkıca kavrayarak, genç kadının başının üzerinde yatağa bastırdı. 

Gece sona ermeden önce, sırtımda açtığın yaraları öpücüklerinle iyileştireceksin, kendini bana vereceksin. 

Hayır! Sienna'nın bakışları sertti ve öfkeyle parlıyordu. Vücudu, genç adamın ağırlığından kurtulmak istercesine bükülüyordu. Alexis, bir eliyle onun bileklerini tutmaya devam ederken, yavaşça aşağı doğru kaydı ve dudaklarıyla genç kadının kabarmış göğüslerine dokundu. Sienna soluğunu içinde tutarak bütün vücudunu kastı. Genç adam onun her hareketini dikkatle kontrol ediyordu. 

Beni istiyorsun. Genç adam bu sözleri sert bir sesle, ama oldukça garip, dalgın bir ifadeyle söylemişti. Söyle bana Sienna, beni istediğini söyle. 

Sienna, sesine güvenemiyordu, olumsuz anlamda başını salladı ve o anda genç adamın yüzüne, karanlık, dehşet dolu bir ifadenin yerleştiğini gördü. Genç adam, bakışlarını kaçırmadan, başını bir kez daha onun göğüslerine doğru indirdi. Sienna yüreğinin sesini sanki göğsünden gelen çekiç darbeleri gibi işitiyordu. Alexis'in bakışlarındaki bu garip ifadeye karşı kendini savunmak istiyordu. Bileklerini kurtarmaya çalıştı, ama Alexis izin vermedi. Beni istiyorsun. Hayır! 

Yalancı. Genç adam bu sözü kaba bir ses tonuyla söylemişti. Ansızın Sienna'nın bileklerini bıraktı. Genç kadın elleriyle onu omuzlarından tutup-geriye doğru itti. Zihinsel ve fiziksel olarak tükenmiş gibi hissediyordu kendini. Biraz daha devam etseydi dayanamayacaktı. 
Parmakları genç adamın tenine dokunduğu anda içinde o ana kadar dikkat etmediği bir duygunun kımıldadığını hissetti. 

Beni istemeyebilirsin, ama benseni istiyorum, diye fısıldadı Alexis öfkeyle. Dudakları tekrar genç kadının dudaklarını buldu ve onu önce yumuşak hareketlerle, daha sonra diliyle tüm ağzının içini yoklayarak öptü. Daha önce hiçbir kadın beni böylesine deli etmedi. İçimde öylesine şiddetli bir açlık uyandı ki, yatıştırılması imkansız. 

Alexis, lütfen dur artık, lütfen yeter. Artık dayanamıyorum! Sienna bu sözcüklerin dudaklarından dökülmesini engelleyememişti. Sienna o ana kadar kendisine hakim olmuş ve vücudunun isteklerini baskı altında tutmuştu. Uzun süre dayanabilmişti bütün bunlara. Şu anda ise genç adamın neler hissettiğini çok daha iyi anlayabiliyordu. Onun içinde nasıl şiddetli arzuları alevlendirdiğini, genç adamın onunla paylaşmak istediği açlığının nasıl büyüdüğünü ve bütün bu duygularla nasıl kendinden geçtiğini çok iyi biliyor ve anlıyordu. 
Ellerini, onun vücudunda, geniş göğsünde, dar kalçalarında, uzun ve sağlam kaslarında, erkeksi kalçalarında dolaştırmak istiyordu. Sienna, titredi ve ellerini genç adamın göğsüne bastırdı. Alexis! 

Yapamam, Sienna, yapamam. 

Sienna, gecenin ilerlemiş bir saatinde uyandı, yanında yatan genç adamın gergin vücudundan onun da uyanık olduğunu anladı. Alexis de genç kadının uyanık olduğunun farkındaydı. Sienna onun arkasını döndüğünü hissetti. Helikopterin yarın burada olmasını sağlayacağım, dedi genç adam hissiz bir sesle. Sen kazandın Sienna. Seni serbest bırakıyorum. Serbest bırakmak mı? Onun hiçbir zaman tam anlamıyla serbest olamayacağını bilmiyor muydu? 


Sebebini sorabilir miyim? Sesi şaşılacak kadar kuruydu. 

Tahmin edemiyor musun? Bu sözlerin gerisinde belli belirsiz, alaycı bir ifade vardı. Bu gece bana, daha önce hiçbir kadının yapamadığı bir şeyi yaptın. Kendimi kontrol edebilme yeteneğimle bugüne kadar daima guru duymuşumdur. Senin söz konusu olduğun yerde artık kendime güvenemem, Sienna. Bu gece kesin olarak anladım. Sen istemedikçe seninle birlikte olmamaya karar vermiştim. Amacım, beni fiziksel olarak arzuladığını sana ispatlamaktı. Oysa sonunda son derece savunmasız bir duruma düşebileceğimi kanıtlamış oldum. Böyle bir duruma düşebileceğim, aklımın ucundan bile geçmezdi. Bir tahmin üzerine erkek kardeşinin Sofia'ya kötülük yaptığını düşünmüştüm. Ve sen davranışlarınla beni öyle bir noktaya getirdin ki, aynı ölçüde vahşi bir davranış içine girebileceğimi gördüm. Çok kötü bir şey yaptın Sienna. Kendi gözümde küçük düşmeme yol açtın. Benimle birlikte kalmana izin verirsem, beni mahvedebilirsin. Bu durumda, kendime olan saygımdan ötürü ve içgüdüsel olarak kendimi korumak zorunda kalacağım için, senden önce davranmaya çalışabilirim; Erken davranıp seni mahvetmek için bir takım yollar bulmak zorunda kalabilirim. Bunu yapmayı düşündüm de, ama şimdi yapamayacağımı anlıyorum. 

Sienna, genç adamın zayıf noktasını nihayet bulmuştu, ama bu ona hiçbir tatmin duygusu vermiyordu. Uzun süredir amaçladığı şeye ulaşmıştı. Alexis, onu-serbest bırakacaktı. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Sienna üç gün sonra Atina'dan ayrıldı. Alexis havaalanına kadar onunla birlikte gelmek ve genç kadına yolculuk için bir miktar para vermek istemişti. Amacına ulaşmış olmak genç kadına hiç de mutluluk vermemişti. Kalbi ve vücudu-Alexis'le birlikte kalmak istediğini söylüyorlardı ona. Genç adamın bütün isteklerini yerine getirmiş olmayı belki ondan daha fazla istiyordu. Zorla onun fikrini değiştirmesini sağlamış ve serbest kalmıştı. Ama bu gerçeği bilmek onu artık tatmin etmiyordu. Genç-adamın bakışlarına yerleşen acı ve pişmanlık dolu ifadeye dayanamıyordu. O işkence'dolu geceden'sonra, evden ayrılmadan önce Alexis'in söylediği sözleri düşündü. 

Seni artık burada tutamam, demişti. Artık makul düşünmeme ve kendime saygı duymama da imkan kalmadı, çünkü sana dün geceki gibi davranmayacağım konusunda kendime söz veremem artık. Beni, kendimi kontrol etme gücümün sınırlarının çok ötesine sürükledin, Sienna. Haklıymışsın; seninle asla evlenmemeliydim. 

Sienna, alanın bariyerlerinden geçerken son bir kez genç adama baktı. Alexis, üzerine mükemmel oturan koyu renk giysilerinin içinde, ellerini ceplerine sokmuş, kımıldamadan duruyor ve Sienna'ya bakıyordu. Genç kadın onun acı çekmekte olduğunu biliyordu, ama bu acı aşktan'değil, kırılmış bir gururdan kaynaklanıyordu. 

Genç kadının Londra'ya yaptığı uçak yolculuğu olaysız geçti. Havaalanından bir taksiye bindi ve bunun zengin bir adamın karısı olarak ve eski hayat tarzına dönmeden önce yaptığı son aşırılık olduğunu düşündü. Alexis, ayrılmalarından hemen önce ona tüm kişisel eşyalarını geri vermişti. Genç kadın hastaneye girdiğinden beri bütün bu eşyalar onda duruyordu. 
Sienna, evin önüne gelince, Rob'un dairesinin anahtarını buldu ve kapıyı açtığı anda, içerde birinin bulunduğunu fark ederek şaşırdı. 

Sienna! Rob, sararmış ve yorgun bir yüzle ona bakıyordu. Saçları karmakarışıktı. Genç adam sinirli olduğu zamanlar yaptığı gibi, parmaklarıyla saçlarını karıştırmış olmalıydı. Ben de az önce geldim ve mektubunu okudum. Neler oluyor Tanrı aşkına! 


İçeri girmeme izin verirsen anlatacağım. Sienna, elbiselerini değiştirirken kardeşinin oldukça öfkeli göründüğünü düşündü. Daha önceleri Rob, onun için çok iyi bir ağabey olmuştu, oysa şimdi, Sienna, onu hala çok sevmekle birlikte, eşit durumda olduklarını hissediyordu. Bu Stefanides hikayesi de nedir? Gerçekten evlendiniz mi? Evet. Evlendik, ama şimdi bitti. 

Bu karara biraz çabuk varmış olmuyor musun? Rob, bu sözleri kuru bir ifadeyle söylemişti ve o anda Sienna onun, özetlenmiş bir hikayeyle yetinemeyeceğini anladı. Eve gelirken tüm gerçeği Rob'a olduğu gibi anlatmaya karar vermişti. 

Sienna kardeşinden kendisine bir içki vermesini istedi. Genç adamın kaşları hayretle yukarı doğru kalktı, çünkü Sienna, özellikle evde çok nadir içerdi. Hiçbir şey söylemeden, iki bardağa viski ve su koyarak getirdi. 

Evet, şimdi her şeyi dinlemeye hazırım. Sienna. Ama her şeyi.. Sesinde duygusuz bir ifadeyle devam etti. Gill, Stefanides'le daha önce onun bürosunda karşılaştığınızı söyledi bana. Oysa o gece, Savoy'da daha önce birbirinizi hiç görmemiş gibi davranıyordunuz. 
Neden? 

Sienna, ona daha önce Stefanides'le aralarında bir anlaşmazlık çıktığını söyleyebilir ve gerçeği örtbas etmek için bir sürü küçük yalan söyleyebilirdi. Ama böyle yapmadı ve hikayeyi en başından alarak olduğu gibi anlattı. 

Stefanides'le ilk kez birlikte oldukları o evde başından geçenleri anlatırken, genç adamın bir an şiddetli bir öfkeye kapıldığını gördü ve onun kolunu tutarak Hayır Rob dedi. Bunda sadece Alexis'in suçu yok. Sevişmeyi isteyen bendim. Onun-gibi bir adamın benim gibi olgunlaşmamış bir aptala bir bakışta aşık olamayacağını anlamalıydım. Belki ters giden bir şeyler olduğunu biraz sezinliyordum, ama bunu kendime itiraf edemedim. Şüphesiz, Alexis, gerçeği öğrendiği zaman çok şaşırdı. 

Eminim öyledir, diye öfkeyle söylendi Rob. Tanrım ne namuzsuz herif, düşünüyorum da... 
Yapma Rob, bu mesele kapandı artık. Ayrıca unutma ki, gerçeği öğrenince ve o kazadan hemen sonra, şövalyece bir tavır takınarak benimle evlendi. 

Evet dedi Rob, kaşlarını;çatarak. Burada anlayamadığım bir şey var. Seninle niçin evlenmiş olabilir? 

Durumu kurtarmak'istiyordu, ya da en azından bana böyle söyledi. Bunu bir şeref meselesi 

yaptı. Ayrıca, daha sonra onun çocuğunu taşıyor olmam ihtimali de vardı. 

Peki seninle niçin evlendi? Çok basit bir biçimde seni satın almaya çalışabilirdi, çünkü 

zenginlerin kafası, genellikle bu yönde çalışır. Belki de, ilk anda sana aşık oldu... Evet, seni istemiş olmalı Sienna. 

Yok canım? 

Evet böyle düşünüyorum. Rob kız kardeşinin yüzüne dikkatle baktı. Peki ya sen... sen ne hissediyorsun şu anda? Ben mi?.. 

Gerçeği söyle. Aramızda gizli saklı olmamalı. Sienna, boyun eğmiş bir ifadeyle, onu seviyorum dedi. Ama karısı olarak onunla birlikte yaşayıp, ona çocuk veremem. Bana karşı hissettiği tek şeyin fiziksel arzu ve suçluluk karışımı bir şey olduğunu bile bile bunu yapamam. Aynı fiziksel arzuyu, yolda karşısına çıkan herhangi bir kadına da duyabilir. 

Yine de burada bilmediğim birşeyler var gibi, diye mırıldandı Rob. Ne olduğunu 

öğrenmem de pek fark etmeyecek. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? 


Alexis, bana bir miktar para vermek istedi, diye cevap verdi Sienna. Alamazdım, bunu ona söylemedim. Köydeki eve dönebileceğimi düşündüm. Yayıncı, babamın kitaplarını tekrar basmak istiyor. Kitapların yeniden gözden geçirilmeleri gerekli. Bu işi yapabilirim sanıyorum. 

Ölmeden önce üzerinde çalıştığı bazı şeyler vardı. Notlarının çoğu duruyor. 

Kaçıyorsun yani? 

Bırak neye ihtiyacım varsa onu yapayım. Bir köşeye çekilip yaralarımı sarmak istiyorum. 

Evlenmek için bu kadar ısrar ettikten sonra seni neden serbest bıraktığını anlayamıyorum. 

Rob, bir gazeteci kafasıyla düşünüyor ve olayı sonuna kadar aydınlatmak istiyordu. 

Sienna'nın kardeşine anlatmadığı tek şey Alexis'le aralarında geçen o son olaydı. 

Evet... hepsi bu kadarsa, sana bazı yeni haberler verebilirim. 

Sienna, kardeşinin yüzüne bir göz attı. Gill'le aranızda bir şeyler mi geçti yoksa? 

Rob genç kadının yüzüne kuşkuyla baktı. Evet, böyle de denebilir. 

Oh, Hayır, dedi Sienna, endişeyle. Aranızdaki sorunları çözümlemeniz için en uygun zaman bu. Onu seviyorsun, öyle değil mi Rob? 

Evet, ama işimi de seviyorum. Sorun burada. Gill, sürekli kendisiyle birlikte olacak bir koca istediğini bana açıkça söyledi. Bu konuda ona herhangi bir vaatte bulunamam. Zaten sorun da kendi kendine çözümlenmek üzere. En azından şimdilik. Dünyanın çeşitli yerlerinde çıkan olayları kıyaslayan, açıklayan, nedenlerini sergilemeyi amaçlayan bir kitap üzerinde çalışıyorum. Kitap neredeyse bitmek üzere. Bir süre sonra alan çalışması yapmak için oldukça yaşlanmış olacağım. 

Yani vazgeçmek mi istiyorsun? Sienna şaşırmıştı, çünkü kardeşinin işini ne kadar çok sevdiğini biliyordu. 

Diyebilirim ki, Gill'den vazgeçmektense işimden vazgeçmeyi tercih ediyorum. Bu seferki gidişimde, çevremde vızıldayıp-duran mermilerin sesini dinlerken Gill'i düşündüm ve oracıkta, hayatın çatışmalar içinde geçirilemeyecek kadar kısa olduğunu anladım. ikiniz adına çok memnun oldum. Düğün ne zaman? 

Olabildiğince çabuk. Bütün bunları sana yazmaya karar vermiştim. Micros'a da gelebilirdim. Mektubunu okuyunca Stefanides'le gerçek bir evlilik ilişkisi içinde olduğuna inanamadım. Gill ilk karşılaşmanızı bana anlatmıştı. Rob kız kardeşine garip bir biçimde baktı, ilk görüşte birbirinize aşık olduğunuzu hissetmiş. Senin biraz sersemlemiş gibi göründüğünü söyledi. Bunun nedenini çok iyi anlayabilmiş tabii, ama Stefanides... kafasına balyoz yemiş biri gibi görünüyormuş. 

Beni'nihayet ele geçirdiğini düşünüyordu belki de. Sienna, umursamaz bir tavırla, Tanrım ne kadar yorgunum, dedi. Derhal yatmaya gidiyorum, Rob. Sabah erkenden çıkarım, benim için uyanmana gerek yok. 

Sienna tam valizini boşaltıyordu ki, kapının çaldığını duydu. İlk aklına gelen Alexis'ti. 
Camdan baktı ve Gill'in siluetini gördü. 

Sienna! Rob her şeyi anlattı bana. Ah canım, ben de çok iyi bir çift oluşturduğunuzu düşünmüştüm! 

Bütün bunlar geride kaldı artık, dedi Sienna, konuyu değiştirmek istercesine. Evlenme planlarınızdan söz etmeyecek misin bana? Neler yaptınız bakalım? 

gill'de konuyu dağıtmak için, annesinin, evlenme meselesi açıldığından beri yaptığı şamatayı anlatmaya koyuldu. Kadıncağız çok şaşırmış ve telaşlanmıştı. Doğrusu annemin 


tören hazırlıklarıyla uzun uzadıya kafasını yormayacağını düşünmüştüm, ama ne gezer, tam bir köy düğünü istiyor. Davetler, kiliseler korolar, akrabalar, kuzenler... 

Ve? 

Gill, yüzünde muzip bir ifadeyle gülümsedi. Ve, rob'a senin eşlik etmeni istiyor. 
Torunlarımız görsün diye hep birlikte fotoğraf çektireceğiz! Ayrıca sen ve Alexis.. eğer bir şans varsa.. 

Sienna, Hayır, diyerek başını salladı. 

Ama, birbirinize hala aşık olduğunuzu sanıyorum. Unuttun mu? Alexis konusunda beni uyaran ilk kişi şendin. 

Evet biliyorum, ama sadece seni, onun amacı konusunda uyarmak istemiştim. Sana karşı hissettiklerinden hiç kuşkulanmadım. Bu o kadar açıktı ki! Büroya girişinde sana öyle bir bakışı vardı ki, neredeyse seni kıskanacaktım! 

Sienna, Gill'in durumu abarttığından emindi, ama bir şey söylemedi. Düğün-hazırlıkları için 

elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi, bu konuda söz aldı ve Gill çıkıp gitti. 

Bir saat sonra Sienna, Costwold yolundaydı. Mrs. Mallors, arabayı görünce yola çıkıp onu 

karşıladı ve endişeyle sağlık durumunu sordu. Müthiş bir kaza geçirdiniz. O genç adam 

yanınızda bulunduğu için çok talihlisiniz. Sizi hemen alıp götürdü. Evi baştan aşağı temizledim, kapısını kitledim, öylece sizi bekliyor. Renginiz çok iyi görünüyor. Uzaklarda mıydınız? 

Evet, Yunanistan'da diye cevap verdi Sienna. Akıllılık edip, Alexis'in yüzüğünü daha önce parmağından çıkardığına memnundu. 

Sienna, beş gün boyunca babasının kitapları arasında çalıştı. Notları temize çekti, kitapları basıma hazırladı. Çalışmaların çoğu ihtiyar adamın ölümünden önce yapılmışlardı. Buna rağmen, uğraşılması gereken pek çok iş-vardı. Genç kadın, neler yapabileceğini tartışmak için, yayıncı Cheltenham'ı ziyarete gitti. Birlikte öğle yemeği yediler. 

Eve döner dönmez çalışmaya başladı. Yaptığı işe gittikçe kendini daha fazla kaptırıyordu.zaman hızla akıp gidiyordu ve Sienna, bu çalışmanın bir tür uyuşturucu olduğunu, içinde açılan yaraların acısını dindirdiğini çok iyi biliyordu. Bütün zihnini yaptığı işte yoğunlaştırıyor ve yeterince çalıştıktan sonra yatağına giriyor ve kendine acı veren bütün o olayları hatırlamaksızın uykuya dalıyordu. 

Yaklaşık bir hafta sonra bir sabah, Sienna'nın gözü aynadaki görüntüsüne takıldı. Gördüğü değişim hayret vericiydi. Yüzü son derece solgundu, gözleri irileşmiş ve koyulaşmıştı. Senin biraz temiz havaya ihtiyacın var kızım diye mırıldandı kendi kendine. 

Çalışmak'çok iyi gidiyordu, biraz zaman kaybetmekten hiçbir şey çıkmazdı. Bir süre bahçeyle oyalandı. Yabancı otları temizlemek düşündüğünden daha uzun bir süreyi gerektiriyordu. 
Sonunda güzel bir yürüyüş yapmak istedi ve tepeye tırmanan yol boyunca yürümeye başladı. 
Yukarıya vardığında yorgunluğuna değmişti. Tepenin rüzgar almayan tarafında yere oturdu, ayaklarının altında uzanan manzarayı seyre daldı. Temmuz güneşi tenini okşarcasına ısıtıyordu. 

Derken, rüzgarın yönü değişti, gökyüzü bulutlarla kaplandı ve Sienna, üzüntüyle, geri dönme vaktinin geldiğini düşündü. Aşağıdaki arabayı gördüğünde, köy yoluna henüz ulaşmıştı. Siyah renkli, resmi görünüşlü, pahalı bir arabaydı bu. Sienna adımlarını sıklaştırdı. 
Yüreği, hızlı 


hızlı çarpıyor, yüzünde bir sıcaklık hissediyordu. O anda kafasının içinde tek bir düşünce vardı: Alexis! Onu almaya mı gelmişti yoksa... Araba evin tam önüne park etmişti. Sienna dış kapıya ulaştığında bir an duraksadı. Biraz titriyordu. Duygularına hakim olmaya çalıştı. Onu buradan uzaklaştırmak için güçlü olmalıydı. Bunu yapabilecek miydi? Kapıyı itip içeri girdi, birkaç adım attı ve ziyaretçisiyle yüz yüze geldi. Sofia! diye mırıldandı hayretle. Sofia oturmuş, bir derginin yapraklarını karıştırıyordu. Sienna'yı görür görmez ayağa kalktı. Lütfen, içeri girdiğim için bağışla, komşun girmem için ısrar etti. Senin için fark etmeyeceğini söyledi. 

Oh, tabii fark etmez. Bir çay alır miydin? Ya da kahve?.. Kahve olsun lütfen. 

Çok beklemedin, umarım, diye seslendi Sienna, mutfaktan. Yürüyüş yapmak için çıkmıştım. 

Öğle üzeri geldim. Adresini kardeşinden aldım, yoksa burayı bulmak çok güç olacaktı. 
Demek ki, onu Alexis göndermemişti. Çünkü o adresi biliyordu. Kardeşin önce adresi vermek istemedi. 

Rob'un kusuruna bakma, şu sıralarda aşırı koruyucu davranıyor. 

Evet, bunu çok iyi anlıyorum. Alexis, korkunç bir iş yaptı, ama yine de benim kardeşimdir ve ben de., onu koruma ihtiyacı duyuyorum... 

Sienna, içinde belli belirsiz bir huzursuzluk duydu. Kahveleri tepsiye koyup getirirken, Alexis'in benden korunmaya ihtiyacı yok, dedi. Bilinçli ve hafızamı kaybetmemiş olsaydım onunla asla evlenmezdim. O da bunu çok iyi bilir, Sofia. 

Biliyorum. Onunla konuştum. Bana aranızda geçen her şeyi anlattı. Çok utanıyor, Sienna... 
çok kötü durumda. Çok gururlu bir insandır ve... 

Lütfen, onun hakkında konuşmak istemiyorum. Alexis'in duygularını çok iyi anlıyorum, ama suçluluk hissi ve yapılanları tamir etme ihtiyacı evlilik için uygun bir temel oluşturamaz. 
Alexis, hiç iyi değil Sienna. Müthiş bir.bunalım içinde. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim... hatta, annem ve-babam-öldüğü sırada bile... Tüm şirketlerini elden çıkarmaya karar verdi. Hayatının geri kalan kısmını Micros'ta geçirmeyi düşünüyor. İnan ki, durumu beni çok endişelendiriyor. Çok güçlü bir insandı. Ona her zaman güvenmişimdir. Constantin endişelenecek bir şey olmadığını söylüyor. Mükemmel bir kocadır. Onu çok sever ve saygı duyarım, ama Alexis'i benim kadar iyi tanımıyor. Sana ihtiyacı var, Sienna. Eminim, sana 'geri dön' demeye gururu engel oluyor. Onu seviyorsun. Bu son sözler gerçeği yansıtıyordu. Sienna, yavaşça başını öne eğdi. Senin önem vermen gereken şey bu olmalı diye devam etti Sofia. 

Bazı kadınlar için belki, ama eminim sana sadece hoşgörü gösteren ve bir görev yapıyormuş gibi sana tahammül eden bir adamla evli olmayı sen de istemezdin. 

Sofia sarardı ve Sienna sözlerinin hedefi bulduğunu anladı. Birlikte olduğumuz ilk gece Alexis, bana aşık olmadığını söyledi. Benimle sevişmesinin sebebini açıkladı. Sen de bunu ne unutabildin ne de bağışlayabildin, dedi sofia, yumuşak bir sesle. Yaptıkları, kendisini çok daha kötü etkilemiş olduğu için, kendisini haklı çıkarmak için bu sözleri söylemiş olamaz mı? 
Sana... sana yaptıklarından ötürü kendini cezalandırmak istedi o, Sienna. Kardeşimi çok iyi tanırım. Dedikodu sütünlarında yazılanlara rağmen, hiçbir zaman saçma sapan işler yapmamıştır. 

Şüphesiz öyledir, dedi Sienna, onaylayan bir ifadeyle. Ayrıca bizim aramızdaki ilişki de saçma sapan değildi. Aksine, senin intikamını aldığı için ne kadar memnun olduğunu bana açıkça söylemişti. 


Benimle sevişmesi de son derece anlamlıydı, ama bunun aşkla bir ilgisi yoktu. Ayrıca Alexis beni gerçekten istemiş olsaydı, bunu söylemenin bir yolunu bulamaz mıydı sanıyorsun? 

Sen onu reddettikten sonra mı? dedi Sofia, üzgün bir ifadeyle başını sallayarak. Kardeşimi çok iyi tanımıyorsun Sienna. Çocukluğundan itibaren onu sana anlatmam gerekiyor belki de. 
Bu konuda bildiğim her şey annemin bana anlattıklarından ibaret. Biliyorsun bizim annelerimiz ayrı. Annem, Alexis'in kuzeni oluyordu ve ondan sadece oniki yaş büyüktü. 
Babası, küçükken ona en ufak bir sevgi bile göstermemiş. Onu şımartmamaya, aktı ve sert bir insan olarak yetiştirmeye çalışmış. Annem söylemişti bir zamanlar... Küçükken Alexis'in çok sevdiği bir köpeği varmış. Bu köpek bir gün arabanın altında kalıp ölmüş. Alexis, köpeğin halini görünce müthiş bir üzüntüye kapılarak ağlamaya başlamış. O sıralarda henüz yedi yaşındaymış. Tam o sırada babası içeri girmiş ve derhal sesini kesmesini söylemiş: 'Benim oğullarımdan hiçbiri bugüne kadar ağlamadı' demiş. Ve Alexis, gerçek bir Stefanides gibi davranmayı öğreninceye kadar odasına kapatılmış. 

Alexis babamızı severdi, ama aralarında en ufak bir duygusal ilişki bile yoktu. Yunanlı babalar, genellikle çocuklarına duydukları sevgiyi belli ederler. Ama babamın bir kez bile onu kucağına aldığını, sevdiğini görmedim. Alexis'e karşı her zaman tici davrandı, Sienna. Tabii, sonunda Alexis de onu reddetti. 

Sofia sustu ve Sienna, genç kadının yüzünde derin bir üzüntü gördü. Başka koşullarda karşılaşsalardı çok iyi iki dost olabilirlerdi. Ama açıklanması imkansız şeyler olmuştu. Alexis, Sienna'nın geri dönmesini isteyemezdi artık. Bunun sebebini'kız kardeşine anlatmak ise mümkün değildi. 

ONUNCU BÖLÜM 

Düğün ağustosta. Bu hafta Londra'ya gelirsen çok iyi olur. Yapılacak bir sürü iş var. 
Hepsini telefonda söyleyemem. Gelecekmisin? 

Neden olmasın? gill telefon ettiğinde Sienna kahvaltısını henüz bitirmişti. Duvardaki takvime bir göz attı. İstediğin zaman gelebilirim, benim için uygun. Yarma ne dersin? Akşam bizde kalırsın. 

Ertesi gün birlikte çıkarız 

Sienna, telefonu kapattıktan sonra mutfak penceresinden dışarıya baktı. Sofia'nın ziyaretinden bu yana üç gün geçmişti. Bütün bu süre içinde tek bir saat bile Alexis'i düşünmeden edememişti. Sofia'nın gelişi içindeki tüm eski yaraları yeniden açmıştı. Genç adam boşanma işlemlerine ne zaman başlayacaktı acaba? Micros'ta bu işi olabildiğince çabuk halletmeye karar vermişlerdi. Londra'da bu konuyu bir avukatla görüşebilirdi. Kardeşi evlenme hazırlıkları içindeyken, kendisinin boşanma hazırlıklarına girişmesi oldukça komikti. 
Sienna, sabahın onuna doğru Londra'ya vardı ve doğruca Gill'in bürosuna gitti. Gill'in sevinçten gözleri parlıyorduç Birlikte çıkalım. Alışverişte bana yardım etmeni istiyorum. 
Gözüme bir şeyler kestirdim, ama bir türlü satın almaya karar veremedim. Sienna'nın yüzüne dikkatle bakınca, kaşları çatıldı. Aman Tanrım, ne kadar zayıflamışsın, dedi. Bir şeyler daha söyleyecekti, ama o anda çalan telefon konunun değişmesine sebep oldu. 

Öğle yemeğini dışarda yediler. Gill, sürekli düğün hazırlıkları hakkında konuşuyor, Sienna ise sadece dinliyordu. Ajansı, en azından bir süre için bırakmayacağım, dedi genç kadın. Ama Rob bir an önce bir aile kurmak için telaşlanıyor, hatta Costwold'da bir ev bulmaktan söz ediyor. 


Yemekten sonra Gill için ayakkabı ve iç çamaşırı aldılar. Eve döndüklerinde Sienna çok yorulmuştu. 

Gill, Rob saat sekize doğru geleceğini söyledi. Saat dokuz için masa ayırttı. Yarın evi döşeme işine başlayacağım, dedi soluk almadan. Sienna'nın yüzünde beliren ifadeyi görünce güldü, Evet, aynı şeyi söylediğimde Rob da böyle bakmıştı. Ama sonra beni serbest bıraktı. Buralara biraz çeki düzen vermek gerekiyor. Büyükbabam bu iş için harika bir çek verdi. 

Gill dışarı çıktığında saat neredeyse beşi bulmuştu. Sienna kendine bir kahve yaptı ve televizyonun karşısına oturarak haberleri izlemeye başladı. Kendini bu kadar yorgun hissetmesinin bir sebebi de, Gill'in düğünü ile kendi evliliğini kıyaslamaktan kendini alıkoyamaması idi. Alexis Stefanides' adını duyduğu anda bu düşünceleri dağıldı ve Sienna olanca dikkatini televşzyon spikerinin söyledikleri üzerinde topladı. Adı basında sık sık 'Zengin Yunanlı' olarak geçen Alexis Stefanides, kendisine bağlı şirketlerin bazılarını tasfiye etmek üzere Londra'da bulunuyor. İşyerlerinin bulunduğu cadde bir andarekrana geldi ve Sienna, Alexis'i görünce soluğunun kesildiğini hissetti. Genç adamın görünüşü Sofia'nın söylediklerini doğruluyordu. Yüzü asıktı ve solgun görünüyordu. Arabasından çıkmış yürüyor, arkasından koşan bir gazeteci ona sorular soruyordu. Yapabileceğim tek yorum şu. 
Her insanın hayatında, kendisine daha fazla zaman ayırmak isteyeceği bir dönem vardır. 
Kendi hayatımda bu döneme ulaştığımı sanıyorum. 

Tüm şirketlerinizi tasfiye edeceğinizi mi söylemek istiyorsunuz, Mr. Stefanides. Hayır, bazılarını elde tutacağım... Kontrol edilmesi kolay olanları.. Röportaj sona erdi ve Alexis, Savoy'un girişinde gözden kayboldu. Spiker başka haberlere geçti. 

Alexis, Londra'daydı! Genç adamın bu kötü görünüşü uğraştığı işlerin yoruculuğundan ileri geliyor olmalıydı. Sienna bu düşünceye dört elle sarıldı, televşzyonu kapattı ve odanın içinde dolaşmaya başladı. Alexis, Londra'daydı!. Genç kadın dudaklarını ısırdı. Boşanma konusunda hiç bir haber almamıştı ondan. Bu işi bizzat gidip onunla konuşsa, daha iyi olmaz mıydı? 
Acaba onu kabul eder miydi? Etmemesi için hiç bir sebep yoktu. 

Çabucak bir duş aldı ve kazadan önce satın aldığı elbiselerin birini giydi ve bu evlilik işine bir an önce son vermekten başka hiçbir şey düşünmeyerek evden çıktı. 

Resepsiyondaki adama Alexis'in odasında olup olmadığını sorduğu zaman, adamın yüzünde beliren ifade oldukça'garipti. Mr. Stefanides mi? diye sordu. Sonra oradaki adamlardan biriyle birşeyler konuştu ve nihayet anahtarı verdi. 

Sienna, beraberinde bir görevliyle asansöre binip yukarı çıktı. Adam odanın kapısını açıp Sienna'ya yol verdi. Genç kadın, adama teşekkür ederek içeri girdi. Görünürde kimseler yoktu. İşte.bunu beklemiyordu genç kadın. 

İçinde bulunduğu oda ona hiç de yabancı değildi. Koltuklardan birine oturup etrafı incelemeye başladı. Daha önce kullandığı daktilo yerinde duruyordu. 

Acaba onu şimdi kim kullanıyordu? Sienna ayağa kalktı ve asabi bir tavırla odanın içinde dolaşmaya, eşyalara dokunmaya başladı. Yatak odasından bir ses geldiğini duyunca, durdu dikkat kesildi. Sırtından aşağı doğru bir buz kaydı sanki. Yatak odasındaki kim olabilirdi? 
Hırıltıya benzer bir ses daha işitti. Aradaki kapı kapalıydı. Genç kadının aklından birbiri ardına dehşet v erici düşünceler geçmeye başladı. Ağır adımlarla kapıya doğru ilerledi, bi an durdu, kapıyı açtı ve içeri girdiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Alexis, iki kişilik geniş yatağın üstünde yatıyordu. Yüzü yeni uzamış sakallarla kararmıştı, gözleri kapalıydı. Ateşler içinde yanıyormuş gibi bir hali vardı. Sienna'nın içeri girdiğini fark 


etmemişti bile. Sienna, dudaklarını ısırarak yatağa yaklaştı ve ona daha yakından baktı. Hayır, bu normal bir uyku değildi. Genç adam çok hastaydı. Onun gibi zengin bir adamın, bir otel odasında, yapayalnız ve hasta olarak yatması olacak şey miydi? Sienna yatağın yanına diz çöktü ve genç adamın alnına dökülmüş siyah saçlarına dokunduç Oh Alexis! Hayır hiçbir şey duymuyordu. Onu bu şekilde bırakamazdı, bir doktor bulmalıydı. Derhal içeri geçti, telefonu aldı ve resepsiyondaki görevliye Ben, Mrs. Stefanides diye kendini tanıttı. Kocam çok hasta, acele doktor göndermelisiniz. 

Telefondaki ses, Ama, Mrs. Stefanides, doktor şimdi yukarı çıktı, diye cevap verdi. On dakika önce görevlilerden biri doktoru kocanızın odasına götürdü... Kısa bir sessizlik oldu. 
Telefondaki görevli birileriyle konuştu, sonra ahizeyi yine aldı. Oh, özür dilerim. Bir yanlışlık oldu. Doktor şimdi geldi, burada. 

Hemen yukarı gönderin, Sienna, kendi kendine gülümseyerek başını salladı. Onu doktor sanmışlardı, oysa hiç de doktora benzer bir hali yoktu. 

Beş dakika sonra kapının vurulduğunu duydu, koşup açtı. Demek kocanız:yine hastalandı, Mrs. 

Stefanides. Daha geçen gece ona fazla hareket etmemesini söylemiştim. Doktor merak dolu bakışlarla Sienna'yı süzdü. Mr. Stefanides'in evli olduğunu bilmiyordum. Adınız Sienna'y dı değil mi? İskoç aksanıyla konuşuyor ve Sienna'nın adını bir garip telaffuz ediyordu. 

Demek, hastamızın ismini sayıkladığı genç bayansizsiniz? Zannedersem... bir münakaşa geçmiş... aranızda. Bu yüzden kocanız oldukça sarsılmış, öyle değil mi? Daha geçen gece ona asla seyahat etmemesini söylemiştim. 

Kocamın nesi var doktor? Sienna bu sözleri boğuk bir sesle, doktorun yüzüne dikkatle bakarak söylemişti. 

Bir malarya krizi. Çok genç yaşta, Güney Amerika'da yakalanmış. Bu tür krizler zaman zaman tekrar eder. Zannedersem kocaniz ruhsal bir bunalım geçirmiş. Bu tür şeyler insanın direncini zayıflatır ve krizlerin tekrarına sebep olur. Çok iyi dinlenmesi lazım. Bu konuda belki sizi dinler. Ona bir iğne yapacağım. Sabaha kadar iyileşmezse bana mutlaka haber verin. 
Üç gün kadar yatağının yanından ayrılmazsanız iyi olur. Daha sonra da uzun bir tatil gerekir. 
Sienna, o anda, Alexis'in geleceği hakkında herhangi bir plan yapacak durumda olmadığını düşündü. Başını hafifçe öne eğerek Elimden geleni yapacağım, dedi. 

Doktor, Onunla birlikte kalabilecek misiniz? diye sordu. Hiç yalnız kalmaması lazım. Sıcak tutulması gerekir. Krizler geldiğinde hasta terlemeye başlar ve üzerindekileri atar. Bu da çok tehlikelidir, üşütebilir. Tabii anlıyorum, dikkat ederim. 

Sienna, doktor çıkıncaya kadar bekledi ve daha sonra Rob'a telefon ederek olanları anlattı. 
Rob'un hiçbir tepki göstermemesi genç kadını oldukça şaşırtmıştı. Daha sonra görüşebileceğimizi umuyorum Genç adamın tek yaptığı yorum buydu! Telefonunu kapattıktan sonra, Sienna yatak odasına geçti. Alexis, dönmüş ve yüzünü yastıklara gömmüştü. Sırtı açıktı. Sienna, yatağa yaklaştı ve genç adamın üzerini örttü. Onun yattığı yerde birşeyler mırıldandığını duydu. Yavaşça dokundu. Genç adam ateşler içinde 

yanıyordu. Sienna, içgüdüsel bir hareketle eğildi ve o geniş omuzlara küçük birer öpücük kondurdu. Alexis, onun dokunuşuyla hafifçe titredi ve belli belirsiz bir sesle ismini fısıldadı. 
Sienna, genç adamın gözkapaklarının hafifçe kımıldadığını görünce, bir an, uyanacağını sandı, ama doktorun verdiği ilaç çok güçlüydü. Alexis'in vücudu, genç kadının, yatıştırıcı okşayışları altında yavaş yavaş gevşedi. 


Uyuduğundan iyice emin olunca Sienna, onun üzerini sıkıca örttü ve odanın kapısını kapatarak içeri geçti. 

Sienna, salonda yalnız kaldığında, genç adamın öteden beri tuttuğu kalın kalın hatıra defterini buldu ve başından sonuna kadar okudu. Defterin en sonuna, doktorun kendisine üç günlük istirahat verdiğini yazmıştı. Genç kadın defteri okurken, o güne kadar elinden gelen her şeyi yapmış olduğunu bir kez daha görerek tatmin oldu. Artık hiçbir sorun çıkmayacaktı. Oda servisine telefon ederek yemek için hafif bir şeyler ısmarladı. 

Doktor, gitmeden hemen önce Eğer uyanırsa, endişe etmeyin, demişti. Hatta iyice açılıp kendine gelirse daha iyi olabilir. Böyle durumlarda uyku sadece vücudun kendini iyileştirmek için sarıldığı bir silahtır. 

Saat geceyarısım biraz geçmişti ki, Sienna birden irkilerek başını okuduğu kitaptan kaldırdı. 
Alexis gözlerini açmış, yattığı yerden doğruca kendisine bakıyordu. Genç adamın bakışlarında şaşırtıcı bir parlaklık vardı. Sienna? 

Genç kadın elindeki kitabı bırakıp ayağa kalktı, yatağa yaklaştı. Evet benim. Umarım unutmamışsındır. 

Unutmak mı? Genç adam yüzünde acı bir ifadeyle gülümsedi. Söyle bana, gerçek misin? 
Son bir kaç gündür hep burada olduğunu hayal ediyorum... 

Gerçekten benim Alexis. Yatağa iyice yaklaştı ve ona hafifçe dokundu. Genç adam yattığı yerden doğrulmaya çalışınca, Hayır, dedi. Kalkmamalısın. Doktor yatakta kalman gerektiğini söyledi. Çok erken bir saatte geldi ve sana bir iğne yaptı... Ve seni de hemşire olarak bıraktı, öyle mi? Bu sözleri bayılacakmış gibi bir ifadeyle, yüzünü buruşturarak söylemişti. 

Beni burada görmek istemiyordun belki de. Özür dilerim. Seni televizyonda gördüm ve görüşmek istedim... 

Demek görüşmek istedin öyle mi? Alexis, haşin bir ifadeyle gülümsedi. Yapma, Sienna! 
Böyle bir şeyi istemiş olamazsın: Micros'ta hiçbir kuşkuya meydan vermeyecek bir açıklıkla belli etmiştin bunu, öyle değil mi? Alexis, hastasın, dedi Sienna sakin bir sesle, Ayrıca... 

Evet, evet, hastayım biliyorum diye onun sözünü kesti genç adam. Doğrulup, yatağın içinde oturmaya çalıştı, üzerindeki örtüyü attı ve zayıf ışık altında bütün vücudu ortaya çıktı. Neder Kutsal Kitap? 'Aşk beni hasta etti, yeşil elmalarla besle beni!' hastalığıma neyin sebep olduğunu bilmek seni-eğlendiriyor mu, Sienna? Halimi görüp şeytani bir zevk duyduğun için burada olmalısın? Sahip olamayacağım her şeyi kullanarak yine bana işkence etmek mi istiyorsun? 

Alexis, ne söylediğini bilmiyorsun sen. Doktor genç adamın sayıklayabileceğini söylemiş ve onu uyarmıştı. Öyle değil mi? 

Genç adamın gözleri garip bir ifadeyle parlıyordu. Bütün yüzüne ateşli bir pembelik yayılmıştı. Yoksa, yoksa bütün bunları işitmek istemediğini mi söyleyeceksin bana? Bu 

mükemmel bir ceza olur, öyle değil mi Sienna? Aşkın benim için bir hediyeydi. Onu bana kendi ellerinle sunduğun zaman reddettim ve şimdi, şimdi kapında, rüyaları bile yasaklanmış bir dilenci durumuna düştüm! Alexis, beni sevmiyorsun! 

Beni reddederken bile, ne kadar yumuşak kalplisin! dedi Alexis. Sesinde alaycı bir ifade vardı. Genç adam üstündeki örtüleri iyice atmaya çalışarak kımıldadı ve Sienna kendiliğinden bir hareketle eğilip onu yeniden örttü. Doktorun tüm tavsiyelerine uymaya kararlıydı. Örtüleri düzeltirken bir ara eli genç adamın karnına değdi. Alexis birden irkildi ve ateş gibi yanan parmaklarıyla genç kadının bileğini tuttu. Gücü yettiğince onu ileri doğru itti. Genç adam 


sürekli titriyor, teninin üzerinde ter tanecikleri parlıyordu. Kısık bir sesle, Tanrı aşkına bana dokunma diye haykırdı. Seni sevdiğime inanmak istemiyorsun, çünkü bana zarar vermek istemiyorsun. Seni çok iyi anlıyorum, Sienna! Başka acılara sebep olmak istemiyorsun. Seni elimde tutabileceğimi sandım, sonunda beni çok isteyeceğini ve inadına son vereceğini sandım. Ama Alexis... 

Hayır! Genç adamın başı yeniden yastıkların üzerine düştü, gözleri kapandı. Ağzının her iki yanında derin çizgiler oluşmuştu. Hayır, hiçbir şey söyleme. Sana karşı çok kötü davrandım, ama sonunda, almaya çalıştığım intikam geri tepti. Sana karşı şiddetli bir açlık, müthiş bir fiziksel arzu duyuyordum, ama kafamın içi kızkardeşimin intikamını alma arzusuyla doluydu. 
Birlikte geçirdiğimiz o ilk gece... Bana gerçeği söylediğin gece, diye mırıldandı Sienna. 

Ne gerçeği? Genç adam gözlerini açtı ve Sienna bu gözlerin derinliklerinde gördüğü ifadeyle nefesinin kesildiğini hissetti. Sana söylediklerim, kendimi inandırmaya çalıştığım yalanlardı. Kendi gözümde haklı çıkmak için bu yalanlara ihtiyacım vardı.-Seni-seviyor, ama bu gerçeği kendime bile itiraf edemiyordum. Sen oyun masası üzerinde, kullanıldıktan sonra atılması gereken bir taştın ve ben kendimi bu düşünceden kurtaramıyordum. Babamın mezarı üzerine Sofia2nın intikamını alacağıma yemin etmiştim. Ve daha sonra gerçeğin ne olduğunu anladım. Alexis yüzünü acıyla buruşturdu ve genç kadın bu güçlü-wücudun derin bir acıyla sarsıldığını gördü. Yunan Mitolojisi'ndeki bütün o karanlık ve korkunç olayları tek tek yaşadım sanki. Teseus'u hatırlar mısın? Sienna, 'evet' anlamına başını salladı ve bir an "Gerçekten ne söylediğini biliyor mu? diye duşundu. 

Teseus, mahkum olarak Girit Adasına gönderilir ve yola çıkmadan hemen önce babasına bir yıl içinde sağ salim geri döneceğine dair söz verir. Atina Kralı olan babası, eğer Girit'ten kaçmayı başarabilirse kayığındaki yelkeni.değiştirmesini söyler. Yaşlı adam bu işaret sayesinde oğlunun hayatta olduğunu öğrenecektir. Girit adasında Teseus ve beraberindeki mahkumlar, yarı insan, yarı boğa olan ve insan etiyle beslenen Minotaur adlı canavarın bekçilik ettiği labirentten, kralın kızı Ariadne'nin yardımıyla kaçmayı başarırlar. Ama kaçış telaşı sırasında Teseus kayığındaki yelkeni değiştirmeyi unutur ve kayık Atina'ya yaklaşırken işareti göremeyen babası oğlunun artık hayatta olmadığını düşünür ve üzüntüden kendini öldürür. Bu öyküden çıkan ders, en büyük başarıları kazandığımız o yüce zafer anlarında bile Nemesi'in sinsice planlar kurarak ortalıkta dolaştığını unutmamak gerektiğidir. Nemesis bekler! Bize sadece insan olduğumuzu ve zayıf yaradılışımızı hatırlatmak için bekler! Ne kadar kolay incinebilir olduğumuzu göstermek ister. Kolayca incinebilir olduğumuzu. Tıpkı benim gibi... 

Sienna, gözlerinde biriken yaşlarla genç adamın üzerine eğildi. Onun çektiği bütün acıları dindirmek istiyordu, ama Alexis, birden irkilerek geriye doğru çekildi. Hayır, dokunma bana! 
Görmüyor musun? diye acı ve umutsuzlukla haykırdı. Aramızda geçen bütün olayları unutabilirim, ama sana duyduğum arzuyu unutamıyorum. Beni tamamen yıkmak mı istiyorsun, Sienna? Almak istediğin intikam bu mu? Sana yaptıklarımı hatırlayarak yaşayamam artık, anlıyor musun? Hafızanı kaybettiğin sırada olanları hatırladıkça, beni kocan olarak, aşığın olarak benimsediğini düşündükçe gözüme uyku girmesi imkansız. Genç adam gözlerini kapadı ve titremeye başladı. Ateşi yük seliyordu. Sienna? 

Genç adam gözlerini açmış ve zayıf bir sesle onun ismini fısıldamıştı. Buradayım. 

Bana inandığını söyle. Seni seviyorum. Yattığı yerden güçlükle doğrulmaya çalışarak bir kez daha fısıldadı. Seni seviyorum. Ben de, ben de seni seviyorum. 


Genç adam umutsuz bir ifadeyle başını salladı. Hayır, sadece benim için üzülüyorsun. 
Aradaki farkı bilmediğimi mi sanıyorsun? Acı bir ifadeyle gülümsedi. Beni seviyor olsaydın, bırakıp gider miydin? Hayır, sienna, bana karşı duyduğun merhamet dolu hisler için teşekkür ederim, ama istediğim bu değil. Bana söylediklerin çok daha gerçekti. Bana karşı bir türlü görev duygusuyla davranıyorsun, çünkü gerçeği kendinden bile saklamak istiyorsun. Bu gerçeği kendi gözlerimle gördüm ben. Sana dokunduğum zaman ürperirdin, ama o gece kollarımın arasında bir buz parçası gibiydin. Ve ben.... Tanrım... kendime hakim olamadım. 
Bir zamanlar kardeşini suçlamıştım. Ama benim yaptığım bin kat daha kötüydü. Seninle zorla seviştim. Genç adamın sesinde umutsuz bir ifade vardı. Sienna, onun çektiği acıları bakışlarında okuyordu. Seni seviyordum ve sana karşı çok kötü davrandım. Hayır, böyle konuşmamalısın, dedi Sienna ve genç adamın elini sıkıca tuttu. Seni istiyordum Alexis. Bu konuda tamamen haklıydın. Genç adam dikkatle Sienna'nın yüzüne bakıyordu. Bakışlarında ateşli bir ifade vardı. Sienna 'söylediklerime inanmıyor' diye düşündü. Seni:şimdi'de istiyorum dedi boğuk bir sesle. Genç adam hiçbir şey söylemedi. Onu nasılinandırabilirdi? 
Sienna, kurumuş dudaklarını diliyle ıslattı. İçinde şiddetli bir gerilim duyuyor ve bakışlarını genç adamın yüzünden ayıramıyordu. Seni ne kadar çok istediğimi göstermeliyim Alexis, kımıldamadı, ama Sienna genç adamın kaslarının ani bir içgüdüyle gerildiklerini fark etti. 

Sienna dişlerini sıktı ve Alexis'in gözleri önünde üzerindekileri hızla çıkardı. Genç adam onun çıplak vücuduna dokunmak için hiçbir hareket yapmadı. Sienna, içerdeki ışığı söndürmesi gerektiğini düşündü. Karanlık, yapmayı amaçladığı şeyi kolaylaştıracaktı. Işığı söndürüp döndü ve yüzünde mağrur bir ifadeyle genç adama baktı. Odanın içinde dışardan süzülüp gelen belli belirsiz bir aydınlık vardı. Alexis, hala kımıldamamıştı, ama Sienna, onun kaslarının gerildiğini ve bakışlarına arzu dolu bir ifadenin yerleştiğini biliyordu. Genç adamın geniş omuzlarını parmaklarıyla hafifçe okşadı, eğilerek, dudaklarını onun ateşli dudaklarına değdirdi. Onu nasıl delice bir arzuyla istediğini fısıldadı. Dudakları değdikçe genç adamın teni hafifçe ürperiyor, ama henüz hiçbir karşılık vermiyordu. Alexis, seni müthiş bir arzuyla istiyorum, lütfen sev beni! 

Genç kadın, başını kaldırarak Alexis'in yüzüne baktı. Kocasının gözleri kapalıydı ve yüzü bir kağıt kadar soluktu.Sienna ona karşı duyduğu aşkın şiddetini okşayışlarıyla göstermek 

istiyordu. Dudaklarını yeniden genç adamın boynuna doğru uzattığında, onun tüm kaslarının kilitlenmiş gibi kaskatı olduğunu fark etti. İçinde yüksele bir gerilimle, 'Direniyor' diye düşündü. Bunu anlayabiliyordu. Sienna o ana kadar kendini kontrol altında tutmuştu, ama dudakları genç adamın boynuna dokunurken, bu kontrolün yavaş yavaş azalmakta olduğunu fark etti. Çok uzun süre dayanamayacaktı. Eğer genç adam ona hemen karşılık vermezse... Alexis, lütfen lütfen sev beni... Genç adamın yüzünü öpücüklere boğarken bu sözcükler dudaklarından kendiliğinden dökülmüşlerdi. Diliyle onun dudaklarına dokundu, bütün vücudu şiddetle titriyordu. Kendine hakim olamaya çalışıyor, ama başaramıyordu. 
Genç kadın, gözlerine dolan yaşları daha fazla tutamayacağını hissetti. Bütün vücudunu olanca akıcılığı ve yumuşaklığıyla kocasının üzerine bırakırken, ona duyduğu aşkı bir kez daha fısıldadı. Alexis, seni öyle çok seviyorum ki! 

Genç adam birden kımıldadı, kollarıyla Sienna'nın vücudunu sardı ve onu altına alarak boğuk bir sesle, kendi kendine konuşur gibi, Daha iyi anlatamazdın Sienna. Tanrı bana yardım etti. Seni ebediyen seveceğim, diye fısıldadı. 


Sienna genç adamın dudaklarını teninde hissetti. Alexis, o ana kadar zaptettiği bütün duygularının ateşiyle onu öpüyor ve elleriyle genç kadının bütün vücudunu okşuyordu. 
Sienna, genç adamın sabırsızlıkla beklediği dudaklarını göğüs uçlarında hissetti ve içindeki tüm acıların hızla yatışıp yok olduklarını fark etti. 

Doruğa ulaştıklarında Sienna'nın dudaklarından küçük bir çığlık koptu ve genç kadın vücudunu zevk dalgalarına bırakarak ona olan aşkını fısılşdamaya başladı. İnsanın en ilkel içgüdülerini canlandıran ateşli duygularla birbirlerinin kollarında akıp gidiyorlardı. Alexis, o en yüksek zevk anına birlikte ulaştıkları zaman genç kadının adını fısıldadı ve Sienna, bu fısıltının tüm kalp ağrılarını dindirdiğini hissetti. Alexis'in aşk dolu fısıltılarını belli belirsiz işitiyor ve ona cevap vermek istiyordu, ama tüm vücudu öylesine tükenmişti ki, o anda tek istediği korunma duygularıyla ona sıkıca sarılmak ve başını göğsüne koyarak kendini bırakıvermekti. 

Günaydın. Çok iyi uyudun! Sienna, yattığı yerden başını kaldırdı ve Alexis'i-karşısında sapasağlam gülümserken görünce bir an gözlerine inanamadı. Bir an yüzünde şaşkın bir ifadeyle bakakaldı, sonra yatağın içinde büzüldü. Yüzüne ateş basmış, bir anda kıpkırmızı olmuştu. Genç kadının bu halini çok iyi tanıyan Alexis, yumuşak bir sesle güldü ve genç kadının üzerine doğru eğilip gözlerinin içine bakarak sordu. Hala-bana aşık mısın? 

Evet diye cevap verdi, Sienna bakışlarını kaçırarak. 

Hala beni istiyor musun? Genç adam yavaşça Sienna'nın göğüslerine dokundu. Beni ne kadar çok istediğini gösterecek misin? 

Sienna onun yüzüne dikkatle baktı. Hayır bu yüzde-alaycı bir ifade yoktu. Bakışlarda muzip bir pırıltı vardı sadece. Mutlu ve doyuma ulaşmış bir adamın bakışlarıydı bunlar. Hayatındaki kadını erkekçe etkilediğini bilen bir adamın mutluluğuydu bu. Sienna, alçakgönüllü bir ifadeyle, Peki ya sen, sen beni ne çok sevdiğini gösterecek misin? Sıra sende çünkü, dedi. Bu cevap genç adamı memnun etmişti. Sienna'yı kendine doğru çekti. Bu tür sorunlar bitti artık, diye fısıldadı. Bir daha sevmediğini ya da istemediğini söyleme sakın. Nasıl ispatladım ama? 

Genç adam muzip bir ifadeyle güldü. Hımmm.... Kolay pes ettim galiba. Beni bir kez daha ikna etmek istemediğinden emin misin? Parmaklarıyla genç kadının göğüs uçlarını okşadı ve 

Sienna içinde bir andâ uyanıveren arzunun sesine kulak vererek ona sokuldu, dudakları birleşti. 

Az sonra birbirlerinin kolları arasında uzanırlarken, Sienna, Hastalığın geçiyor galiba, dedi. 
Evet, hızla iyileşiyorum çünkü beni hasta eden şeyi yok ettin. Doktor malarya teşhisi koydu. 

Biliyorum. Bir ara tamamen geçmişti. Duygusal ve zihinsel bakımdan hassas olduğum zamanlarda tekrarlıyor. Genç adam Sienna'nın yüzüne dikkatle baktı. Sienna... Onun yüzünü ellerinin'arasında tuttu bir süre. Niçin yaptun bunu? Sienna, genç adamın neyi öğrenmek istediğini çok iyi biliyordu. 

Kendimi korumak istedim. Yapabileceğim başka bir şey yoktu. Beni sevmediğin düşüncesiyle, karın olarak seninle birlite yaşayamazdım. Beni serbest bırakmanı sağlamak zorundaydım. 

Evet dedi genç adam. Bu basit sözcükle her şeyi anladığını göstermek istiyordu sanki. Evden dışarı fırladığın an, o arabanın korkunç fren sesini işittiğimde... Alexis hafif bir ürpermeyle bir süre sustu. Biliyorum, seninle o şekilde evlenmemeliydim, ama o anda, seni asla bırakamayacağımı anlamıştım. Beni bir daha görmek istemeyeceğini biliyordum. Hafızanı kaybetmiştin. Ne olacağı belli değildi. Bir şans yakaladığımı, bunu değerlendirmem 


gerektiğini düşündüm. Sana duyduğum aşk ikimize de yeterdi. Ayrıca bana karşı hala bir 

şeyler hissediyor gibiydin. Sana karşı çok kötü ve kaba davrandığımı biliyordum ve kendi kendime, her şeyi düzeltmem gerektiğini söylüyordum. Yanlış, korkakça bir yol seçtiğimi biliyorum. Birbirimize aşık olduğumuzu... ilk karşılaştığımız sıralarda benimle evlenmek 

istediğini düşündüm. 

İkimiz de birbirimize karşı pek dürüstçe davranmadık. Karşılıklı hatalar yaptık. Ve şimdi... 

Doktor dinlenmeye ihtiyacın olduğunu söyledi. En azından üç gün yatak istirahati yapmalıymışsın. Sonra da uzun bir tatil. 

Üç gün yatak istirahati hiç de fena değil dedi Alexis, neşeli bir sesle. Bir süre durdu, sonra dalgın bir ifadeyle, Biliyor musun, Sienna dedi. Dün gece senin acıma duygularını kabul etmemeye kesin kararlıydım. Beni arzuladığın konusunda ikna olabileceğim hiçbir yol kalmamıştı. Geçen sefer gururum öylesine ağır bir yara almıştı ki... ama... Evet? dedi Sienna, hafifçe gülümseyerek. 

Oh, Tanrım, sen küçük bir büyücüsün. Ne demek istediğimi pek iyi anladın! Alexis güldü, genç kadının yüzünü görebilmek için biraz doğruldu. Daha önce başka erkek tanımadığını kesinlikle bilmesem, bunları nereden öğrendiğini merak ederdim... Neleri? diye sordu Sienna gülerek. 

Neleri olacak? Bu aşk dol hareketleri, kendini büyük bir istekle verişini... 

Duyduğum hisler konusunda seni tam anlamıyla ikna edemediğim sürece beraberlik şansımızın olmayacağını anlamıştım, dedi Sienna. Amacım sadece seni istediğimi göstermek değildi. Bilmeni istediğim şey, seni ne kadar büyük.-bir arzuyla... 

Genç adam parmak uçlarıyla Sienna'nın dudaklarına dokundu. Biliyorum, ama bir kez daha duymak istiyorum. 

Dudakları tekrar tekrar birleşti. Siennatutkuyla fısıldıyordu. Alexis, seni seviyorum. Seni istiyorum. Oh... Alexis... 

Konuşmayı bırak. Seni sevmek! İstediğim tek şey bu, Sienna! Seni ilk gördüğüm an istedim bunu. Sonsuza kadar... 
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